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Anh chị em thân mến, 

rong bầu khí cử h{nh mầu nhiệm Vượt Qua, với ý thức 
loan b|o Tin Mừng l{ loan b|o Chúa Kitô phục sinh, 
chúng ta cùng suy tư, cầu nguyện, tìm ý Chúa để thực 

hiện qua thư mục vụ th|ng Tư có chủ đề “Giáo Phận Long 
Xuyên thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng – Ba đối tượng 
của sứ vụ loan báo Tin Mừng”. 

Trước hết chúng ta dùng |nh s|ng của Lời Chúa về ba 
(03) đối tượng điển hình loan b|o Tin Mừng của Chúa Giêsu, 
để chiếu dọi v{o chủ đề của Thư mục vụ: 

Đối tượng điển hình thứ nhất l{ ngư phủ Phêrô. Phêrô 
thực hiện cuộc h{nh trình theo Thầy Chí Th|nh. Đ}y chính l{ 
cuộc h{nh trình thăng tiến nhờ ho|n cải do Tin Mừng Chúa 
Giêsu loan b|o. Tin Mừng n{y chiếu dọi v{o cuộc đời có nhiểu 
ưu điểm v{ khuyết điểm của Phêrô, kể cả việc Phêrô chối 
Chúa. Cuộc h{nh trình thăng tiến n{y được mô tả đặc sắc 
trong cuộc gặp gỡ Chúa Phục Sinh với Tin Mừng được loan 
b|o: “Khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt 
lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn" (Ga 21, 18). Đó l{ 
Tin Mừng - thăng tiến để thi h{nh sứ vụ loan b|o Tin Mừng 
bằng cuộc sống v{ cả c|i chết. 

Đối tượng điển hình thứ hai  l{ nh}n viên thu thuế 
Matthêu. Matthêu trong tình trạng tội lỗi của một người thu 
thuế đ~ được Chúa rao giảng Tin Mừng. Chúa đ~ đến tận b{n 
thu thuế tội lỗi của ông, mời gọi ông theo Ng{i, thăm nh{ ông, 
đồng b{n với ông. Matthêu đ~ ho|n cải v{ ông trở th{nh tông 
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đồ của Chúa (Mt 9, 9-10). Cũng như ngư phủ Phêrô, nh}n viên 
thu thuế Matthêu, một khi đ~ được loan b|o Tin Mừng, đ~ 
dùng cuộc sống v{ c|i chết của mình để l{m chứng cho Tin 
Mừng, đặc biệt l{ bằng ngòi viết để viết s|ch Tin Mừng Chúa 
Giêsu.  

Đối tượng điển hình thứ ba l{ phụ nữ Samaria. B{ bị coi l{ 
người ngoại gi|o, nhưng Chúa Giêsu đ~ đến gặp người phụ nữ 
n{y bên bờ giếng v{ vì thế b{ đ~ được gặp Chúa, đối thoại với 
Chúa (Ga 4, 11-42). Nhờ đối thoại với Chính Chúa Giêsu, b{ 
được Tin Mừng của Chúa khơi lòng mở trí về Tin Mừng Đấng 
Cứu Thế, v{ b{ đ~ tin Chúa Giêsu l{ chính Đấng Cứu Thế. Ngay 
lập tức, dù l{ ngoại gi|o nhưng khi được loan b|o Tin Mừng, 
b{ đ~ trở th{nh người loan b|o Tin Mừng cho đồng hương, v{ 
cùng với đồng hương, B{ đón Chúa hiện diện trong cộng đo{n 
của mình. 

Như vậy, cả ba (03) đối tượng, ngư phủ Phêrô, người thu 
thuế Matthêu, v{ phụ nữ ngoại gi|o Samaria đều được loan 
b|o Tin Mừng. Điều quan trọng chung cho cả 3 trình thuật 
trong Tin Mừng l{ họ gặp được Chúa Giêsu, họ đối thoại với 
Chúa Giêsu, họ đón nhận Chúa Giêsu chính l{ Tin Mừng, họ 
sống theo Tin Mừng, v{ trở th{nh người loan b|o Tin Mừng.  

Áp dụng v{o sứ vụ loan b|o Tin Mừng của gi|o phận, mọi 
th{nh phần d}n Chúa trong gi|o phận ý thức tr|ch nhiệm của 
mình phải loan b|o Tin mừng cho 3 đối tượng trong gi|o 
phận: 

Đối tượng thứ nhất l{ như trường hợp của ngư phủ Phêrô. 
Trong gi|o phận, đ}y l{ những người đ~ được rửa tội, v{ đang 
nỗ lực sống đức tin s}u xa v{ ch}n th{nh, biểu lộ đức tin bằng 
c|c c|ch kh|c nhau. Họ l{ những  Kitô hữu đang tích cực tham 
dự c|c sinh hoạt của cộng đo{n gi|o xứ, gi|o họ, gi|o 
điểm…Với đối tượng n{y, gi|o phận thực hiện sứ vụ loan b|o 
Tin Mừng dưới hình thức chăm sóc mục vụ. Chăm sóc mục vụ 
l{ bằng Lời Chúa, Bí tích, v{ sinh hoạt Cộng đo{n, họ được 
củng cố v{ nuôi dưỡng đức tin, đức cậy, v{ đức mến. Kết quả l{ 
họ ng{y c{ng ý thức hơn tr|ch nhiệm tông đồ của mình v{ 
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nhiệt t}m hơn tham gia v{o sinh hoạt Loan B|o Tin Mừng của 
gi|o phận. 

Đối tượng thứ hai l{ như trường hợp của nh}n viên thu 
thuế Matthêu. Trong gi|o phận, đ}y l{ những người đ~ rửa tội 
nhưng không còn thiết tha thực h{nh c|c sinh hoạt của Hội 
Th|nh, thường được gọi l{ những Kitô hữu khô khan, nguội 
lạnh, trễ nải… Với đối tượng n{y, sứ vụ loan b|o Tin Mừng của 
Gi|o phận được thực hiện dưới hình thức Tái Rao Giảng Tin 
Mừng. Ở đ}y, Gi|o phận đóng vai trò của người mục tử đi tìm 
những con chiên lạc, tìm c|ch giúp họ ho|n cải v{ mời gọi họ 
tham gia v{o c|c sinh hoạt của cộng đo{n, đồng thời khơi dậy 
nơi họ một sự dấn th}n l{m chứng cho Tin Mừng cùng với 
cộng đo{n gi|o phận.  

Đối tượng thứ ba l{ như trường hợp của người phụ nữ 
Samaria. Đ}y l{ những người không biết Đức Giêsu Kitô. 
Trong gi|o phận, đ}y l{ c|c anh chị em đang sống niềm tin của 
c|c tôn gi|o kh|c, đang theo đuổi một triết lý sống kh|c nhau, 
hay l{ những người vô thần… Với đối tượng n{y, Gi|o phận có 
sứ vụ Loan báo Tin Mừng với ước ao được chia sẻ niềm vui 
của mình, v{ l{m chứng cho những gi| trị của Tin Mừng Đức 
Kitô, với ước mong cùng họ tham dự v{o mầu nhiệm Nước 
Thiên Chúa.  

Thực tế l{, trong một cộng đo{n gi|o xứ gi|o họ tại Gi|o 
phận, luôn có sự hiện diện của cả ba (03) đối tượng trên. Đó l{ 
đối tượng của gi|o phận có tr|ch nhiệm loan b|o Tin Mừng. 
Với ý thức trên, năm (05) sinh hoạt được đề nghị cho to{n thể 
Gi|o phận thực hiện, đặc biệt trong mùa Phục Sinh: 

1. Khởi đầu của loan b|o Tin Mừng phải l{ gặp Chúa Giêsu 
Phục Sinh. Vì thế, Gi|o phận cổ vũ việc tham dự Th|nh Lễ, l{ cơ 
hội tốt nhất để mọi th{nh phần d}n Chúa gặp được Chúa Phục 
Sinh trong Lời Chúa, Th|nh Thể v{ Cộng đo{n, v{ để được 
biến đổi th{nh người được sai đi loan b|o Tin Mừng trong thế 
giới hôm nay tại vùng đồng bằng sông Cửu Long.  

2. Để đặc biệt loan b|o Tin Mừng bằng chăm sóc mục vụ, 
từng cộng đo{n gi|o xứ gi|o họ… trong gi|o phận được khích 
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lệ tổ chức cộng đo{n của mình th{nh gia đình của Thiên Chúa, 
với ý thức Chúa Phục Sinh đang hiện diện trong cộng đo{n. 
Trong bầu khí yêu thương, bình an, hiệp nhất của gia đình 
Thiên Chúa, mọi th{nh viên cảm nhận được sự hiện diện đầy 
quyền năng v{ tình yêu của Chúa Kitô phục sinh như gi|o hội 
sơ khai, nhờ đó “họ được toàn dân quý mến, và Chúa cho số 
người được cứu độ gia tăng” (Cv 2, 47). 

3. Để loan b|o Tin Mừng bằng tái rao giảng Tin Mừng, gi|o 
phận khích lệ c|c linh mục, tu sĩ, chủng sinh v{ tông đồ gi|o 
d}n thực hiện việc thăm viếng anh chị em khô khan, nguội 
lạnh, trễ nải trong cộng đo{n, để đồng h{nh theo gương mẫu 
của Chúa Kitô phục sinh đ~ đồng h{nh với hai môn đệ 
Emmaus. Đồng thời, cộng đo{n l{ gia đình của Thiên Chúa 
phải luôn mở rộng cửa, niềm nở tiếp đón sự trở về của anh chị 
em trong vui mừng v{ hy vọng, v{ cùng họ l{m chứng cho tình 
yêu tha thứ của Thiên Chúa. 

4. Để loan báo Tin Mừng cho c|c anh chị em kh|c niềm tin, 
mỗi người v{ mọi người trong gi|o phận đều được khích lệ 
nắm bắt mọi cơ hội tiếp xúc, để giới thiệu khuôn mặt đ|ng yêu 
của Chúa Kitô hiền l{nh v{ khiêm nhường. Chính trong tương 
quan ch}n th{nh, th}n thiết, cảm thông, v{ tôn trọng n{y, 
chúng ta đang l{ dụng cụ của Chúa th|nh Thần trong sứ vụ 
loan b|o Tin Mừng của gi|o phận. 

5. Trong mùa Phục Sinh năm nay, gi|o phận quan t}m đặc 
biệt đến những Kitô hữu, vì không có điều kiện thường xuyên 
đến tham dự Th|nh lễ với cộng đo{n, hoặc vì qu| xa nh{ thờ, 
hoặc vì đau bệnh, vì gi{ yếu. Đối với th{nh phần n{y, gi|o phận 
khích lệ c|c linh mục d}ng lễ tại gia cho những những người 
đau yếu liệt l{o l}u năm. Thêm nữa, c|c linh mục được ủy 
nhiệm, sẽ d}ng lễ cho gi|o d}n vùng s}u vùng xa tại c|c điểm 
được tổ chức “sinh hoạt tôn gi|o tập trung”. 

Xin Chúa Kitô phục sinh, nhờ lời chuyển cầu của Đức 
Maria Nữ Vương Hòa Bình cùng hai th|nh tử đạo Phêrô Đo{n 
Công Quý v{ Emmanuel Lê Văn Phụng, liên kết mọi người 
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đang chung sống trên phần đất của gi|o phận, th{nh đo{n 
chiên trong Nước Ng{i.  

+ Giuse Trần Văn Toản 

Giám Mục Giáo phận Long Xuyên



 

1. Mấy ng{y nay, tôi cầu nguyện rất nhiều với Chúa Giêsu 

Phục sinh. 

Một lần nọ, Chúa cho tôi nhìn thấy tình hình phần rỗi 
c|c linh hồn đang diễn tiến rất thê thảm. C|c cơn c|m dỗ đủ 
thứ như những loại lưới dầy đặc trùm phủ nh}n loại, v}y bắt 
c|c linh hồn. Thấy cảnh đó, tôi h~i hùng, kêu lên với 
Chúa: “Lạy Chúa, thế này, thì ai có thể sẽ được cứu rỗi?” Tôi 
nghe có tiếng trả lời: “Những ai khiêm nhường sẽ được cứu 
rỗi”. Đột nhiên, tôi nhớ lại chuyện th|nh Antôn tu h{nh xưa. 
Chính ng{i đ~ thấy, đ~ kêu lên v{ đ~ được nghe rõ như vậy. 

Rồi một lần kh|c, khi tôi đang cầu nguyện với Chúa 
Giêsu Phục sinh, tôi được Chúa cho thấy một cảnh khủng 
khiếp đang diễn ra trên thế giới, nhất l{ trong Hội Th|nh. 
Tôi thấy quỷ dữ Satan như những đ{n sói hung hăng tr{n ra 
khắp nơi, tấn công, tìm cắn xé bất cứ người n{o chúng gặp. 
Thấy thế, tôi hoảng sợ, kêu lên với Chúa: “Lạy Chúa, thế này 
thì ai có thể sẽ được cứu thoát?” Tôi nghe có tiếng trả 
lời: “Chỉ những ai tỉnh thức cầu nguyện một cách khiêm 
nhường mới có thể sẽ được cứu thoát”. Tôi sực nhớ lại lời 
cảnh b|o của th|nh Phêrô tông đồ: “Anh em hãy sống tiết 
độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư 
tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé”. Trước đó, ng{i 
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khuyên: “Hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với 
nhau... Hãy tự khiêm hạ dưới bàn tay uy quyền của 
Thiên Chúa”  (1Pr 5,6-8). 

2. Với hai cảnh h~i hùng trên đ}y, Chúa thương dạy tôi 

điều n{y: Tình hình diễn tiến một cách rất khủng khiếp đối 
với phần rỗi các linh hồn. Nhưng những ai khiêm nhường sẽ 
được Chúa cứu. Tôi khẩn khoản xin Chúa thương ban cho tôi 
ơn khiêm nhường. Ngay, để tin rằng: Cần phải khiêm 
nhường, mới được Chúa cứu, cũng đ~ phải có ơn Chúa giúp. 
Khiêm nhường l{ chuyện không dễ. 

Kinh nghiệm tu đức cho phép tôi không những tin, m{ 
còn cảm được sự biết sống khiêm nhường l{ điều khó. Phải 
cầu nguyện, v{ cũng phải tỉnh thức nghe Chúa dạy v{ v}ng ý 
Chúa trong suốt chuyến đi cuộc đời. 

Trong vườn C}y Dầu, Chúa Giêsu khuyên c|c môn 
đệ: “Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để khỏi sa 
chước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác 
lại yếu đuối” (Mt 26,41). 

Tất cả những gì Chúa dạy trên đ}y điều đ~ xảy ra cho 
tôi. 

3. Đời tôi đúng l{ một chuyến đi d{i. Chuyến đi ấy gặp rất 

nhiều cám dỗ. Tôi nhận thức c|m dỗ l{ những thử th|ch 
không thể thiếu cho con người trên đường về cõi sau. Tôi 
nhận thức c|m dỗ dù nhỏ dù lớn đều rất nguy hiểm cho 
phần rỗi. Tôi nhận thức thấm thía lời Chúa đ~ dạy: “Tinh 
thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối”. Chẳng 
may có lúc tinh thần tôi chẳng còn hăng h|i, lại qu| yếu mệt. 
Do vậy, m{ dễ sa v{o cơn c|m dỗ, rồi ở lại đó như một chọn 
lựa sẽ dẫn v{o hoả ngục. 
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Nếu trong những tình hình bi đ|t đó, tôi biết tỉnh thức 
nhận ra sự yếu đuối v{ bất lực của mình, để rồi tìm đến ơn 
th|nh v{ tin v{o Chúa, thì đó chính l{ sự khiêm nhường. 

Như vậy, điều nguy hiểm đối với chúng ta là chúng ta cả 
dám cho mình là không bị rơi vào tình hình lộng hành của các 
cám dỗ, đang khi thực sự c|c c|m dỗ l{ rất nhiều, rất mạnh, 
rất tinh vi. 

Thí dụ khi tôi l{m điều gì đạo đức, m{ được khen, thế l{ 
tôi kho|i chí, n}ng mình lên. Đó l{ một cơn c|m dỗ về kiêu 
ngạo, m{ tôi dễ gặp. Nhưng, nếu tôi thấy thế l{ điều không 
tốt, nên tôi tỏ vẻ bất cần lời khen, tự h{o l{ do đó m{ mình 
nh}n đức hơn người kh|c, để rồi khinh dể những kẻ mình 
kết |n l{ kiêu ngạo, thì như thế lại chính l{ một sự thiếu 
khiêm nhường một c|ch thảm hại. 

4. Th|nh Gioan Climaque nói: “Tin rằng mình không bao 

giờ kiêu ngạo, đó là dấu rõ ràng nhất mình kiêu ngạo”. Tin 
rằng mình l{ kẻ khiêm nhường cũng dễ l{ dấu mình ảo 
tưởng. 

Kinh nghiệm tu đức cũng cho phép tôi thấy điều n{y 
nữa, đó l{ để góp phần v{o ơn khiêm nhường, m{ Chúa d{nh 
cho chúng ta, thì chúng ta cũng còn cần phải có một sự ăn 
năn chân thành, một sự ăn năn tựa như xé lòng ra. 

Có những đau đớn như xé lòng ra, có những thử th|ch 
như l{m cho to{n th}n con người mình trở nên tan n|t. Đối 
mặt với những khổ sở đó đ~ l{ một khiếp sợ. Khi phải chìm 
s}u v{o đó lại c{ng như một cô đơn, hoặc một sự loại trừ 
khủng khiếp. Trong tình trạng như thế, nếu chúng ta nhận 
biết sự nghèo hèn của mình, để tìm đến Chúa, thì đó chính l{ 
một sự khiêm nhường, mở lòng ra đón nhận ơn Chúa. 
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Chính sự nghèo hèn khiêm nhường như thế không 
những đưa họ đến với Chúa, m{ cũng đem họ gần lại với mọi 
người, nhất l{ những người yếu đuối tội lỗi. 

Khi c|c linh hồn biết sống khiêm nhường một c|ch 
ch}n thực, như vừa mô tả, họ sẽ rất ngạc nhiên về tình yêu 
thương xót Chúa d{nh cho họ. Họ được bình an, hy vọng v{ 
niềm vui. 

Tôi thấy kiêu ngạo l{ một thứ virút siêu hình, cực kỳ 
nguy hiểm, có sức t{n ph| mọi trật tự v{ mọi gi| trị. Kiêu 
ngạo trong tôn gi|o dễ dẫn tới những cực đoan còn kinh 
khủng hơn những cực đoan trong chính trị. Khủng khiếp 
nhất l{ kẻ kiêu ngạo cực đoan rất khó nhận lỗi của mình. 

5. Tôi hết lòng cảm tạ Chúa. Tôi thấy tình hình hiện nay 

như một đêm tối. Nhưng trong đêm tối ấy, Chúa vẫn l{ |nh 
s|ng cứu độ. Lòng thương xót Chúa mạnh hơn mọi tội lỗi. 
Chính Chúa l{ Đấng cứu độ. Tôi đ~ tin như thế. Tôi đ~ cảm 
thấy như thế. Tôi đ~ nếm được sự ngọt ng{o đó. 

Chúa đ~ cứu tôi theo c|ch của Người. Chúa đ~ cứu tôi 
trong thời gian Người muốn. Chúa đ~ cứu tôi trong những 
ho{n cảnh m{ Người chọn. Chúa đ~ cứu tôi, khi tôi không 
d|m kết |n ai, m{ chỉ xin Chúa tha thứ cho tôi. Tất cả đều do 
lòng Chúa xót thương.  
  

 

 

 

 

 

 



 

Suy niệm Chúa Nhật 1 Phục Sinh, B 

Cv 10, 34a.37-43; Cl 3, 1-4; Ga 20, 1-9 
 

HOÀNG TỬ LƯNG GÙ 
 

gười Nhật Bản có một c}u chuyện dụ ngôn về Ho{ng tử 
lưng gù. Theo tục lệ của Ho{ng Triều, bất cứ Ho{ng tử 
n{o được chỉ định kế nghiệp Vua Cha, thì phải đúc tượng 

của mình, đặt v{o trong Bảo T{ng Viện của Quốc Gia, để lưu 
danh muôn thuở. 

Tiếc thay, vị Ho{ng tử được chỉ định lần n{y lại l{ một 
người bị khuyết tật gù lưng. Vì thế, Ho{ng tử nhất định không 
chịu cho tạc tượng của mình, để trưng trong Bảo T{ng Viện. 

Cuối cùng, với |p lực của nh{ Vua, Ho{ng tử phải chấp 
nhận để cho người ta đúc tượng mình, nhưng với hai điều 
kiện: Thứ nhất: Phải tạc tượng Ho{ng tử không bị gù lưng. 
Nghĩa l{ tượng của Ho{ng tử phải đứng thẳng người, như thể 
không bị khuyết tật n{o cả. Thứ hai: Ho{ng tử được giữ bức 
tượng n{y trong phòng riêng cho tới khi n{o mình chết, thì bức 
tượng đó mới được đem trưng trong Bảo T{ng Viện Quốc Gia. 

L{m như vậy, Ho{ng tử muốn giấu đi những khuyết tật của 
mình. Không cho thần d}n trong nước biết đến. Vua cha chấp 
thuận điều kiện ấy. Sau khi đ~ có bức tượng rồi, Ho{ng tử đem 
trưng b{y trong phòng riêng của mình. 

H{ng ng{y Ho{ng tử d{nh nhiều thời giờ đứng ngắm bức 
tượng của mình thật l}u. Ho{ng tử vừa ngắm, vừa cố gắng 
vươn mình đứng thẳng người lên như bức tượng. V{ điều lạ 

N 
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lùng đ~ xảy ra l{, sau một thời gian d{i ngắm bức tượng thẳng 
người, Ho{ng tử cảm thấy mình như thật sự đ~ đứng thẳng 
người, không còn gù lưng như trước nữa. 

Đó chỉ l{ một c}u chuyện dụ ngôn. Nhưng ta có thể |p 
dụng c}u chuyện ấy v{o trong cuộc sống tinh thần của mình, 
nhất l{ trong Mùa Phục Sinh n{y. 

Khi ta đến với Chúa Giêsu Phục Sinh, thì khuyết tật gù lưng 
thể x|c của ta không có gì l{ xấu xa, phải giấu diếm. Nhưng sự 
gù lưng tinh thần của ta, không những l{ khuyết tật xấu, m{ 
còn l{ tội lỗi vẫn đang b|m chặt v{o đời ta bấy l}u nay. 

Xưa kia, Ho{ng tử gù lưng đ~ không bằng lòng với khuyết 
tật th}n thể của mình. Hôm nay, ta cũng ý thức về những 
khuyết tật tinh thần của chính mình. Vì không bao giờ bằng 
lòng với khuyết tật lưng gù, nên Ho{ng tử luôn có một ước 
muốn m~nh liệt v{ cố gắng, để tho|t ra cảnh gù lưng. Cũng vậy. 
Ta cần có một ước muốn mạnh mẽ v{ cố gắng mỗi ng{y cùng 
với Ơn Chúa, để tho|t ra khỏi những tật xấu đang v}y h~m 
cuộc sống mình. 

Xưa kia, Ho{ng tử nhờ nhìn v{o bức tượng thẳng người, l{ 
lý tưởng của mình, v{ anh đ~ trở th{nh người đứng thẳng. 
Hôm nay, ta cần nhìn thẳng v{o lý tưởng của mình l{ chính 
Chúa Giêsu Phục Sinh, để ta được biến đổi như Chúa Phục sinh. 

Đ}y không chỉ l{ c|i nhìn từ bên ngo{i, m{ còn l{ thực hiện 
điều Chúa Giêsu mong ước từ bên trong. Đó l{ ta h~y sống kết 
hiệp mật thiết với Chúa, để ta trở nên giống Chúa mọi đ{ng, 
đến mức độ như th|nh Phaolô Tông Đồ đ~ sống: "Tôi sống, 
nhưng không phải tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi". 

Chúa Giêsu l{ mẫu gương cho ta. Ng{i đ~ thực hiện cuộc 
vượt qua, đ~ chết v{ sống lại, để ban ơn cứu rỗi cho ta, để giải 
tho|t ta khỏi những tật gù lưng do nết xấu v{ tội lỗi. Ng{i đ~ 
trở th{nh của ăn nuôi sống ta, biến đổi ta th{nh con người mới, 
được t|i tạo theo hình ảnh Chúa Phục Sinh. Do đó, ta h~y luôn 
nhìn lên Chúa Giêsu, để nhờ ơn Chúa giúp v{ nỗ lực của chính 
mình, để Chúa giải tho|t ta khỏi những tật xấu, để ta không còn 
bị gù lưng tinh thần nữa, m{ đứng thẳng người lên, sống lại 
cuộc sống mới với Chúa Phục Sinh. Alleluia. 
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Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin thương xót con.  

Suy niệm Chúa Nhật 2 Phục Sinh, B 

Cv 4,32-35; 1 Ga 5,1-6; Ga 20, 19-31 

 

LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 
 

ếu tình yêu l{ bản tính của Thiên Chúa, thì lòng thương 
xót l{ c|ch thức Thiên Chúa b{y tỏ tình yêu, l{ dấu chỉ 
tình yêu vững bền của Chúa. Ta có thể cảm nghiệm được 

lòng thương xót của Chúa qua dọc d{i lịch sử cứu độ. 

Khởi đi từ tội lỗi của Adam, Thiên Chúa không đoạn nghĩa 
dứt tình với Adam. Tr|i lại Thiên Chúa vẫn thương Adam; v{ 
Ng{i xót xa biết dường n{o, khi thấy Adam tủi hổ lẩn trốn 
trong vườn địa đ{ng. Về phần Adam, ông l{ kẻ phản bội, thì 
l{m sao ông d|m v|c mặt đến gặp Chúa. Tội lỗi l{m cho ông 
mang mặc cảm v{ lo sợ, khi ông phải đối diện với sự thật. 

Thế nhưng Adam phần n{o đ~ bớt đi sự sợ h~i, bớt đi |p 
lực t}m lý, khi ông nghe tiếng Chúa gọi: "Adam, Adam, con 
đang ở đâu?" Âm thanh của tiếng gọi không mang }m sắc của 
sự giận dữ, nhưng tiếng gọi vẫn th}n thương dịu ngọt như 
ng{y n{o, chỉ có điều pha trộn một chút }m điệu xót xa: "Phải 
chăng con đã ăn trái cây trong vườn mà Ta đã cấm?" 

Tội thì có thể được tha, nhưng hình phạt do tội thì vẫn 
phải g|nh chịu. Nhưng ai l{ người phải chịu phạt thay cho tội 
của Adam? Đ}y, Thiên Chúa không hề suy tính thiệt hơn, 
không hề đắn đo suy xét. Ngay lập tức, lời hứa cứu độ của Chúa 
đ~ được ban ra: Chính Ngôi Hai Thiên Chúa sẽ gánh lấy tội 
Adam và đền thay cho tội lỗi Adam. 

Có thể nói, lòng thương xót của Chúa đ~ được tỏ b{y một 
c|ch cụ thể v{ rõ nét nhất trong suốt cuộc đời của Chúa Giêsu. 
Cả cuộc đời của Chúa luôn sống vì người kh|c. Ng{i đ~ đi đến 
mọi hang cùng ngõ hẻm để thi }n gi|ng phúc. Cả trong những 
lúc đau khổ nhất của cuộc đời, Ng{i vẫn không hề nghĩ đến 
mình. Chẳng hạn: Chúa đ~ xót thương c|c b{ mẹ th{nh 

N 



SUY NIỆM LỜI CHÚA 

Giêrusalem: "Đừng than khóc Ta, nhưng hãy than khóc con 
cháu các con”. Chúa đ~ xót thương những kẻ đ~ l{m hại mình, 
vì "họ không biết việc họ làm". 

Đỉnh cao của lòng thương xót, đó l{ ơn tha tội v{ ban 
thưởng hạnh phúc trường sinh. Đó l{ đặc }n m{ anh trộm l{nh 
được diễm phúc đón nhận đầu tiên từ c}y thập gi|: "Ngay hôm 
nay con sẽ ở trên Thiên đàng với Ta". 

Chính điểm n{y m{ trong dịp giảng tĩnh t}m cho Gi|o triều 
Rôma, Đức cố hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận đ~ nêu ra 
“10 khuyết điểm” của Chúa Giêsu, trong đó có sự Ng{i hay 
quên. Chẳng hạn: chỉ một c}u nói th{nh thật với chính mình 
của tên trộm l{nh, m{ Chúa đ~ quên hết qu| khứ tội lỗi của 
anh. Chỉ cần thấy bóng d|ng thằng con trời đ|nh bỏ nh{ đi 
hoang nay thất thểu trở về, l{ người cha đ~ quên hết qu| khứ 
đi hoang của nó. 

Lòng thương xót của Thiên Chúa l{ như vậy. Thiên Chúa 
luôn chậm bất bình v{ rất mực khoan dung. Vua Đavít đ~ từng 
nói: “Nếu Chúa chấp tội, nào ai đứng vững”. Tình yêu của Chúa 
cao hơn tội lỗi của ta, đến nỗi tình yêu Chúa phủ lấp muôn v{n 
tội lỗi của ta. 

B{i Phúc }m hôm nay cũng cho ta thấy: Khi hiện ra với c|c 
Tông đồ, Chúa Giêsu không hề nhắc tới những chuyện đ|ng 
tiếc đ~ xảy ra: N{o l{ Phêrô chối Chúa ba lần; N{o l{ c|c Tông 
đồ hèn nh|t bỏ chạy nơi vườn Giệtsêmani; N{o l{ Tôma bi 
quan, cố chấp, luôn đòi sự kiểm chứng cụ thể. Dường như Chúa 
đ~ quên hết; v{ Ng{i đ~ ban bình an cho c|c ông. 

Hôm nay kính nhớ lòng thương xót của Chúa, Hội Th|nh 
mời gọi ta nhận ra mình l{ một tội nh}n, đ~ được Chúa cứu 
chuộc bằng gi| m|u cực th|nh. Vậy ta h~y sống đền đ|p tình 
yêu Chúa, bằng sự ho{n thiện con người của mình, như Cha 
chúng ta ở trên trời. 

Nguyện xin Chúa l{ Cha Giầu Lòng Xót Thương, tha thứ v{ 
ban bình an cho chúng ta.  
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Suy niệm Chúa Nhật 3 Phục Sinh, B 

Cv 3,13-15.17-19; 1 Ga 2,1-5a; Lc 24,35-48 

 

BÓNG MA SỰ DỮ 
 

hông ai thấy ma bao giờ. Nhưng người ta lại tưởng tượng 
ra nó với biết bao hình thù kì dị, thật đ|ng sợ. Chẳng hạn: 
điểm chung của con ma, thường l{ không có đầu. Ch}n 

không chạm đất. Nó không có xương, không có thịt, nên nó có 
thể đi xuyên tường, xuyên nh{, v{ tự do đi lại ở khắp mọi nơi. 
Đôi khi thần hồn nh|t thần tính, khiến người ta nhìn người ra 
ma, “nhìn cò ra quạ” đến khiếp nhược, rụng rời cả tay ch}n. 

Xưa nay c|c Tông đồ chưa bao giờ chứng kiến cảnh người 
chết sống lại. Hơn nữa, niềm tin của c|c ông chưa đủ mạnh, để 
hiểu được những gì đang diễn ra. Thế nên, khi thấy bóng d|ng 
Chúa Giêsu phục sinh, c|c ông vẫn tưởng đó l{ ma. C|c ông 
ho{i nghi xen lẫn sự sợ h~i. Chắc l{ c|c ông phải sợ h~i lắm, 
nên Chúa mới trấn an: “Sao c|c con sợ h~i thế? Ma l{m gì có 
thịt có xương như Thầy”. V{ Chúa Phục sinh đ~ mang lại bình 
an cho c|c Tông đồ. 

Lúc đó, sự sợ h~i của c|c Tông đồ đ~ bị đẩy lui. Bóng ma 
không còn nữa. Chỉ còn Thầy Giêsu với th}n x|c phục sinh, 
cùng ăn, cùng uống, cùng đồng h{nh với c|c ông. Niềm vui của 
sự sum vầy được d}ng cao. Tình thầy trò được sống lại. Chúa 
Phục sinh đ~ nối họ lại với Chúa v{ với nhau trong một gia 
đình, để cùng họ ra đi loan b|o Tin mừng phục sinh. 

Cũng thế. Cuộc đời của ta luôn bao trùm biết bao sự dữ. Sự 
dữ nhiều đến độ l{m cho ta luôn bất an lo sợ từng ng{y. Có 
người sợ cho tương lai, vì ng{y mai đ}u biết sẽ như thế n{o. Có 
người sợ những nguy nan, khốn khó của dòng đời sẽ xảy đến 
với mình. Có người sợ ở thế giới đời sau, liệu có hay không, 
nên bị c|m dỗ buông mình theo đam mê x|c thịt! 

K 
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Có người thì mang nặng mặc cảm lo }u, sợ h~i về một lầm 
lỗi n{o đó trong qu| khứ. Vì qu| sợ h~i, nên họ đ|nh mất niềm 
tin nơi Thiên Chúa. Họ bôn ba đi tìm kiếm thế lực trần gian. Họ 
b|m v{o quyền thế vua quan để sống. Họ cố vun quén tiền t{i 
để hưởng lộc. Họ quên rằng, điều quan trọng nhất của cuộc 
đời, chính l{ sự bình an trong t}m hồn. 

Không có sự bình an, thì cho dù có nhiều tiền, có quyền 
h{nh, vẫn l{ đ|nh mất cuộc đời. Cuộc đời rất cần sự bình an 
như c| cần nước để sống. Cuộc đời không có bình an, l{ sự bất 
hạnh, l{ cuộc đời đ|ng thương hơn cả người nghèo khó, m{ có 
bình an trong t}m hồn. 

Thế nhưng, sự bình an chỉ ngự trị nơi t}m hồn những ai có 
Thiên Chúa. Có Thiên Chúa, thì chẳng sợ gì gian nguy. Có Thiên 
Chúa, sẽ mang lại hoa tr|i l{ niềm hoan lạc, tươi vui, bình an v{ 
tr{n trề hy vọng. 

Đ|nh mất Thiên Chúa, đó l{ điều rất đ|ng sợ. Thế giới 
không có Thiên Chúa, sẽ khiến con người h{nh xử theo ý mình, 
theo bản năng, theo tự do c| nh}n. Đó sẽ l{ một thế giới loạn 
lạc, đầy bất an v{ lo sợ. Con người sống với nhau, nhưng luôn 
phải cảnh gi|c, phải đối phó, phải e dè, sợ thanh to|n lẫn nhau. 
Đ|nh mất Thiên Chúa, con người sẽ chẳng biết b|m víu v{o 
đ}u, khi dòng đời xô đẩy biết bao sóng gió tư bề, biết bao gian 
nan thử th|ch. 

Hôm nay Chúa Phục sinh vẫn tiếp tục đến bên cuộc đời ta, 
như xưa Ng{i đ~ từng đến với c|c Tông đồ. Chúa vẫn đến với ta 
qua những biến cố vui buồn, qua những thăng trầm của dòng 
đời. Chúa vẫn đang mời gọi ta đặt cuộc đời mình trong b{n tay 
quan phòng của Chúa. 

Vì thế, cho dù cuộc đời hôm nay có nhiều nghi nan; cho dù 
dòng đời có nhiều bất trắc v{ giông tố, ta h~y lấy đức tin m{ 
nắm thật chặt v{o b{n tay Chúa. H~y lấy lòng cậy trông m{ tín 
th|c v{o Chúa. V{ h~y lấy lòng mến để v}ng theo th|nh ý Chúa 
mỗi ng{y. 

Xin Chúa Giêsu phục sinh luôn ở lại với ta, như lời Chúa đ~ 
nói: “Thầy sẽ ở cùng c|c con mọi ng{y cho đến tận thế”. Xin 
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Chúa luôn l{ khiên che, thuẫn đỡ cho cuộc đời ta. Amen.  
 

Suy niệm Chúa Nhật 4 Phục Sinh, B 

Cv 4,8-12; 1Ga 3,1-2; Ga 10,11-18 

 

TÌNH NGƯỜI MỤC TỬ 
 

ó một thai nhi sắp được ch{o đời. Nó mới hỏi Thượng Đế: 
“Thưa Ng{i, có phải ng{y mai Ng{i sẽ đưa con v{o đời 
không?” Thượng Đế trả lời: “Đúng đó con ạ!” Đứa bé đ|p: 

“Nhưng l{m sao con sống nổi ở đó, khi m{ con qu| nhỏ bé v{ 
bất lực như thế n{y?” Thượng Đế đ|p: “Con h~y yên t}m, vì 
trong số c|c thiên thần, ta đ~ chọn cho con một người. Thiên 
thần của con sẽ ở bên con v{ chăm sóc con chu đ|o”. 

Đứa bé lại hỏi: “Nhưng l{m sao con có thể hiểu được, khi 
họ nói chuyện với con bằng ngôn ngữ m{ con chưa hề biết 
đến?” Thượng Đế đ|p: “Thiên thần của con sẽ nói với con bằng 
những lời ngọt ng{o v{ đẹp đẽ nhất, m{ con chưa từng được 
nghe. Đồng thời với sự nhẫn nại v{ cẩn trọng, thiên thần của 
con sẽ dạy cho con biết nói những điều hay lẽ phải”. 

Đứa bé thắc mắc: “Con nghe nói ở chốn trần gian có nhiều 
kẻ xấu xa lắm. Vậy ai sẽ bảo vệ con?” Thượng Đế mỉm cười 
đ|p: “Thiên thần của con sẽ bảo vệ con, ngay cả khi điều đó đe 
dọa đến tính mạng của mình”. 

Đứa bé nói tiếp: “Nhưng con sẽ rất buồn, vì không còn 
được thấy Ng{i nữa”. Thượng Đế }u yếm trả lời: “Thiên thần 
của con sẽ luôn nói với con về Ta, v{ sẽ dạy cho con c|ch thức 
quay về với Ta, mỗi khi con lạc lối”. 

Đứa bé lại hỏi: “Vậy thưa Ng{i, nếu con phải đi ngay b}y 
giờ, thì xin Ng{i h~y cho con biết, tên thiên thần hộ mạng của 
con l{ gì?” Thượng Đế mỉm cười trả lời: “Tên của người không 
quan trọng. Con chỉ đơn giản gọi người đó l{ “Mẹ”. Nhớ nhé, 
người đó l{ mẹ con”. 

C 
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Ôi! Nếu người mẹ cần thiết cho đứa con như thế n{o, thì 
người mục tử cũng cần thiết cho đ{n chiên như vậy. Lời Chúa 
hôm nay ph|c họa cho ta thấy ch}n dung của người mục tử tốt 
l{nh. Người mục tử luôn sống vì lợi ích của đ{n chiên, luôn 
sống cho đ{n chiên v{ vì đ{n chiên. Người mục tử gắn liền đời 
mình với đ{n chiên, tựa như người mẹ gắn liền với định mệnh 
đứa con. Thực vậy! Người mẹ được Thiên Chúa sắp đặt, l{ để 
bảo vệ đứa con, chăm sóc đứa con, dạy dỗ v{ gìn giữ đứa con 
khỏi những nguy hiểm trong suốt h{nh trình cuộc đời. 

Không có mẹ, đứa con sẽ không lớn nổi th{nh người. Cũng 
vậy! Đ{n chiên không thể có đồng cỏ xanh tươi, có suối m|t 
trong l{nh, nếu không được người mục tử miệt m{i tìm kiếm 
cho đ{n chiên. Đ{n chiên sẽ không thể sống an to{n khỏi cạm 
bẫy, khỏi thú dữ rình chờ, nếu không có chủ chiên canh phòng, 
với đầy đủ tr|ch nhiệm v{ đầy yêu thương. 

Chúa Giêsu l{ Vị Mục Tử Nh}n L{nh. Ng{i yêu thương con 
người, nên đ~ mang lấy th}n phận con người, để cùng đồng 
h{nh với con người. Ng{i đ~ cùng chia vui sẻ buồn với con 
người, qua những thăng trầm của cuộc sống. Ng{i đ~ sống một 
cuộc đời yêu thương v{ phục vụ, như một người đầy tớ phục 
vụ chủ nh}n. Ng{i đ~ đi đến tận cùng của tình yêu, l{ chết cho 
đ{n chiên được sống. Ng{i vẫn còn hiến mình th{nh lương 
thực nuôi dưỡng đ{n chiên, qua b{n tiệc Th|nh Thể mỗi ng{y. 

Hình ảnh người mục tử còn l{ hình ảnh của những người 
cha, người mẹ đang ng{y đêm lo lắng nuôi dưỡng v{ bảo vệ 
con c|i. C|c ng{i đ~ hy sinh cả cuộc đời mình vì hạnh phúc của 
c|c con. C|c ng{i đ~ }m thầm trải qua những mưa nắng khắc 
nghiệt của dòng đời, để mang lại cơm no |o ấm cho đ{n con. 
C|c ng{i đ~ chấp nhận chịu tiêu hao đời mình cho đến tận 
cùng, như hạt lúa chịu mục n|t đời mình, cho con c|i được lớn 
khôn, th{nh người, th{nh con Chúa. 

Hôm nay lễ Chúa Chiên L{nh, ta h~y d}ng lời cảm tạ Thiên 
Chúa đ~ ban cho Hội Th|nh luôn có những mục tử hết lòng vì 
đ{n chiên. Chúng ta cũng cảm tạ Chúa đ~ ban cho chúng ta có 
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cha, có mẹ, luôn hết mình hy sinh cho chúng ta.  
 

Suy niệm Chúa Nhật 5 Mùa Phục Sinh, B 

Cv 9,26-31; 1 Ga 3,18-25; Ga 15,1-8 

 

SỢI TÌNH KẾT NỐI 
 

g{y nay người ta nhắc nhiều tới mạng internet. Đó l{ 
c|ch người ta bắt chước c|i mạng nhện. Mạng nhện rất 
độc đ|o. Bất cứ một điểm n{o ở trên mạng nhện, thì dù ở 

đ}u, cũng có thể liên kết trực tiếp hoặc gi|n tiếp với c|c điểm 
kh|c trên cùng một mạng nhện. Nhờ bắt chước c|ch liên kết 
của mạng nhện, m{ ng{y nay, dù người ta ở đ}u, cũng có thể 
kết với nhau một c|ch mau chóng nhờ mạng internet. 

Cuộc đời chúng ta cũng vậy. Không ai l{ một ốc đảo cô 
đơn. Người n{y liên đới với người kia về rất nhiều phương 
diện. Như phương diện x~ hội, phương diện t}m linh, kể cả 
phương diện tội lỗi, dù người n{y ở rất xa với người kia, 
nhưng vẫn liên đới với nhau trong Nhiệm Thể Đức Kitô, vì 
Chúa Giêsu đ~ nói: “Thầy l{ c}y nho, anh em l{ c{nh” (Ga 15,5). 

L{ con người, dù theo tôn gi|o n{o, hoặc chủ nghĩa n{o, ta 
vẫn có một “sợi tình kết nối” với nhau c|ch một c|ch vô hình, 
tựa như những sợi tơ mong manh kết nối với nhau trong c|i 
mạng nhện khổng lồ bao trùm to{n thế giới. Tuy ta không 
trông thấy “c|i mạng tình kết nối ấy”, nhưng ta vẫn có thể cảm 
nhận rõ r{ng; v{ c{ng không thể t|ch rời nhau. 

Đạo Công gi|o l{ đạo yêu thương. M|u-yêu-thương l{ 
M|u-Đức-Kitô. Ai theo Ng{i v{ muốn nên giống Ng{i, thì cũng 
phải có loại m|u đó; tương tự như loại m|u O, l{ loại m|u có 
khả năng chia sẻ cho c|c loại m|u kh|c. Vì thế, người Kitô hữu 
luôn t}m niệm: “Dù chết không tấm hình, nhưng tình không 
chấm hết”. 

Thật vậy! Sợi gì thì cũng phải thật, thì mới bền, vì sợi dỏm, 
sợi giả l{ đứt ngay. Sợi tình cũng vậy, v{ còn hơn thế nữa. 

N 
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Th|nh Gioan nhắn nhủ ta: “Hỡi anh em l{ những người con bé 
nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng 
phải yêu thương c|ch ch}n thật v{ bằng việc l{m” (1 Ga 3,18). 

Hôm nay, nếu cộng đo{n của ta liên kết với nhau bằng 
những “sợi tình kết nối” như vậy, thì cộng đo{n của ta sẽ luôn 
chặt chẽ v{ vững bền. Do đó, tay không thể tr|ch ch}n. Bụng 
không thể tr|ch miệng. Đầu không thể tr|ch lưng. Răng không 
thể tr|ch lưỡi.… Vì “Đo{n kết thì sống, m{ chia rẽ thì chết”. Đó 
l{ điều tất yếu của cuộc đời! 

Trong b{i Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đ~ mô tả mối kết 
nối yêu thương đó bằng hình ảnh c}y nho: “Thầy l{ c}y nho 
thật, v{ Cha Thầy l{ người trồng nho. C{nh n{o gắn liền với 
Thầy m{ không sinh hoa tr|i thì Người chặt nó đi; Còn c{nh 
n{o sinh hoa tr|i thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa tr|i 
hơn” (Ga 15,1-2). 

Trong c}u n{y có hai động từ “Chặt” v{ “cắt tỉa” mang một 
ý nghĩa rất mạnh, diễn tả việc t|ch rời. “Chặt” hay “tỉa” đều g}y 
đau đớn, nhưng lại có hai kết quả kh|c nhau. 

“Chặt” l{ loại bỏ ho{n to{n. Nếu c{nh c}y không ph|t triển, 
thì không chỉ bất lợi cho nó, m{ còn bất lợi cho c{nh kh|c v{ 
hại cả th}n c}y. Vì thế m{ người ta phải “chặt bỏ” nó đi! Cũng 
thế, tế b{o ung thư l{ tế b{o hư hại, bất lợi cho cơ thể, cũng cần 
phải cắt bỏ c{ng sớm c{ng tốt, để duy trì sự sống cho to{n 
th}n. 

Nhưng có khi nh{ vườn không “chặt bỏ”, m{ chỉ “tỉa bớt”, 
cho c}y ph|t triển mạnh hơn. Cũng vậy, sức khỏe thể lý, sức 
khỏe trí tuệ, sức khỏe tinh thần, sức khỏe t}m linh của ta, đều 
phải chịu khổ luyện, chịu “tỉa bớt”, thì mới có thể đạt được 
mức độ tốt nhất. Đó l{ khi Chúa “cắt tỉa” con người ta bằng 
nhiều hình thức kh|c nhau, để cho ta nên tốt hơn. 

Lạy Chúa! Xin giúp chúng con biết sống liên kết với nhau 
bằng “sợi tình kết nối” Kitô gi|o. Đó l{ thường xuyên lu}n 
chuyển cho nhau loại M|u Yêu Thương, để cùng nhau sống dồi 
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d{o trong Tình Thương Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa.  
 



 

hi nói đến “B|c |i”, người ta hay nghĩ đến những hoạt 
động giúp đỡ cộng đồng. Nhưng trong Th|nh Kinh, từ 
“b|c |i”, trước hết, được sử dụng để chỉ liên hệ tình yêu 

giữa Thiên Chúa với con người v{ giữa con người với nhau 
(Th|nh Tô-ma A-qui-nô). Vì bản chất Thiên Chúa l{ tình yêu 
(1Ga 4,8), v{ tình yêu đó đ~ được thể hiện qua công cuộc s|ng 
tạo v{ cứu chuộc nh}n loại (Ga 3,16; Rm 5,8-9, 1Ga 4,9), thế 
nên con người được mời gọi sống dấu chỉ yêu thương trong 
cuộc trần n{y (Ga 13,34-35), như l{ một nh}n đức quan trọng 
nhất cần phải có để đạt được vinh quang mai hậu (1Cr 13,13). 

1. Từ ngữ 

 “B|c |i”- tiếng La-tinh l{ Caritas v{ trong tiếng Anh l{ 
Charity – nghĩa l{ “tình yêu”. Trong tiếng Do th|i, có một số từ 
chỉ tình yêu, nhưng động từ ʾāhab v{ hình thức danh từ ghép 
của nó được sử dụng thường xuyên nhất (trên 200 lần). Còn 
trong tiếng Hy-lạp, có bốn từ để chỉ tình yêu: Eros, Storge, 
Philia và Agape. Bốn từ n{y mang bốn khía cạnh kh|c nhau của 
tình yêu. 

- Eros: tình yêu giữa người nam v{ người nữ (Deus Caritas 
Est, số 3). Tình yêu dưới dạng Eros tìm kiếm sự quan t}m v{ 
thỏa m~n của riêng mình, để chiếm hữu đối tượng của tình 
yêu. Vì thế người ta thường gọi đ}y l{ loại tình yêu vị kỷ. Cựu 
Ước chỉ sử dụng từ Eros có hai lần, còn trong T}n Ước thì 
không sử dụng từ n{y lần n{o hết.  

K 
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- Storge: tình yêu gia đình, mối d}y tình cảm ph|t triển tự 
nhiên giữa cha mẹ với con c|i, v{ giữa c|c anh chị em với nhau. 
Có nhiều ví dụ về tình yêu gia đình được tìm thấy trong Th|nh 
Kinh, ví như tình yêu thương của Gia-cóp d{nh cho c|c con 
trai, tình yêu của hai chị em M|c-ta v{ Ma-ri-a d{nh cho La-da-
rô. 

- Philia: tình yêu giữa c|c người bạn, tình đồng chí. Đ}y l{ 
kiểu tình yêu chung nhất trong Th|nh Kinh, bao gồm tình yêu 
thương d{nh cho đồng loại, tôn trọng, quan t}m, v{ trắc ẩn đối 
với những người gặp khó khăn. Chúa Giê-su nói kiểu tình yêu 
n{y sẽ l{ một đặc điểm nhận dạng của những người đi theo 
Ng{i: “Mọi người sẽ nhận biết anh em l{ môn đệ Thầy ở điểm 
n{y: l{ anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35).  

- Agape: tình yêu ở cấp độ cao nhất, ho{n hảo, vô điều 
kiện, hy sinh v{ trong s|ng. Đ}y l{ kiểu tình yêu của Thiên 
Chúa đ~ d{nh cho con người - một tình yêu vị tha, luôn hướng 
ra đến nỗi d|m cho đi tất cả vì người mình yêu: “Thiên Chúa 
yêu thế gian đến nỗi đ~ ban Con Một mình” (Ga 3,16). V{ đến 
lượt Chúa Giê-su, Ng{i “vốn dĩ l{ Thiên Chúa m{ không nghĩ 
phải nhất quyết duy trì địa vị ngang h{ng với Thiên Chúa, 
nhưng đ~ ho{n to{n trút bỏ vinh quang mặc lấy th}n nô lệ, trở 
nên giống ph{m nh}n sống như người trần thế. Người còn hạ 
mình, v}ng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên c}y 
thập tự” (Pl 2,6-8). Tình yêu Agape l{ như vậy. 

2. “Yêu” trong Cựu Ước 

Hầu hết c|c s|ch trong phần Cựu Ước thuộc quy điển Công 
gi|o được viết bằng tiếng Do th|i, v{ như nói ở trên, từ ʾāhab 
được sử dụng nhiều nhất để nói về tình yêu hay yêu. Cuốn 
Catholic Bible Dictionary, NXB Doubleday, năm 2009, trang 
552-553, do Scott Hahn chủ biên, trình b{y ý nghĩa của từ 
ʾāhab như sau: 

Từ ʾāhab vừa mang nghĩa tôn gi|o v{ phi tôn gi|o. Nó biểu 
thị tình yêu giữa con người với nhau (St 29,18; 34,3; Cn 5,19; 
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Gr 2,25), với Thiên Chúa (Đnl 6,5) hay tình yêu của Thiên Chúa 
đối với d}n tộc của Ng{i (Tv 33,5).  

Tình yêu của Đức Chúa cho d}n của Ng{i trong Cựu Ước 
được mô tả l{ vô bờ bến, nhưng dường như chỉ nhận lại sự bất 
trung. Giới luật của Đức Chúa cho d}n l{ rất rõ r{ng: “H~y yêu 
mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết 
sức anh em” (Đnl 6,5). Đức Chúa xứng đ|ng được đ|p lại tình 
yêu vì tất cả những gì Ng{i đ~ l{m cho d}n của Ng{i qua Áp-ra-
ham, I-xa-|c, Gia-cóp, v{ Mô-sê. Ng{i như l{ Đấng Hôn Phu hết 
lòng yêu mến hôn thê Ít-ra-en của mình (Hs 11,1-4). V{ vì thế, 
Ít-ra-en được mời gọi h~y quay về m{ trung th{nh giữ giao 
ước tình yêu với Đức Chúa để đ|p lại sự tín th{nh của Đức 
Chúa (Đnl 4,37; Is 43,4). 

3. “Yêu” trong Tân Ước 

Mẫu mực tình yêu tuyệt hảo được mô tả trong T}n Ước 
đến từ Ba Ngôi: Chúa Cha yêu thương Chúa Con (Ga 3,35) v{ 
Chúa Con yêu thương Cha (Ga 14,31), v{ Chúa Th|nh Thần l{ 
mối d}y r{ng buộc tình yêu ấy (x. Rm 5,5). Tình yêu của Ba 
Ngôi được thể hiện cụ thể cho con người qua Đức Giê-su Ki-tô: 
cuộc sống, c|i chết v{ sự phục sinh của Ng{i. Bắt nguồn từ mẫu 
mực tình yêu n{y, người Ki-tô được mời gọi thể hiện tình yêu 
với Thiên Chúa v{ với anh em ở mức độ cao nhất (Ga 17,21-
23), v{ vì thế, chữ Agape đ~ được dùng (phần n{y được tham 
khảo ở Catholic Bible Dictionary trang 553-554). 

Trong T}n Ước, viết ho{n to{n bằng tiếng Hy-lạp, không 
có chỗ cho tình yêu vị kỷ, thế nên chữ Eros không được sử 
dụng lần n{o hết. Chữ Philia thường được sử dùng để chỉ tình 
yêu huynh đệ, nhưng giữa c|c môn đồ của Chúa Giê-su với 
nhau, nó được mời gọi n}ng lên ở mức cao nhất đến nỗi có thể 
hiến mạng sống mình (Ga 15,13). Tình yêu đối với người l}n 
cận được đòi hỏi phải ngang bằng với tình yêu d{nh cho Thiên 
Chúa (Mt 22,34-40). Vì thế chữ Agape được sử dụng nhiều 
nhất, trên 300 lần.  

4. “Yêu” trong đời sống Hội Thánh 
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Hiến tế tình yêu của Chúa Giê-su Ki-tô cho nh}n loại đặt 
nền tảng cho đời sống Ki-tô hữu. Th|nh Phao-lô nói rằng đặc 
tính rõ nét nhất của cộng đo{n Ki-tô hữu phải l{ tình yêu (1Cr 
13,1-3). V{ đặc điểm chính yếu của tình yêu khi thể hiện ra đối 
với tha nh}n phải l{: “nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, 
… tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất 
cả” (1Cr 13,4-7). Tất cả hoa quả tốt đẹp n{y phải d{nh cho tha 
nh}n (Deus Caritas Est, số 20). V{ đó l{ tr|ch nhiệm của mọi 
th{nh phần trong Hội Th|nh (Deus Caritas Est, số 32-39).  

Tóm lại, xét về từ ngữ, từ “b|c |i” trong tiếng Việt được 
dịch ra bởi từ “tình yêu” trong ngôn ngữ của Th|nh Kinh. Khi 
tìm hiểu kỹ về ý nghĩa v{ c|ch sử dụng của từ “tình yêu” n{y, 
chúng ta mới hiểu rõ tình yêu m{ Thiên Chúa d{nh cho con 
người to lớn l{ dường n{o, v{ Thiên Chúa mời gọi họ đ|p lại 
tình yêu ấy ra sao. Ví như sau khi sống lại, Chúa Giê-su hỏi Phê-
rô ba lần con có yêu mến Thầy không. Chữ yêu được sử dụng 
trong c}u hỏi của Chúa Giê-su l{ Agape, nhưng c}u đ|p của 
Phê-rô lại dùng chữ yêu l{ Philia (tình yêu huynh đệ) (Ga 
21,15-19). Lúc n{y Phê-rô chưa đ|p được kỳ vọng của Chúa 
Giê-su. Nhưng sau đó nhờ ơn Chúa Th|nh Thần được ban 
xuống trong ng{y Lễ Ngũ Tuần, Phê-rô được đầy tr{n tình yêu 
thương của Chúa đến nỗi ông đ~ giảng từ tr|i tim mình v{ 
khiến 3000 người trở lại. Ước gì trong sứ vụ của Hội Th|nh, 
mọi Ki-tô cũng được tr{n đầy Th|nh Thần để có thể dấn th}n 
yêu Chúa v{ phục vụ tha nh}n trong một tình yêu trao hiến vô 
điều kiện như Chúa đ~ l{m, một tình yêu luôn ở mức cao nhất, 
tình yêu Agape.  
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rong th|ng mừng Chúa Phục sinh n{y chúng ta cùng nhau 
học hỏi một nh}n vật th|nh kinh l{ một nh{ truyền gi|o 
nhiệt th{nh, một con người khiêm tốn nhưng luôn nỗ lực 
v{ s|ng tạo trong sứ vụ. Gương s|ng n{y chắc chắn sẽ tạo 

cảm hứng cho chúng ta trong nỗ lực loan b|o Tin Mừng, m{ 
Gi|o phận đ~ đề ra như một đường hướng mục vụ chủ đạo 
trong những năm tới. 

Trong mùa Phục sinh khi đọc s|ch Công vụ Tông đồ chúng 
ta sẽ gặp nh}n vật Timôthê. Ng{i l{ một nh{ truyền gi|o, người 
môn đệ v{ người trợ t| đắc lực v{ tín cẩn của th|nh Phaolô. 
Nhưng còn hơn thế ng{i được vị tông đồ d}n ngoại yêu quý 
như một người con m{ Phaolô tự h{o cho biết ng{i đ~ sinh ra 
trong đức tin (1 Tm 1,2). Timôthê sinh ra tại Lystra thuộc miền 
Tiểu Á, có mẹ l{ người Do Th|i tên l{ Êunikê v{ cha l{ một 
người Hi Lạp (Cv 16,1; 2 Tm 1,5). Timôthê được c|c th{nh viên 
của cộng đo{n Kitô hữu ở Lystra v{ Icôniô tin tưởng v{ quý 
mến, ng{i gắn bó với cộng đo{n nhỏ n{y của Phaolô trong 
chuyến h{nh trình truyền gi|o lần thứ hai (Cv 16,2-3). Từ đó 
ng{i l{ người đồng h{nh thường xuyên v{ được tín nhiệm của 
th|nh Phaolô v{ được ng{i gọi l{ “người anh em yêu quý” (2 Cr 
1,1; 1 Tx 3,2; Plm 1), “người cộng t|c với tôi” (Rm 16,21), 
“người con yêu quý v{ trung tín của tôi trong Chúa” (1 Cr 4,17; 
x. 1 Tm 1,2). Đặc biệt Timôthê l{ người cùng đứng tên với 
Phaolô trong s|u bức thư gửi tới c|c gi|o đo{n (1 Tx 1,1; 2 Cr 
1,1; Pl 1,1; Plm 1; x. 2 Tx 1,1; Cl 1,1). 

T 
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Timôthê đồng h{nh với Phaolô trong chuyến h{nh trình 
truyền gi|o thứ hai, rồi được gửi tới Thessalônica để “khích lệ 
đức tin cho c|c Kitô hữu tại đ}y” (1 Tx 3,2), v{ sau đó cùng 
nhập đo{n với Phaolô trong sứ vụ tại Côrintô (Cv 18,5). Ng{i 
được cử tới Makêđônia cùng với Erastô (Cv 19,22) v{ cùng với 
Phaolô kết thúc h{nh trình truyền gi|o lần thứ ba (Cv 20,4). 
Sau đó Timôthê được nhắc đến trong c|c thư khi Phaolô đang 
bị tù: Côlôsê (Cl 1,1); Philêmôn (Plm 1), v{ Philipphê (Pl 1,1). 
Trong thư gửi tín hữu Philipphê (2,19-22) Phaolô đ~ hết lòng 
khen ngợi c|c đức tính tốt của Timôthê. Tại Êphêsô, Timôthê 
nhận tr|ch nhiệm phản biện c|c thầy dạy giả hiệu v{ cộng t|c 
tổ chức cộng đo{n Kitô hữu tại đ}y. Sau n{y dường như chính 
Timôthê cũng bị cầm tù (Hr 13,23), nhưng không còn ai biết về 
sứ vụ của ng{i sau thời gian đó, ngo{i truyền thống cho rằng 
ng{i đ~ chịu tử đạo tại Êphêsô v{o lúc tuổi gi{. Phaolô nói về 
Timôthê như l{ một người có tính nhút nh|t (1 Cr 16,10-11; 2 
Tm 1,7). Tuy nhiên, Phaolô hết lòng yêu mến Timôthê v{ khen 
ngợi ng{i “một lòng một dạ” trung th{nh với ng{i (Pl 2,19). 

Những b{i học đau đớn thường l{ c|nh cửa mở ra những 
cơ hội mới. Ngay cả Phaolô cũng đ~ phải để t}m học hỏi điều 
n{y. Sau trải nghiệm đ|ng buồn của mình với Gioan Marcô, 
Phaolô đ~ thu dụng một thanh niên nhiệt th{nh kh|c l{ 
Timôthê l{m trợ t| cho mình. Tính c|ch dữ dội của Phaolô có 
thể đ~ khiến Gioan Marcô phải chịu đựng nhiều ức chế khiến 
anh bỏ ngang sứ vụ. Tình trạng n{y cũng có thể dễ d{ng tạo ra 
vấn đề tương tự với Timôthê. Nhưng dường như Phaolô đ~ 
học được b{i học quý gi| về sự kiên nhẫn từ người bạn cũ 
Barnaba. Kết quả l{ Timôthê trở th{nh “con yêu quý” của 
Phaolô. 

Chúng ta có thể ghi nhận một số b{i học về ông Timôthê 

Timôthê không xuất th}n từ một ho{n cảnh thuận lợi. Ng{i 
mang hai dòng m|u Do Th|i v{ Hi Lạp (Cv 16,1). Một trường 
hợp như thế n{y trong cộng đồng Do Th|i chắc chắn không 
được coi trọng. Ng{i lại cũng hay đau yếu (1 Tm 5,23). Nhưng 
một gia sản qu| khứ n{o đó không phải l{ điều kiện cần thiết 
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nhất để Chúa sử dụng chúng ta. Chúa vẫn cần nhờ chúng ta 
phục vụ Ng{i mặc dầu chúng ta bất to{n v{ tội lỗi. 

Timôthê đầy lòng yêu mến Chúa v{ Gi|o hội. H~y xem c|ch 
Phaolô giới thiệu Timôthê với cộng đo{n Philípphê: “Nhờ Chúa 
Giêsu, tôi hy vọng có thể sớm cử anh Timôthê đến với anh em, 
để chính tôi cũng được an t}m vì được biết tin tức về anh em. 
Chẳng có ai kh|c cùng chia sẻ một t}m tình với tôi v{ tận t}m 
lo lắng cho anh em. Thật vậy, ai nấy đều tìm lợi ích cho mình, 
chứ không tìm lợi ích cho Đức Kitô Giêsu. Anh em biết: anh 
Timôthê đ~ chứng tỏ mình l{ người có gi| trị, bởi vì anh ấy đ~ 
cùng với tôi phục vụ Tin Mừng, như con với cha” (Pl 2,19–22). 
Thực tế l{ Timôthê đ~ được ơn Chúa biến đổi. Timôthê biết 
mình không có gì đặc biệt, nhưng tất cả đều do ơn Chúa ban. 
Timôthê cũng nhận biết mình tội lỗi v{ được cứu chuộc nhờ 
Chúa Giêsu. V{ không chỉ được cứu rỗi, m{ còn được gọi để 
tham gia v{o sứ vụ cứu thế của Người trong khi Timôthê thấy 
mình chỉ l{ một người trẻ thiếu kinh nghiệm, mang hai dòng 
m|u, lại hay đau bệnh nhưng được Chúa gọi để x}y dựng v{ 
củng cố đức tin cho c|c cộng đo{n tín hữu. Quả thật Thiên 
Chúa sử dụng những điều m{ thế gian cho l{ yếu đuối để qua 
đó, }n sủng, vinh quang v{ sức mạnh vượt trội của Ng{i có thể 
được thể hiện. 

Cha của Timôthê không phải l{ người l{m tròn bổn phận 
của mình. Có vẻ như cha của Timôthê l{ một người d}n ngoại 
không tin Chúa, ông đ~ tho|i th|c tr|ch nhiệm nuôi dạy 
Timôthê theo đường lối Chúa cho vợ v{ mẹ vợ (2 Tm 1,5). Ít có 
vết thương n{o để lại vết sẹo lớn hơn vết thương do vắng bóng 
người cha hoặc do người cha thiếu tr|ch nhiệm gia đình. 
Timôthê đ~ thiếu sự hướng dẫn v{ chăm sóc của một người 
cha để trưởng th{nh trong đời sống đức tin. Tuy nhiên 
Timôthê đ~ đảm nhận tr|ch nhiệm đời sống thiêng liêng của 
chính mình, cũng như chấp nhận ho{n cảnh cụ thể m{ Chúa đ~ 
đặt để cho cuộc đời của ng{i. Ng{i đ~ vượt qua nhiều khó khăn 
để phục vụ Chúa chứ không đầu h{ng ho{n cảnh. 
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Timôthê l{ một người trẻ đón nhận sứ vụ. Tuổi chính x|c 
của Timôthê không ai biết, nhưng chúng ta biết rằng Phaolô đ~ 
phải khích lệ ng{i không để người kh|c coi thường mình khi 
cần phải canh t}n cộng đo{n ở Êphêsô, một cộng đo{n non trẻ 
mới được th{nh lập v{ được trao cho ng{i. Phaolô viết: “Chớ gì 
đừng có ai coi thường anh vì anh còn trẻ. Tr|i lại, anh h~y nên 
gương mẫu cho c|c tín hữu về lời ăn tiếng nói, về c|ch cư xử, 
về đức |i, đức tin v{ lòng trong sạch.” (1 Tm 4,12). Bất kể 
chúng ta ở độ tuổi n{o, Chúa đều cần nhờ đến chúng ta. 

* 
Hôm nay khi tìm hiểu cuộc đời của th|nh Timôthê chắc 

chắn chúng ta được khích lệ rất nhiều để sống ơn gọi l{m tông 
đồ của Chúa, m{ mỗi chúng ta vừa mới tuyên hứa lại trong 
đêm Vọng Phục Sinh. Có thể Chúa đ~ ban cho chúng ta nhiều 
điều kiện thuận lợi hơn cả Timôthê. Xin Chúa giúp chúng ta tin 
tưởng ra đi l{m chứng cho Chúa. Cuối cùng lễ kính th|nh 
Timôthê được cử h{nh ng{y 26 th|ng giêng hằng năm.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Điều 1071 v{ 1072 liệt kê những trường hợp m{ Cha sở 
cần phải có phép của Đấng Bản Quyền Địa Phương để chứng 
hôn.  

1/ Hôn phối của những người không có cư sở (vô gia cư), 
vì không biết gốc tích của họ, nên khó khăn trong việc điều tra 
về những ngăn trở. 

2/ Hôn phối không thể nhìn nhận hay cử h{nh theo d}n 
luật (Hôn phối kkông thể đăng ký kết hôn d}n sự). Mục đích l{ 
để tr|nh xung khắc giữa Gi|o Hội với Nh{ nước, đó l{ chưa nói 
đến chuyện cha sở, cha mẹ, những người có liên quan hay 
chính đôi t}n hôn có thể bị phạt h{nh chính hay bị phạt tù. 
Thực tế cho thấy, có một sự xung khắc giữa gi|o luật chỉ đòi 16 
tuổi trọn đối với người nam v{ 14 tuổi trọn đối với người nữ, 
nhưng đa số c|c bộ luật hiện đại đòi hỏi tuổi cao hơn. 

3/ Hôn phối của những người còn bị r{ng buộc bởi những 
nghĩa vụ tự nhiên, ph|t sinh do một sự phối hợp trước đó đối 
với người phối ngẫu v{ đối với con c|i (dù cuộc hôn nh}n 
trước đó không có kết hôn d}n sự cũng như không cử h{nh bí 
tích hôn phối). Đ}y l{ sự xung khắc giữa lý v{ tình. Vì vậy, gi|o 
luật không cho phép cử h{nh hôn phối nếu như họ chưa giải 
quyết ổn  thoả những nghĩa vụ tự nhiên đó. 

4/ Hôn phối của những người đ~ công khai từ bỏ đức tin 
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Công gi|o. Việc cử h{nh hôn phối cho những người n{y không 
những có thể g}y gương mù cho c|c tín hữu, m{ nhất l{ có thể 
ảnh hưởng đến việc th{nh sự của bí tích hôn nh}n. Tức l{, 
người đó khó lòng chấp nhận bản chất cũng như mục đích 
chính yếu của hôn nh}n Công Gi|o. 

5/ Hôn phối của những người đang bị vạ, vì ai mắc vạ thì 
đương nhiên không thể cử h{nh v{ l~nh nhận bí tích. 

6/ Hôn phối của vị th{nh niên, nếu cha mẹ không hay biết 
hoặc đ~ phản đối c|ch hợp lý. Điều 97 §1 quy định: “Một người 
đ~ được mười t|m tuổi trọn l{ th{nh niên; dưới tuổi đó l{ vị 
th{nh niên”. 

7/ Hôn phối qua người đại diện. Gi|o luật chấp nhận việc 
cử h{nh qua đại diện, khi c|c đương sự không thể có mặt tại 
hôn lễ được. Để được th{nh sự cần phải tu}n thủ điều 1105. 

Tóm lại, khi gặp một trong những trường hợp kể trên, Cha 
sở cần phải trình lên Đấng Bản Quyền địa phương để xin 

phép. 

 

 



 

HỎI: Có quy định nào cho việc rước lễ của linh mục không? 

ĐÁP: C}u hỏi n{y dường như ph|t xuất từ một v{i sự kiện l{: 

- Có linh mục trao Mình Th|nh Chúa cho cộng đo{n xong 
rồi mới rước lễ. 

- Có linh mục chỉ rước Mình Th|nh Chúa m{ không rước 
M|u Th|nh Chúa. 

- Cũng có linh mục sau khi lấy bình đựng Mình Th|nh 
Chúa từ trong Nh{ Tạm ra đ~ rước Mình Th|nh Chúa từ trong 
bình lưu trữ n{y. 

Dựa theo hai t{i liệu quan trọng của Bộ Phượng Tự v{ Kỷ 
luật Bí tích, xin được liệt kê ra đ}y những quy định liên quan 
đến việc rước lễ của linh mục như sau: 

1/ Tài liệu thứ nhất: Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma 
(QC): 

QC số 157: “... vị tư tế b|i gối, rồi cầm lấy Mình Th|nh đưa 
lên cao một chút trên đĩa th|nh hay trên chén th|nh, hướng về 
gi|o d}n v{ nói: "Ð}y Chiên Thiên Chúa...", sau đó ng{i cùng 
với gi|o d}n đọc một lần c}u "Lạy Chúa, con chẳng đ|ng...". 

QC số 158: “Rồi vị tư tế đứng hướng về b{n thờ, đọc thầm 
"Xin Mình Th|nh Chúa Kitô gìn giữ con...", v{ kính cẩn rước 
Mình Thánh Chúa Kitô. Ðoạn ng{i cầm chén th|nh đọc thầm: 
"Xin M|u Th|nh Chúa Kitô gìn giữ con...", v{ kính cẩn rước 
Máu Thánh Chúa Kitô.” 

QC số 160: “Sau đó vị tư tế cầm đĩa th|nh hay bình th|nh, 
tiến đến chỗ những người rước lễ thông thường đi lên theo 
h{ng.” 
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QC số 182: “Sau khi vị tư tế rước lễ, thầy phó tế rước lễ 
dưới hai hình từ tay ng{i, rồi giúp ng{i cho gi|o d}n rước lễ. 

QC số 243: “Sau đó, chủ tế cầm lấy Mình Th|nh được 
truyền phép trong chính Th|nh Lễ ấy, n}ng cao lên một chút 
trên đĩa hay trên chén, hướng về gi|o d}n v{ nói: "Ð}y Chiên 
Thiên Chúa", rồi đọc tiếp cùng với c|c vị đồng tế v{ gi|o d}n: 
"Lạy Chúa, con chẳng đ|ng". 

QC số 244: “Rồi chủ tế hướng về b{n thờ, đọc thầm: "Xin 
Mình Th|nh Chúa Kitô gìn giữ con..." v{ kính cẩn rước lấy. C|c 
vị đồng tế cũng l{m như vậy khi c|c ng{i rước lễ. Tiếp theo, 
chủ tế cho thầy phó tế rước lễ.” 

2/ Tài liệu thứ hai: Huấn Thị Bí Tích Cứu Độ 
(HTBTCĐ): 

HTBTCĐ số 88: “C|c tín hữu thường được rước Th|nh Thể 
trong Th|nh Lễ v{o thời gian được chính nghi lễ ấn định, nghĩa 
l{ liền sau khi linh mục chủ tế rước lễ. Linh mục chủ tế có 
nhiệm vụ cho rước lễ, v{, nếu có dịp, c|c linh mục kh|c hay c|c 
phó tế giúp ng{i; Thánh Lễ không được tiếp tục khi các tín 
hữu chưa rước lễ xong.” 

HTBTCĐ số 97: “Mỗi khi linh mục cử h{nh Th|nh Lễ, ng{i 
phải rước lễ tại b{n thờ, v{o lúc do S|ch Lễ ấn định. Ngược lại, 
các vị đồng tế phải rước lễ trước khi đi trao Mình Thánh 
Chúa. Linh mục chủ tế hay đồng tế không bao giờ đợi dân 
chúng rước lễ xong để mình mới rước lễ.” 

HTBTCĐ số 98: “Việc c|c linh mục đồng tế rước lễ phải diễn 
tiến theo c|c quy tắc được c|c s|ch phụng vụ ấn định, bằng c|ch 
luôn luôn sử dụng những bánh lễ được truyền phép trong 
chính cử hành Thánh Lễ; vả lại, tất cả các vị đồng tế phải luôn 
luôn rước lễ dưới hai hình. Phải lưu ý rằng, khi linh mục hoặc 
phó tế trao mình th|nh hay chén th|nh cho c|c vị đồng tế, ng{i 
không nói gì, nghĩa l{ không có đọc những lời: “Mình Th|nh Chúa 
Kitô” hay “M|u Th|nh Chúa Kitô”. 
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HTBTCĐ số 99: “C|c linh mục không thể cử h{nh hay đồng 
tế luôn luôn được phép rước lễ dưới hai hình”. 

HTBTCĐ số 105: “... Quả nhiên, phải nhớ l{ mọi linh mục cử 
h{nh Th|nh Lễ buộc phải rước lễ dưới hai hình...” 

Từ những quy định trên, có thể tóm tắt như sau: 

- Linh mục cử h{nh th|nh lễ sẽ rước lễ tại b{n thờ, v{o lúc 
do S|ch Lễ ấn định.  

- C|c vị đồng tế sẽ rước lễ trước khi đi trao Mình Th|nh 
Chúa.  

- Linh mục chủ tế hay đồng tế không bao giờ đợi d}n 
chúng rước lễ xong rồi mới rước lễ. 

- C|c linh mục đồng tế rước lễ bằng b|nh đ~ được truyền 
phép trong chính th|nh lễ cử h{nh; vả lại, tất cả c|c vị đồng tế 
phải luôn luôn rước lễ dưới hai hình.  

- C|c linh mục không thể cử h{nh hay đồng tế luôn luôn 
được phép rước lễ dưới hai hình. 

- Mỗi linh mục khi cử h{nh th|nh lễ phải rước lễ dưới hai 
hình tại b{n thờ hoặc ở tại chỗ đứng đồng tế, nếu thấy thuận 
tiện, v{ phải rước lễ với Mình Th|nh được truyền phép trong 
th|nh lễ đó. 

- Linh mục phải rước lễ trước khi trao Mình Th|nh Chúa 
cho gi|o d}n. 

- Th|nh lễ không được tiếp tục khi c|c tín hữu chưa rước 
lễ xong.  

Hiến chế Phụng Vụ th|nh, số 55 cũng nói: "Rất đ|ng 
khuyến khích c|c tín hữu tham dự Th|nh Lễ c|ch to{n hảo 
hơn, bằng c|ch, sau khi linh mục rước lễ, họ cũng l~nh nhận 
Mình Chúa trong cùng một Hy Lễ đó”.  

Để kết luận xin được ghi lại c}u trả lời của Th|nh bộ 
Phượng Tự v{ Kỷ luật Bí tích cho một c}u hỏi như sau: “Liệu có 
là hợp lệ khi linh mục cử hành Thánh lễ rước lễ sau lúc toàn thể 
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giáo dân đã rước lễ xong, hoặc khi cho giáo dân rước lễ và rước 
lễ cùng lúc với họ không?” 

Trong Notitiae 45 (năm 2009), trang 242-243, Bộ Phượng 
Tự đ~ trả lời rằng: “Cả hai trường hợp đều không hợp lệ". 

Dựa v{o “Sắc Lệnh về chức vụ v{ đời sống c|c linh mục”, 
Bộ Phượng Tự đ~ giải thích lý do c|ch ngắn gọn như sau: 

“Tất cả c|c nghi thức truyền thống v{ sẵn có của Gi|o Hội 
tiên liệu rằng Gi|m mục hoặc linh mục rước lễ trước tiên. Sau 
khi vị cử h{nh đ~ rước lễ, c|c thừa t|c viên kh|c tùy theo phẩm 
chức của mình lần lượt rước lễ, v{ sau đó đến gi|o d}n. 

Linh mục rước lễ trước tiên, không phải vì một phép x~ 
giao của con người, nhưng l{ do phẩm chức v{ bản chất của 
thừa t|c vụ của ng{i. Ng{i h{nh động nh}n danh Chúa Kitô, vì 
mục đích sự to{n vẹn của bi tích, v{ vì ng{i chủ tọa buổi cử 
h{nh với sự tham dự của gi|o d}n: ‘Như vậy, trong khi liên kết 
với hành động của Chúa Kitô Linh Mục, hằng ngày các Linh Mục 
tự hiến toàn thân cho Chúa, và trong khi được Mình Chúa Kitô 
nuôi dưỡng, tự thâm tâm mình, các ngài tham dự vào tình yêu 
của Ðấng đã tự hiến làm lương thực nuôi các tín hữu’ (P.O số 
13)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ề cập đến sứ mạng Loan b|o Tin Mừng (LBTM), Công 
Đồng Vaticano II khẳng định “Giáo hội lữ hành, tự bản 
chất là truyền giáo” (AG, số 2). Với tư c|ch l{ kitô hữu, 

Điều 211 của Bộ Gi|o luật 1983 của Hội Th|nh Công Gi|o viết 
“Tất cả mọi kitô hữu có bổn phận và có quyền hoạt động để cho 
sứ điệp cứu độ của Thiên Chúa càng ngày càng được truyền đạt 
tới toản thể nhân loại trong mọi thời và mọi nơi”. Trong ơn gọi 
l{ gi|o d}n, Điều 225 đề cập: Qua phép Rửa Tội và phép Thêm 
Sức, Thiên Chúa ủy thác cho họ sứ vụ tông đồ chung và với tư 
cách cá nhân hay tập hợp thành những hiệp hội và tùy hoàn 
cảnh riêng của mỗi người, các giáo dân có bổn phận đặc biệt 
phải làm cho trật tự các thực tại trần thế được thấm nhuần tinh 
thần Phúc Âm và được kiện toàn và họ phải làm chứng cho Đức 
Kitô một cách đặc biệt khi điều hành trật tự này, cũng như khi 
hoàn thành trách nhiệm trần thế. 

Trong ý hướng đó, tại Hội nghị Loan B|o Tin Mừng diễn ra 
từ ng{y 07-09/8/2017 do Ủy Ban LBTM, trực thuộc HĐGMVN 
tổ chức tại Tòa gi|m mục Xu}n Lộc, Đức Cha Anphong Nguyễn 
Hữu Long, Chủ tịch UB. LBTM đ~ trình b{y sứ mạng phúc }m 
hóa được thực hiện bởi c|c hội đo{n v{ phong tr{o Công Gi|o 
Tiến H{nh (CGTH) tại Việt Nam hiện nay như sau: 

D 
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Hội Đo{n Công Gi|o Tiến H{nh gồm c|c hội đo{n v{ c|c tổ 
chức Tông đồ Gi|o D}n. Hoạt động của họ nhằm thăng tiến x~ 
hội, Gi|o hội v{ l{m vinh danh Chúa. C|c hội đo{n n{y được 
chia th{nh 2 loại: 

(1) Chuyên biệt: bao gồm những người l{m việc trong cùng 
môi trường, nghệ nghiệp như Sinh viên Công gi|o, Thanh sinh 
công, Thanh lao công… 

(2) Không chuyên biệt: chung cho mọi th{nh phần gi|o d}n 
như hội Legio Mariae, Huynh đo{n Đaminh, Liên minh Th|nh 
T}m… 

Tất cả c|c hội đo{n CGTH, dù chuyên biệt hay không, đều 
phải quy về mục đích Phúc Âm Hóa, góp phần v{o việc đem Tin 
Mừng Đức Kitô đến với mọi người, ph|t triển đời sống vật chất 
v{ tinh thần của người d}n trong x~ hội. 

Một số nhận định về c|c hội đo{n CGTH tại Việt Nam: 

1. Tích cực: 

- Được mọi người đón nhận, đ|p ứng nhu cầu đạo đức của 
người Việt Nam. 

-  Tổ chức có hệ thống, quy củ. 

-  C|c sinh hoạt diễn ra đều đặn, đa diện v{ nghiêm túc. 

-  Bảo tồn v{ chấn hưng tinh thần đạo đức. 

-  Một số hội đo{n rất tích cực hoạt động với Phúc Âm hóa. 

2. Tiêu cực: 

-  Một số Hội còn dừng lại ở việc đạo đức như kinh nguyện, 
th|nh lễ…m{ quên tham gia v{o công cuộc Phúc Âm Hóa. 

-  Còn nặng về hình thức bên ngo{i như đo{n ngũ hóa, 
đồng phục, rước s|ch, tiệc tùng, cạnh tranh, bình phẩm… l{m 
mất đức |i. 

-  Việc huấn luyện đ{o tạo còn sơ s{i, còn hoạt động riêng 
lẻ. Xem ra c|c hội viên CGTH tại Việt Nam dừng lại ở những 
việc đạo đức như kinh nguyện, dự lễ..., nhằm th|nh hóa bản 
th}n, giữ đạo sốt sắng, để sau khi chết được hưởng tôn nhan 
Chúa, m{ quên rằng phải tham gia v{o sứ mạng Phúc Âm Ho|. 
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Từ đó, cần đưa ra một số đề nghị: 

1. Rất khích lệ người gi|o d}n tham gia v{o công cuộc 
Phúc Âm Hóa. 

2. Công cuộc T}n Phúc Âm Hóa đòi hỏi nhiệt huyết mới, 
phương pháp mới và cách diễn tả mới cho hợp thời đại. Mỗi hội 
đo{n CGTH cần phải hoạt động theo ba lăng kính trên: 

a) Nhiệt huyết mới thật cần, bởi ng{y nay, do ảnh hưởng 
tr{o lưu duy vật thực h{nh, lối sống hưởng thụ vật chất, tính 
to{n cầu ho|, chủ nghĩa tương đối, nhiều người trở th{nh “tín 
hữu vô thần” theo kiểu nói của ĐGH Phanxicô, đòi hỏi người 
tín hữu Phúc Âm Hóa có nhiệt huyết c|ch mạnh mẽ, đam mê, 
x|c tín mới có thể thuyết phục, lôi cuốn người kh|c đến chỗ tin 
v{o Chúa. Có những tín hữu cả đời không d|m mở miệng giới 
thiệu Chúa cho người kh|c! 

b) Phương pháp mới và thích hợp với thời đại hôm nay. Với 
sự tiến bộ chóng mặt của công nghệ thông tin, mạng lưới 
internet phủ khắp to{n cầu, ở đ}u v{ lúc n{o, người ta, nhất l{ 
giới trẻ, đều có thể lướt net để cập nhật thông tin, nối kết với 
người kh|c bằng c|c trang web, twitter, facebook, instagram, 
email... chúng ta cần vận dụng c|c tiến bộ khoa học n{y để 
Phúc Âm Ho|. Một phương ph|p mới thích hợp l{ “cộng đo{n 
cơ bản”. Rất khuyến khích c|c hội đo{n CGTH vận dụng những 
tiến bộ của công nghệ thông tin v{o hoạt động Phúc Âm Hóa 
như l{ phương ph|p mới hợp thời đại. 

c) Cách trình bày mới: Thời đại hôm nay cần c|ch trình b{y 
mới, hấp dẫn hơn, để Phúc Âm Ho|, ví dụ “Kể chuyện Chúa 
Giêsu tại Á Ch}u” được đề ra tại Hội nghị Phúc Âm Hóa Á Ch}u, 
tổ chức tại Chiang Mai (Th|i Lan) năm 2006. Chúng ta cũng sẽ 
được học hỏi c|ch m{ nhóm “T|c viên Ba-lô” của gi|o phận 
Xu}n Lộc, tổ chức Yao Phu của gi|o phận Kontum đ~ dùng để 
loan b|o Tin Mừng (dùng anh em d}n tộc rao giảng Phúc Âm 
cho người d}n tộc)... 

3. Sứ mạng Phúc Âm Hóa l{ sứ mạng chung của mọi người, 
vậy phải liên kết với nhau trong h{nh động, không l{m c|ch 
tùy tiện, theo sở thích xu hướng riêng. T{i liệu chuẩn bị 
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Thượng Hội đồng (lineamenta) 2012 về T}n Phúc Âm Hóa cho 
chúng ta biết “Việc loan truyền đức tin không khi n{o l{ một 
công việc c| nh}n v{ biệt lập, nhưng l{ một biến cố cộng đồng 
v{ mang chiều kích Gi|o Hội. Phúc Âm Hóa luôn l{ h{nh động 
của Gi|o Hội để cùng một lúc ca tụng Thiên Chúa v{ đem đến 
cho con người niềm vui do “một cảm nghiệm về sự thông hiệp 
v{ tình anh chị em”, l{ cảm nghiệm duy nhất mạnh mẽ hơn mọi 
sức mạnh của việc cô lập trong thế giới”. Vậy, c|c hội đo{n 
CGTH h~y liên kết với nhau trong gi|o xứ để cùng hoạt động. 

4. Vai trò quan trọng của c|c linh mục trong Ủy ban LBTM 
v{ c|c linh mục phụ tr|ch c|c hội đo{n CGTH trong việc điều 
phối hoạt động Phúc Âm Hóa của c|c hội đo{n trong gi|o phận, 
cũng như tổ chức c|c khóa đ{o tạo về sứ mạng Phúc Âm Hóa 
cho c|c hội viên của hội đo{n. 

5. Để Phúc Âm Ho|, nguyên lời nói không đủ m{ phải sống 
điều mình nói, tức l{ chứng t| sống động của người Phúc Âm 
Ho|. Nếu không sống điều chúng ta rao giảng thì sẽ vô ích, 
không lôi cuốn được ai cả. 

6. Cần hướng dẫn cho c|c hội viên kỹ năng Phúc Âm Hóa, 
bao gồm t}m lý, kỹ thuật, c|ch ứng xử (đi thăm lương d}n m{ 
nói những lời xúc phạm, khinh thị niềm tin tín ngưỡng của họ). 
Th|nh Phêrô dạy: “H~y luôn luôn sẵn s{ng trả lời cho bất cứ ai 
chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Nhưng phải trả lời c|ch 
hiền hòa v{ với sự kính trọng. H~y giữ lương t}m ngay thẳng, 
khiến những kẻ phỉ b|ng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng 
trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu 
khống, bởi lẽ th{ chịu khổ vì l{m việc l{nh, nếu đó l{ ý của 
Thiên Chúa, còn hơn l{ vì l{m điều |c” (1 Pr 3, 15- 18). 

Kết luận 

Qua dụ ngôn “Người thợ làm vườn nho” (Mt 20, 6-7), Thiên 
Chúa muốn tất cả chúng ta l{m vườn nho cho Ng{i. Mỗi người 
h~y mạnh dạn bước v{o c|nh đồng của Chúa, l{m việc cho 
Chúa.1  

                                                
1
 HĐGMVN, UB. LBTM. Hội Nghị LBTM, Các Hội Đoàn Công Giáo Tiến Hành 

và Sứ Mạng LBTM tại Việt Nam Ngày Nay. Tgm. Xuân Lộc, 2017, tr. 6-11; Tập 

san HiệpThông / HĐGM VN, số 104 (Tháng 1 & 2, năm 2018). 



 
 

BBT: Xin Cha cho biết đôi nét về 
bản thân và giáo xứ cha đang 
phụ trách? 

Tôi linh mục Giuse Ho{ng 
Ngọc Minh, sinh năm 1974, ch|nh 
xứ An Ch}u v{ phụ tr|ch gi|o họ 
Hòa Phú. 

- Năm 1994-2001: tu học tại 
Đại Chủng viện Th|nh Quí Cần 
Thơ. 

- Thụ Phong linh mục : 24-06-
2003 tại Nh{ thờ Ch|nh Tòa Long 
Xuyên. 

- Năm 2001-2005: Cha Phó 
Gi|o xứ Năng Gù 

- Năm 2005-2006: Cha sở Gi|o xứ Núi Sam 
- Năm 2006-2011 : Du học tại Paris, học tại “Học viện Công 

Gi|o Paris” (Institut Catholic de Paris)  

- Năm 2011-2013: Cha phó Gi|o xứ Ch}u Đốc 

- Năm 2013-2016: Cha sở gi|o xứ T}n Ch}u 
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- Năm 2016- nay : Cha sở gi|o xứ An Ch}u 

- Về gi|o xứ An Ch}u:   

Không rõ ng{y th{nh lập gi|o xứ từ năm n{o, nhưng kể từ 
năm 1866 đ~ hình th{nh. Những năm th|ng khó khăn, khi cuộc 
b|ch hại từ miền trung, một số gi|o d}n di cư v{o Hòa Bình 
Thạnh, lập cư sinh sống v{ cùng nhau đọc kinh, sống đạo. Lúc 
mới hình th{nh, chỉ l{ một căn nh{ tre l| giữa đ|m l|c, đ|m 
sậy. V{  sau đó nh{ thờ được di chuyển vị trí 3 lần trong ngọn 
Chắc C{ Đao. 

Kể từ năm 1956 mới có cha sở l{ cha Phaolô Trần Ngọc 
Quí, còn trước đó đều l{ cha phó thuộc Năng Gù. tên gọi lúc 
bấy giờ l{ Nh{ Thờ Hòa Bình Thạnh. Có hai họ lẻ: Nh{ thờ Cần 
Say v{ nh{ thờ Nhơn Mỹ.  

Năm 1896: Nh{ thờ dời ra ngo{i V{m, l{ vị trí hiện nay, 
nhưng vẫn l{ nh{ thờ tre l|. 

Năm 1908: Cất nh{ thờ kiên cố hơn cột kèo bằng c}y v{ 
tường x}y bằng Gạch Vữa do cha Phêrô Mai Đăng Kía. 

Th|ng 06 năm 2001: Nh{ thờ hiện nay được x}y dựng do 
cha Luca Trần Đức T{i. Kh|nh Th{nh ng{y 22- 02- 2003. 

Năm 2003 một ngôi nh{ thờ khang trang theo phong c|ch 
rất Á Đông, do công của linh mục Luca Trần Đức T{i x}y dựng, 
nh{ thờ có nét đặc trưng riêng của An Ch}u, hội nhập văn hóa, 
gần gũi với l{ng quê Việt Nam, Nh{ thờ theo phong c|ch của 
cung đình Huế, tượng ảnh theo văn hóa việt nam, |o d{i khăn 
đóng…cổng r{o theo phong c|ch lăng tẩm Việt nam… 

BBT: Xin cha cho biết đôi nét về đời sống người dân nơi 
đây cách chung, đặc biệt là giáo dân Giáo xứ An Châu cha 
đang phụ trách? 
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Gi|o d}n 
An Ch}u đa 
số l{ d}n địa 
phương, 
người gốc 
miền t}y, đời 
sống giản dị, 
bình d}n. 
Gi|o d}n đa 
số thuộc diện 
nghèo, d}n 
lao động ch}n 
tay, l{m thuê cho c|c công ty, rất đông c|c gia đình trẻ bỏ xứ đi 
l{m tại Bình Dương, S{i gòn, Biên Hòa nhằm mưu sinh… Vùng 
Chắc C{ Đao nổi tiếng l{ sản xuất gạch  nung cung cấp cho c|c 
công trình x}y dựng, vùng n{y trước đ}y có rất nhiều lò gạch, 
nhưng do kinh tế khó khăn chỉ còn lại một số lò công nghệ, ít 
chi phí còn hoạt động, 1 số gi|o d}n đi cõng gạch, chạy l{ lệch, 
chụm lò, … v{ 1 số l{m nghề xe đẩy mua đồ mủ, ve chai, kiếm 
sống qua ng{y,… 

BBT: Điểm nổi bật, như là thuận lợi của giáo xứ là gì, thưa 
cha? 

Gi|o xứ An Ch}u có được như hôm nay l{ nhờ sự đóng góp 
của rất nhiều người, Quý linh mục đ~ có công x}y dựng đời 
sống Đức tin cho gi|o d}n, C|c soeur dòng Chúa Quan Phòng 
hiện diện rất nhiều năm, góp phần to lớn trong việc gi|o dục 
đức tin cho con em trong gi|o xứ, gi|o d}n thì rất quảng đại, đ~ 
d}ng hiến khoảng 3000 m2 đất cho Tòa Gi|m Mục x}y dựng 
nh{ dự tu, nơi đ{o tạo ơn gọi cho Gi|o Phận. Noi theo gương 
của hai th|nh tử đạo Phêrô  Đo{n Công Quí v{ Emmanuel Lê 
Văn Phụng, sự gắn kết giữa gi|o d}n v{ cha sở để chung tay 
x}y dựng gi|o xứ An Ch}u. 

Gi|o họ Hòa phú đang x}y dựng nh{ thờ, gi|o d}n quảng 
đại lấy h{i cốt gần 500 phần mộ, nhường phần đất th|nh lại 
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cho nh{ chung x}y dựng nh{ thờ, đ}y l{ một sự hy sinh to lớn 
chung tay x}y dựng nh{ Chúa. 

BBT: Những điểm khó khăn của giáo xứ hiện nay là gì , 
thưa cha ? 

- Kinh tế: do tình hình dịch bệnh nên công việc lao động ít 
hơn, đời sống người d}n ng{y c{ng khó khăn hơn, do lao động 
ch}n tay, l{m thuê nên cuộc sống rất bấp bênh khi có những 
biến cố bất thường xảy ra,… 

- Gi|o dục: Do nhận thức x~ hội còn hạn chế nên một số gia 
đình khó khăn, cho con em nghỉ học sớm để phụ giúp gia đình 
như đi lao động sớm dù tuổi còn rất nhỏ, nhiều em chưa học 
hết cấp 2 đ~ nghỉ học, theo cha mẹ đi mưu sinh tại c|c khu 
công nghiệp lớn, dẫn đến việc học gi|o lý cũng bị ảnh hưởng, 
nhiều em lớn tuổi m{ vẫn chưa được l~nh bí tích thêm sức,… 
c|c bạn trẻ do đi lao động xa nên việc học gi|o lý hôn nh}n 
cũng gặp khó khăn, học gấp cưới vội, nên dễ dẫn đến ly hôn khi 
tuổi đời còn qu| trẻ. 

BBT: Năm 2021, giáo phận Long Xuyên nhấn mạnh công 
cuộc loan báo tin mừng, giáo xứ cha có những mục vụ 
trọng điểm nào để nhấn mạnh việc loan báo tin Mừng?  

Ý thức Số người công gi|o rất ít so với d}n số trong khu 
vực An ch}u có nhiều tôn gi|o bạn, nên trong suốt 4 năm qua 
từ năm 2016 đến nay gi|o xứ đẩy mạnh cộng t|c từ thiện b|c 
|i, mời gọi nhiều đo{n từ thiện khắp nơi về chung tay lo cho b{ 
con nghèo vùng Chắc C{ Đao như: khoan nước sạch cho những 
hộ ở xa khu d}n cư, kh|m chữa bệnh miễn phí cho b{ con 
nghèo có ho{n cảnh khó khăn, mổ mắt từ thiện, cất nh{ tình 
nghĩa cho nhiều hộ gia đình nghèo v{ cận nghèo, nhiều m|i 
nh{ dột te tua, r|ch n|t được thay bằng m|i tole che nắng che 
mưa, ph|t gạo từ 100 hộ - 300 hộ gia đình nghèo trên địa b{n , 
không ph}n biệt tôn gi|o, mỗi dịp hè có khoảng 40 em được 
cấp học bổng, hỗ trợ đóng học phí, bảo hiểm, s|ch vở, tập 
viết,… tặng vỏ ruột xe miễm phí cho những hộ có xe đẩy thu 
mua ve chai, hỗ trợ tiền h{ng th|ng cho những cụ gi{ neo đơn 
gi{ cả túng thiếu,…. 
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BBT: Được biết cha rất quan tâm ơn gọi tu trì nói chung, 
đặc biệt là ơn gọi Linh mục, cha có nhận xét gì về hiện 
trạng ơn gọi tu trì nơi các giáo xứ gốc miền nam, như giáo 
xứ của Cha? cần phải làm gì để khích lệ, nâng đỡ ơn gọi 
ngày đang giảm dần? 

- Tôi rất quí ơn gọi, nhất l{ ơn gọi tu trì, một người đi tu có 
thể giúp được rất nhiều người trong x~ hội, tôi luôn cầu 
nguyện v{ n}ng đỡ những em có ý hướng đi tu như giúp học 
phí, động viên, quan t}m. Khi tôi về gi|o xứ, tôi luôn kêu gọi 
em n{o có y hướng đi tu thì đăng ký tham gia nhóm tìm hiểu 
ơn gọi của gi|o xứ, tôi luôn tạo điều kiện cho c|c dòng tu về 
quảng b| ơn gọi tu dòng, nhằm giúp cho c|c em có c|i nhìn đa 
dạng hơn khi lớn lên tìm hiểu ơn gọi. 

- Tại gi|o xứ: 1 tuần họp c|c lễ sinh, 1 tuần họp c|c em dự 
tu trong gi|o xứ v{ qua những buổi gặp gỡ huấn đức, c|c em 
được yêu thích hơn về ơn gọi. Muốn có ơn gọi cha sở phải 
quan t}m, động viên. 

- Ơn gọi c|c gi|o xứ miền nam, thật l{ hiếm hoi, lý do đa số 
con 1 hoặc nh{ có 2 đưa con, nên cha mẹ không muốn con 
mình đi tu vì sợ con c|i khổ, lý do thứ hai l{ do trình độ học 
vấn còn hạn chế, rất ít c|c em học đại học, h{ng năm tôi luôn 
khuyến khích c|c em đậu đại học, mỗi giấy b|o đậu đại học, sẽ 
nhận được một phần thưởng của gi|o xứ. Gi|o xứ 3000 gi|o 
d}n, mỗi năm dược 6-9 em v{o đại học, con số còn qu| khiêm 
tốn. 

BBT: Được biết giáo họ Hòa Phú thuộc giáo xứ An Châu 
vừa mới khởi công xây dựng nhà thờ, xin cha cho biết đôi 
nét hình thành giáo họ Hòa Phú và công trình xây dựng 
nhà thờ cha đang phụ trách?  
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Ưu tư lo 
lắng v{ 
quan t}m 
khởi đi từ 
cha cố Luca 
Trần Đức 
T{i, ng{i đ~ 
ước ao có 
được một 
nh{ nguyện 
cho b{ con 
ở 2 ấp: Hòa 
Long 2 v{ 

Hòa Phú 2  dọc theo kênh Chắc C{ Đao v{ rải r|c khu vực chợ 
V{m Kinh v{ x~ Hòa Bình Thạnh,… Thời cha gi|o T}m , năm 
2015 đ~ có d}ng lễ tại gia cho một số ông b{ cụ gi{ không đi xa 
được dự lễ mỗi chúa nhật, đến năm 2016 tôi về nhận xứ v{ 
tiếp tục d}ng lễ tại gia. Đến năm 2017, được sự cho phép của 
Đức Gi|m mục v{ chính quyền địa phương, gi|o xứ đ~ dựng 
nên 1 ngôi nh{ nguyện l| tạm bợ đơn sơ, trên nền đất trống, 
tính đến nay đ~ 4 năm d}ng lễ nơi nh{ nguyện l| n{y, v{ đến 
khi được giấy phép cất nh{ nguyện, gi|o xứ đ~ tìm mua đất 
ruộng v{ cải t|ng 1 nghĩa trang đất th|nh của gi|o xứ để l{m 
nh{ thờ. Do đất ruộng, nên việc sang lấp c|t rất tốn kém để có 
mặt bằng rộng r~i như hiện tại 6.300 m2 đất tôn gi|o còn lại l{ 
đất ruộng lên vườn. Ng{y 25/01/2021 vừa qua, Đức gi|m mục 
gi|o phận về d}ng th|nh lễ đặt viên đ| đầu tiên x}y dựng nh{ 
thờ, đ}y l{ cột mốc quan trọng cho nh{ thờ Hòa Phú (Chắc C{ 
Đao). Nhờ sự đồng lòng v{ chung tay của to{n thể b{ con gi|o 
d}n trong v{ ngo{i gi|o xứ, nh{ thờ đang dần ho{n thiện, x}y 
dựng nh{ thờ trong đại dịch Corona quả l{ khó khăn cho việc 
vận động t{i ch|nh. “ Nếu như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất 
vả cũng là uổng công”. Xin chúa chúc l{nh cho công trình nh{ 
Chúa, xin Quý }n nh}n chung tay góp công, góp của x}y dựng 
nh{ chung. 
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BBT. Xin cám ơn những chia sẻ của cha. Xin ơn Chúa đồng 
hành với cha trong sứ vụ, đặc biệt sứ vụ loan báo Tin 
mừng qua việc đến với người nghèo. Cầu chúc cho công 
việc xây dựng ngôi nhà thờ mới tại Hòa Phú sớm hoàn 
thành.  

 

 

 

 

 

 

 



 

ó lẽ ai quan t}m đến những chuyện khó tin gần đ}y trên 
những phương tiện truyền thông sẽ cảm thấy vừa khóc 
vừa cười, vừa giận cho bản th}n v{ cho chính những đứa 

con mang lại cho cha mẹ những khoảnh khắc đau lòng, hối tiếc  

Sau đ}y l{ hai trường hợp xảy ra v{o đầu năm 2021 tại đất 
nước Trung Hoa. Trường hợp thứ nhất cô bé tên Lạc Lạc đ~ 
mang lại cho người đọc một tình huống dở khóc dở cười khi cô 
bé mang thai đứa con đầu tiên. Điều đ|ng ngạc nhiên l{ cô bé 
không biết t|c giả thật của b{o thai trong bụng. Cuối cùng gia 
đình mới đưa đứa trẻ đi thử ADN cùng với  những người đ~ 
từng thổi gạo nấu cơm chung với cô Lạc Lạc. V{ cả gia đình đ~ 
tìm được người cha của đứa bé nhờ v{o y khoa khi xét nghiệm 
ADN. Trường hợp thứ hai có vẻ chúng ta đ|ng thương hơn l{ 
đ|ng tr|ch. Một cô bé nằm liệt giường 21 năm tên Lili, thế m{ 
bỗng dưng mẹ cô ta thấy đứa con g|i của mình có những triệu 
chứng như người có thai. Nhưng trong đầu người mẹ thì không 
thể tin có chuyện n{y. Vì con mình nằm liệt giường đ~ l}u thì 
khả năng mang thai l{ không thể xảy ra. V{ rồi người mẹ đem 
con đi kh|m, v{ kết quả ngo{i ý muốn của người mẹ. Gặng hỏi 
mới biết sự thật. Nguyên nh}n chính l{ đ}y: Thấy con nằm một 
chỗ cảm thấy buồn v{ ch|n nản, mẹ của cô mua cho cô chiếc 
điện thoại để l{m phương tiện giải khu}y cho đỡ buồn. Thế rồi 
cô ch|t chít v{ l{m quen với một anh ch{ng l{m thuê gần nh{. 

C 
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Ban ng{y mẹ cô ra khỏi nh{ đi l{m, v{ cũng l{ lúc người bạn 
mới quen v{o nh{ để trò chuyện. V{ rồi hai người nảy sinh tình 
cảm. Chuyện gì đến nó cũng đ~ đến. Cô bé mang thai ngo{i sự 
mong đợi của cô v{ mẹ. Nhưng đó vẫn l{ sự thật. Sự thật do 
những chủ quan của những bậc l{m cha l{m mẹ.  

V{ đ}y l{ chuyện của bên ta. Ở Vũng T{u v{o những ng{y 
đầu năm, một cô bé đang học lớp 7 nhưng đ~ 15 tuổi, cô mang 
thai v{ tự sinh con trong nh{ tắm, tự cắt d}y rốn v{ bế con. Khi 
đứa bé khóc cha mẹ mới ph|t hiện con mình đang bế ch|u 
ngoại của mình  trong nh{ tắm. Ít ng{y sau cha của đứa trẻ 
xuất hiện v{ nhận đứa con trong bụng cô ta l{ con của mình.  

Đất nước việt nam chúng ta có tiếng l{ ph| thai cao. Cũng 
bởi cuộc sống ng{y nay qu| dễ d~i trong việc quen bạn. Tình 
yêu cũng gấp g|p v{ nhanh chóng. Quen nhanh chia tay cũng 
nhanh theo kiểu: “tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu 
đi em không hề hối tiếc”. Con c|i đi lên c|c th{nh phố lớn để 
học h{nh lo cho tương lai, không còn bị kiểm so|t v{ theo dõi 
của gia đình, thiếu vắng tình cảm nên dễ rơi v{o bẫy tình của 
người kh|c. Chuyện sống thử trước hôn nh}n được coi l{ lối 
sống s{nh điệu của giới trẻ ng{y nay. Cho nên hậu quả của việc 
qu| dễ d~i trong tình yêu sớm muộn cũng sẽ đến. Phương tiện 
truyền thông kh| phổ biến cho nên việc quen bạn v{ hẹn hò 
kh| đơn giản v{ nhanh chóng. Những mối tình thuở ban đầu 
không như thời cha ông chúng ta ng{y xưa. Thay v{o đó l{ kiểu 
sống vội.  

Gia đình trẻ ng{y nay đang đứng trước một th|ch đố lớn 
về đời sống hôn nh}n. Hiện tượng ly dị, ly th}n kh| phổ biến. 
Vì thế m{ chính những đứa con bị rơi v{o ho{n cảnh sống 
thiếu vắng tình cha hoặc tình mẹ. Sống thiếu sự quan t}m 
chăm sóc của cha hoặc của mẹ. Cha mẹ ly dị, đường ai nấy đi, 
th}n ai nấy lo, con c|i nhiều lúc cũng bị bỏ bê cho ông b{ hoặc 
người giúp việc. V{ rồi những chuyện đau lòng trước sau cũng 
xảy ra.  
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Một đứa trẻ lớn lên ho{n to{n phụ thuộc v{o người cha 
người mẹ. Được lớn lên trong m|i ấm gia đình. Được chăm sóc 
dạy dỗ của ông b{ cha mẹ. Được ăn học th{nh người. Đó l{ 
điều c|c em được tận hưởng. Nhưng nhìn v{o thực tế thì nhiều 
đứa trẻ ng{y nay không được hưởng những thứ nhỏ nhất từ 
gia đình mang lại. Cha mẹ ly dị khiến những đứa trẻ lớn lên 
thiếu sự quan t}m đúng nghĩa, để rồi lớn lên c|c em mặc cảm 
với bạn bè.  

Hy vọng với những sự kiện từ nơi n{y nơi kia, hay ngay 
chính đất nước mình v{ trong gia đình bạn v{ tôi  l{ b{i học để 
những bậc l{m cha l{m mẹ luôn ý thức tr|ch nhiệm của mình 
để có đủ sự quan t}m đúng nghĩa để con c|i bạn v{ tôi được 
lớn lên trong tình yêu. Nhất l{ đừng để con c|i bạn v{ tôi rơi 
v{o những tình cảnh dở khóc dở cười như những c}u chuyện 
trên. Cha mẹ đừng để con c|i mình qu| tự do để rồi chính mình 
l~nh hậu quả. V{ con c|i cũng h~y sống sao đừng để cha mẹ bị 
bôi tro trét trấu. Đừng để cho sự dễ d~i l{m chủ bản th}n, để 
rồi hậu quả chính mình sẽ phải l~nh nhận. Tương lai sẽ bị đ|nh 
đổ. Số phận sẽ bị đ|nh cắp. V{ cuộc đời sẽ bị đ|nh mất do 
những điều chúng ta l{m.  

 
 

ói về lòng b|c |i, đa số chúng ta nghĩ ngay đến sự chủ động 
trao ban những điều tốt đẹp từ mình đến người kh|c. Điều 
n{y đúng thôi, nhưng “Không ai cho cái mình không có”. 

Thế nên trước khi muốn trao ban, ta phải có sẵn thứ để cho. Bởi 
vậy lệnh truyền sống Tình Yêu của Chúa rất cụ thể: Yêu Người 

N 
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Như Chính Mình. Muốn yêu người trước tiên phải yêu mình đ~, 
muốn b|c |i với tha nh}n h~y b|c |i với chính mình trước. 

Chúng ta lại đặt vấn đề: Có ai m{ không yêu bản th}n đ}u? 
Chỉ có kẻ ngu mới không biết lo cho mình thôi. Chuyện không 
đơn giản vậy đ}u. Người xưa có c}u: “Người không vì mình trời 
chu đất diệt”, điều n{y dựa trên kinh nghiệm ng{n đời l{ luôn có 
những người không biết c|ch yêu bản th}n mình, dù họ sống tích 
cực hay tiêu cực. 

Không b|c |i với bản th}n trong lối sống tiêu cực thì ai cũng 
rõ: những kẻ sống không mục đích, không điều độ, buông thả, 
nghiện ngập… tự t{n ph| sức khỏe thể lý v{ tinh thần của mình. 

Không b|c |i với bản th}n trong lối sống tích cực: Ta thường 
thấy nơi c|c bậc cha mẹ, vợ chồng… hy sinh cho con c|i, cho nhau 
m{ quên cả th}n mình. Xét về ý hướng, điều n{y l{ tốt đẹp v{ cao 
thượng. Nhưng xét lợi ích thực tế thì lợi bất cập hại, lợi không 
bao nhiêu m{ hệ lụy thì nhiều. 

Ph}n tích vấn đề n{y để có c|i nhìn rõ hơn. D}n Công Gi|o 
bắc 54 tinh thần hy sinh chịu khó rất tuyệt vời. Kinh tế nông 
nghiệp cực khổ, lợi nhuận ít, gia đình đất ít con đông… C|i nghèo 
khó thiếu thốn khiến c|c bậc l{m cha mẹ phải hy sinh vất vả thật 
nhiều để lo cho con c|i mình. Ăn uống kham khổ, thức khuya dậy 
sớm, được miếng ngon l{ nhường con nhường vợ. Chế ra mấy 
c}u như “nhất phao câu nhì đầu cánh”, “nhất thủ nhì vĩ”, “không 
cái mô bằng cần cổ gà”… Trong lúc thiếu thốn, miếng thịt m{ nhất 
l{ đùi g{ ai không thèm! Nhưng vì muốn hy sinh những miếng 
ngon cho con c|i nên phải nói thế để vợ nếu có thương chồng, 
d{nh phần ngon cho chồng thì có c|i lý do m{ đẩy phần đó cho 
con mình. 

Vì thiếu ăn thiếu ngủ nên hầu hết b{ con ở đ}y khi qua tuổi 
50 l{ sức khỏe thể lý xuống trông thấy. Cơ thể bắt đầu rệu r~, 
bệnh tật tấn công, chủ yếu l{ đau nhức xương khớp, ung thư, tai 
biến. Xưa vì hy sinh quên mình, nay phải chấp nhận những hậu 
quả đau đớn thể lý v{ suy sụp tinh thần. 

Đau đớn thể lý phải đi bệnh viện thuốc thang, cần người 
chăm sóc. Nếu phải liệt giường liệt chiếu thì khổ cả nh{. Xưa vất 
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vả lao động lợi nhuận bao nhiêu thì nay đem đi biếu bệnh viện v{ 
b|c sĩ hết. Xưa cố gắng l{m nuôi vợ con, nay cả nh{ hợp lại chăm 
lo mình vất vả tốn công sức không thua gì… 

Suy sụp tinh thần vì chẳng ai đau bệnh, suy nhược m{ tinh 
thần tốt được. Khó ăn khó ngủ khó chịu nên khó ở, kêu tr|ch con 
ch|u, suốt ng{y thở than, hờn con hờn ch|u không quan t}m hiếu 
thảo gì mình. M{ thật ra đ}u phải con ch|u không hiếu thảo, đó l{ 
do tinh thần mình suy kiệt nên lo nghĩ thế thôi. Có những gia đình 
rơi v{o cảnh bất hạnh vì ông hay b{, bố hoặc mẹ ngồi một chỗ 
chửi bới con ch|u suốt ng{y, khiến ai cũng căng thẳng, con ch|u 
không muốn về nh{. C{ng chửi con ch|u c{ng phản kh|ng, phản 
kh|ng thì lại c{ng hờn tr|ch chửi dữ hơn… Cuối cùng những hy 
sinh xưa kia tưởng l{ tốt, l{ công trạng… thì nay trở th{nh g|nh 
nặng, phản t|c dụng với chính người th}n mình. 

Bởi thế muốn yêu người trước tiên h~y b|c |i với mình đ~. 
Biết giữ sức khỏe bản th}n, ăn uống ngủ nghỉ điều độ. Sự bình an 
v{ mạnh khỏe của mỗi người chúng ta cũng chính l{ niềm hạnh 
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phúc cho những người th}n yêu của mình. Ta khỏe người th}n đỡ 
lo, ta bình an chắc chắn người th}n sẽ nhận được sự an bình hạnh 
phúc từ ta trao lại.  



 

 

BBT: Xin chào Sơ Bề trên Cộng đoàn, xin Sơ cho biết đôi 
nét về Dòng Đaminh Gò Vấp và sự hiện diện của Cộng đoàn 
tại Giáo xứ Cái Dầu, Giáo Hạt Châu Đốc, Giáo phận Long 
xuyên? 
 

ội Dòng Đaminh Gò Vấp bắt nguồn từ Nh{ Phước 
Đaminh, Tỉnh Lạng Sơn được th{nh lập v{o năm 1918. 
Biến cố di cư 1954, chị em v{o miền Nam v{ định cư tại 

Lạng Sơn, Xóm Mới, Gò Vấp. Ng{y 8/12/1978, Hội Dòng 
Đaminh Gò Vấp chính thức th{nh lập tại Th{nh Phố Hồ Chí 
Minh. Hiện nay tổng nh}n sự 372, phục vụ tại 22 cộng đo{n. 
Trong niềm vui thi h{nh sứ vụ, đ|p lại lời mời gọi của Đức Cha 
Cố Micae Nguyễn Khắc Ngữ, hạt giống được gieo v~i trong 
vùng đất C|i Dầu được khởi sự. Ng{y 15/5/1975 cộng đo{n 
Đaminh C|i Dầu được th{nh lập cho sứ vụ truyền gi|o trên 
mảnh đất vắng bóng người Công Gi|o n{y. 

H 
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BBT: Sự cộng tác của Cộng đoàn với Cha xứ trong việc mục 
vụ giáo xứ thế nào, thưa Sơ? 

Dạ, hiện nay cộng đo{n 
Đaminh C|i Dầu có 8 Sơ. C|c 
Sơ cộng t|c rất đắc lực với 
Cha xứ trong việc mục vụ 
gi|o xứ như: Phụ tr|ch Đo{n 
thiếu nhi Th|nh Thể, c|c lớp 
gi|o lý, Lễ Sinh, dọn B{n 
th|nh, cắm hoa, Trao Mình 
Th|nh Chúa, c|c ca đo{n. 
Hầu như c|c Sơ l{ chủ đạo 
trong công việc mục vụ  gi|o 
xứ vì gi|o d}n rất ít. Đặc 
biệt, c|c Sơ còn d{nh nhiều 
thời gian để đi thăm hỏi c|c 
gia đình trong gi|o xứ không 
ph}n biệt tôn gi|o. C|c Sơ đ~ 
có những s|ng kiến trong việc truyền gi|o như mỗi Sơ kết th}n 
với một cô gi|o ngoại đạo, kết th}n với một gia đình kh|c tôn 
gi|o, mỗi em thiếu nhi kết th}n với một bạn không cùng tôn 
gi|o. Hằng năm, v{o dịp Lễ tết như: trung thu, lễ Phục sinh, Lễ 
Gi|ng Sinh, Tết Nguyên Đ|n, cộng đo{n tổ chức những buổi 
giao lưu, chơi chung, ăn chung giữa c|c em thiếu nhi có đạo với 
c|c em thiếu nhi kh|c tôn gi|o để tạo mối tình th}n v{ nhận 
qu{ kỉ niệm từ tay c|c Sơ. V{ cũng từ đó, đang bắt đầu nhen 
nhúm những mầm mống ơn gọi tí ti ... Điều m{ trước đ}y chưa 
có ở Gi|o xứ C|i Dầu. 

BBT: Được biết cộng đoàn đang điều hành một Trường 
Mẫu Giáo khá có tiếng trong khu vực, xin Sơ cho biết đôi 
nét về sự hình thành và phát triển của trường đến nay? 

Dạ, C|i Dầu l{ một vùng truyền gi|o rất đặc biệt của Gi|o 
Hội tại Gi|o phận Long Xuyên, bởi d}n cư nơi đ}y theo nhiều 
tôn gi|o kh|c nhau. Phần lớn người theo đạo Phật gi|o Hòa 
Hảo, chiếm 54,2%; Phật gi|o, chiếm 39,94%; đạo Bửu Sơn Kỳ 



GIÁO CHỨC CÔNG GIÁO 

Hương, chiếm 1,5%; Cao Đ{i, chiếm 1,17%; người theo Tứ Ân 
Hiếu Nghĩa, chiếm 0,73%; Hồi gi|o, chiếm 0,42%; ngo{i ra có 
61 người theo đạo Tin L{nh, 56 người theo đạo Tịnh độ cư sĩ 
Phật hội Việt Nam. Riêng Đạo Công gi|o, chỉ chiếm 0,55%; một 
con số rất khiêm tốn. Về diện tích: C|i Dầu chỉ vọn vẹn 6,39 
km², nhưng có đến 13 đền thờ, đình, chùa, v{ duy nhất chỉ có 
một nh{ thờ C|i Dầu. Số người đến nh{ thờ rất thưa thớt, vì 
vậy, để đến được với mọi người c|c Sơ đ~ chọn con đường 
truyền gi|o qua công t|c gi|o dục. C|c Sơ quy tụ một v{i trẻ 
nhỏ trong xóm nghèo để dạy học miễn phí chủ yếu cho c|c 
ch|u biết đọc biết viết. Dần dần với ơn Chúa giúp c|c ch|u mỗi 
ng{y một đông hơn. Trong sự quan phòng yêu thương của 
Thiên Chúa, năm học 1996-1997 đ~ được chính quyền địa 
phương v{ Phòng Gi|o Dục chấp thuận cơ sở được mang tên 
Mẫu Gi|o D}n Lập Họa Mi. 

Công việc truyền gi|o qua công t|c gi|o dục ng{y c{ng 
ph|t triển. Ng{y 14/3/2009 Đức Cha Giuse Trần Xu}n Tiếu 
đến l{m phép khởi công x}y dựng cộng đo{n v{ trường Mẫu 
Gi|o. Sau hơn một năm Trường được kh|nh th{nh v{o ng{y 
07/02/2010. Hiện nay Trường Mẫu Gi|o Họa Mi l{ một trường 
công gi|o duy nhất trong Huyện Ch}u Phú, kh| có tiếng trong 
khu vực v{ được Phòng Gi|o dục cũng như c|c cấp chính 
quyền tin tưởng v{ phụ huynh tín nhiệm rất cao. Sĩ số học sinh 
250 ch|u, chỉ có 5 ch|u l{ công gi|o, được chia th{nh 3 khối 
học Mầm, Chồi, L|. Hiện tại, trường có 19 c|n bộ, gi|o viên, 
nh}n viên trong đó có 8 nữ tu (Quý Sơ).  

BBT: Một vài chia sẻ về đường hướng giáo dục và cơ cấu 
tổ chức Trường Mẫu Giáo Họa Mi, thưa Sơ? 

Yêu trẻ v{ mong muốn tuổi thơ của trẻ được trọn vẹn, vì 
vậy tập thể c|c Sơ Trường Mẫu Gi|o Họa Mi, đang từng ng{y 
tạo dựng môi trường gi|o dục an to{n v{ đem lại nhiều niềm 
vui cho trẻ. 

Vì sứ vụ cao cả Gi|o dục của Hội Dòng, Ban Gi|m Hiệu 
cùng với sự vận dụng, đổi mới phương thức l~nh đạo “d|m 
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nghĩ, d|m 
l{m”, c|c Sơ 
luôn x|c định 
yếu tố để l{m 
nên th{nh 
công chính l{ 
sự nhiệt 
huyết, lòng 
đam mê của 
từng gi|o 
viên, nh}n 
viên cùng 
việc chú 
trọng đầu tư cơ sở vật chất của nh{ trường. Đồng thời, b|m 
s|t, tu}n thủ sự hướng dẫn về chuyên môn của l~nh đạo Phòng 
Gi|o Dục. Trong suốt 15 năm x}y dựng v{ ph|t triển, Trường 
Mẫu Gi|o Họa Mi luôn đẩy nhanh tiến độ củng cố, n}ng cao cơ 
sở vật chất khang trang, môi trường sinh hoạt rộng, tho|ng 
m|t đúng quy c|ch v{ đầy đủ trang thiết bị dạy - học, theo quy 
định của ng{nh mầm non. Ng{y 05/11/2014 đ~ được Ủy Ban 
Trung Ương Mặt trận Tổ Quốc tặng bằng khen vì sự nghiệp 
gi|o dục mầm non.   

Hằng năm nh{ trường đều hưởng ứng phong tr{o Xanh - 
sạch - đẹp, tạo một môi trường học tập, sinh hoa t va  vui chơi 
an toa n, thu  vi , ha p da n đo i vơ i mo i tre  thơ, giu p ca c cha u ca ng 
the m ye u quy  trươ ng, lơ p, ham đi ho c va  co n giu p tre  co  da u 
a n to t đe p vơ i ngo i trươ ng tre  đang ho c... 

BBT: Giáo dục cũng là một phần sứ mệnh ơn gọi của Dòng 
Đa minh Gò Vấp phải không, thưa sơ? 

Dạ, với sứ mệnh gi|o dục của Hội Dòng “Quan t}m đến 
việc gi|o dục to{n diện, ph|t triển h{i hòa về thể lực, trí tuệ, 
đạo đức, thẩm mỹ v{ lao động; đặc biệt gi|o dục học viên có 
lương t}m ch}n chính v{ gi{u lòng nh}n |i”. V{ tầm nhìn sứ vụ 
gi|o dục của Hội Dòng “Trong những năm hoạt động sắp tới, 
Hội Dòng Đaminh Gò Vấp không ngừng nỗ lực trở th{nh một 



GIÁO CHỨC CÔNG GIÁO 

chuỗi hệ thống trường với chất lượng nuôi dạy trẻ ho{n hảo, 
chuẩn mực, đ|p ứng nhu cầu v{ mong đợi ng{y c{ng n}ng cao 
của đông đảo phụ huynh, nhu cầu của x~ hội v{ uy tín nh{ gi|o. 
C|c trường mầm non tư thục của Hội Dòng được trải d{i trên 
khắp miền đất nước với mục đích giúp c|c trẻ em nghèo có cơ 
hội đến trường v{ l{m chứng cho tình yêu thương của Chúa 
giữa thế gian. 

BBT: Điểm khác biệt nào giữa trường Mầm non Công giáo 
và các trường mầm non khác, thưa Sơ? 

So với c|c trường mầm non kh|c, trường mầm non công 
gi|o có nhiều điểm rất kh|c biệt như:  

 Nh}n sự: Hội Dòng bổ nhiệm Ban Gi|m Hiệu v{ gi|o 
viên đứng lớp l{ c|c Sơ có trình độ đ{o tạo từ cao đẳng sư 
phạm mầm non trở lên. 

 Cơ sở vật chất: Hầu hết c|c trường l{ do Hội Dòng đầu 
tư v{ x}y dựng. 

 Học sinh: Thu nhận tất cả c|c em học sinh từ khắp nơi 
đến học (không quy định trên địa bàn, tôn giáo), có chế độ miễn 
giảm học phí cho c|c em học sinh nghèo có ho{n cảnh khó 
khăn. 

 T{i chính: tự chủ t{i chính. 
 Đường hướng gi|o dục: Song song với c|c lĩnh vực gi|o 

dục trí tuệ v{ đạo đức, nh{ trường v{ nh{ dòng chú ý đến việc 
hình th{nh v{ rèn luyện cho trẻ những kỹ năng sống cần thiết 
nhất, đặc biệt l{ c|c đức tính nh}n bản v{ lòng nh}n |i của con 
người. 

BBT: Làm giáo dục ngày nay chịu nhiều áp lực, những khó 
khăn nào cần vượt qua để hoàn thành sứ mạng giáo dục 
Công giáo, thưa Sơ? 

Dạ, không biết người kh|c l{m gi|o dục có gặp nhiều khó 
khăn không, nhưng với c|c Sơ thì khi l{m công t|c gi|o dục thì 
nhận được rất nhiều sự ủng hộ, n}ng đỡ từ phía Hội Dòng, c|c 
Cha xứ, Chính quyền, quý phụ huynh v{ đồng nghiệp. Tuy 
nhiên, có vấn đề đặt ra ở đ}y l{, l{m thế n{o để c|c Sơ thực 
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hiện được tinh thần của Tông thư truyền gi|o Maximum Illud 
của Đức Th|nh Cha Benedicto XV, ban h{nh c|ch đ}y 100 năm. 
Sứ vụ cao cả: Đối thoại trong truyền gi|o qua công t|c gi|o dục 
m{ c|c Sơ đ~ chọn: 

*Thứ nhất: Ðối thoại bằng đời sống 

Một môi trường m{ c|c Sơ cố gắng sống trong tinh thần 
cởi mở v{ th}n thiện mọi người; cùng nhau chia sẻ niềm vui v{ 
nỗi buồn, những khó khăn cũng như những lo toan của con 
người trong đời sống hằng ng{y.  

*Thứ hai: Ðối thoại bằng hành động 

C|c Sơ v{ những người kh|c cộng t|c với nhau trong việc 
ph|t triển như sứ vụ gi|o dục (phụ huynh, c|c cô gi|o, học sinh 
thuộc c|c tôn gi|o bạn)  

*Thứ ba: Ðối thoại bằng cách trao đổi về Thiên Chúa 

C|c Sơ dạy c|c em nhận biết Chúa, khuyên bảo, gỡ rối cho 
phụ huynh, hướng dẫn t}n tòng... 

*Thứ tư: Ðối thoại bằng kinh nghiệm tôn giáo 

C|c Sơ có thể chia sẻ cho đồng nghiệp, quý phụ huynh, học 
sinh những điều tốt đẹp trong tôn gi|o của mình. Chẳng hạn về 
vấn đề cầu nguyện, chiêm niệm, niềm tin v{ c|c c|ch thế tìm 
kiếm Thiên Chúa, tìm kiếm Ðấng Tuyệt Ðối.  

Trong c|c h{nh động đối thoại phải mang tính ngôn sứ của 
Gi|o hội, nhưng l{m sao vẫn tôn trọng những kh|c biệt về tôn 
gi|o, văn hóa v{ phẩm gi| con người cùng đối thoại v{ bắt tay 
nhau để hợp t|c vì lợi ích chung cho con người thì chắc chắn sẽ 
th{nh công. Con người không thể sống m{ không có đối thoại. 
Khi đối thoại, c|c đối t|c của nhau sẽ hiểu nhau hơn, biết về 
nhau, thông cảm nhau hơn, có thể đi đến hợp t|c với nhau 
trong nhiều l~nh vực của cuộc sống.  

Bên cạnh đó, khi c|c Sơ đảm nhiệm công t|c nuôi dưỡng 
chăm sóc trẻ thì hằng ng{y, ngo{i việc phải thực hiện bổn phận 
của đời sống hiến d}ng của mình qua việc chu to{n c|c giờ 
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kinh phụng vụ, th|nh lễ, suy niệm, học tập ... còn phải ho{n 
th{nh công t|c gi|o dục một c|c tốt nhất, hiệu quả nhất. 

Khi m{ đ}u đó vẫn còn tình trạng bạo h{nh trẻ em đau 
lòng thì một tấm lòng bao dung, quảng đại, tình yêu... như c|c 
Sơ rất đ|ng tr}n trọng, tôn vinh. “T}m bình thì thế giới mới 
bình”, phải biết kiềm chế cảm xúc của mình trước trẻ, n}ng 
niu, gần gũi thì trẻ sẽ quý mến, yêu thương mình. Đó l{ quan 
điểm xuyên suốt qu| trình công t|c của c|c Sơ đ~ được lan tỏa 
trong cuộc sống h{ng ng{y, trong môi trường gi|o dục mầm 
non. 

BBT: Nhân sự rất quan trọng trong việc vận hành một 
trường học đạt kết quả, kế hoạch phát triển chuyên môn 
nhân sự của trường thế nào, thưa Sơ? 

Dạ, trong những năm qua đội ngũ gi|o viên mầm non của 
Hội Dòng Đaminh Gò Vấp vẫn chưa đ|p ứng được nhu cầu đủ 
về số lượng, về cơ cấu v{ chất lượng l{ do đặc thù của Hội 
Dòng có nhiều Sơ l{m công t|c gi|o dục đang trong những giai 
đoạn huấn luyện đời tu đều tập trung về Trung Ương Hội Dòng 
để được thụ huấn. Điều n{y dẫn đến c|c trường mầm non tư 
thục trong Hội Dòng sẽ bị thiếu hụt về nh}n sự hoặc có sự thay 
đổi nh}n sự hằng năm. Vì vậy, để giữ vững chất lượng gi|o dục 
v{ uy tín với phụ huynh tại c|c trường hằng năm cũng sử 
dụng, tuyển chọn v{ hợp đồng với một số gi|o viên tại địa 
phương. 

Trước tình hình đó, Ban Gi|m Hiệu nh{ trường đ~ đưa ra 
một số biện ph|p để quản lý đội ngũ gi|o viên như sau: 

 Thứ nhất, na ng cao nha  n thư c cho đội ngũ c|n bộ quản 
lý, gi|o viên mầm non ve  ta m quan tro ng pha t trie n đội ngũ 
gi|o viên.  

 Thứ hai, cải tiến quy hoạch đội ngũ gi|o viên. 
 Thứ ba, đẩy mạnh công t|c tuyển chọn v{ sử dụng hợp 

lý đội ngũ gi|o viên. 
 Thứ tư, đổi mới công t|c đ{o tạo, bồi dưỡng đội ngũ 

gi|o viên. 
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 Thứ năm, tiếp tục x}y dựng môi trường, điều kiện l{m 
việc đội ngũ gi|o viên. 

 Thứ sáu, tăng cường công t|c kiểm tra đ|nh gi| đội ngũ 
gi|o viên. 

Ngo{i ra, ý thức tự học, tự n}ng cao trình độ đội ngũ c|n 
bộ quản lý v{ gi|o viên “Biến qu| trình đ{o tạo, gi|o dục th{nh 
qu| trình tự đ{o tạo, tự gi|o dục”. Đ}y l{ điều kiện thuận lợi 
góp phần thúc đẩy sự nghiệp ph|t triển sứ vụ gi|o dục của Hội 
Dòng. “Đ{o tạo một đội ngũ c|n bộ có trình độ khoa học gi|o 
dục mầm non cao, không chỉ ở trình độ đại học m{ còn vươn 
tới trình độ trên đại học (Thạc sĩ và tiến sĩ), đ}y l{ một việc l{m 
mang tính chất đòn bẩy cho sự ph|t triển của to{n ng{nh gi|o 
dục mầm non”. 

Sở dĩ trường có được th{nh quả như ng{y hôm nay l{ nhờ 
v{o sự quan t}m, đầu tư x}y dựng chỉ đạo nhiệt tình v{ kịp 
thời của Hội Dòng Đaminh Gò Vấp, Phòng gi|o dục, c|c cấp ban 
ng{nh địa phương v{ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể 
nh{ trường, của phụ huynh v{ c|c em học sinh. Sự cống hiến 
quên mình của c|c Sơ thuộc cộng đo{n Đaminh C|i Dầu đ~ có 
qu| trình gắn bó v{ góp phần x}y dựng trường ng{y một ho{n 
thiện hơn. 

Mặc dù đ~ cố gắng đầu tư, x}y dựng về cơ sở vật chất 
nhưng hiện tại trường vẫn chưa thể đ|p ứng được hết nhu cầu 
gửi con của phụ huynh, vì vậy, trong tương lai nh{ trường sẽ 
tích cực tham mưu với Hội Dòng để đầu tư cơ sở vật chất, 
trang thiết bị, x}y dựng thêm c|c phòng học đ|p ứng nhu cầu 
cần gửi con của phụ huynh học sinh. 

BBT: Xin cám ơn những chia sẻ của Sơ về ơn gọi và sứ vụ 
của Dòng, về cộng tác mục vụ tại giáo xứ với Cha xứ, về sứ 
mạng giáo dục Công giáo tại trường Mẫu giáo tư thục Họa 
Mi mà quý sơ đang phụ trách. Xin ơn Chúa luôn đồng hành 
quý Sơ và Cộng đoàn.  
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in Mừng Th|nh Matthêu, chương 25 nói về ng{y Ph|n Xét 
chung. Khi Chúa sai Thiên Thần ph}n chia con người ra 
th{nh hai loại, như người mục tử t|ch chiên ra khỏi dê; 

với những người đứng bên tay phải, Chúa nói: “Nào những kẻ 
Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc đã dọn sẵn 
cho các con ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các 
con đã cho ăn. Ta khát, các con đã cho uống. Ta đau yếu, các con 
đã thăm nom. Ta ngồi tù, các con đã thăm viếng”. 

Ngược lại, với những người đứng bên tr|i, Chúa ph|n: 
“Quân bị nguyền rủa kia, đi cho khuất mắt Ta, mà vào lửa đời 
đời, là nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó, vì xưa 
Ta đói, các con không cho ăn. Ta khát, các con không cho 
uống…” (Mt 25, 34- 42). 

 Như vậy, rõ r{ng tiêu chuẩn để Chúa ph|n xét con người 
l{ đức b|c |i, l{ lòng thương yêu người kh|c. Dựa theo Kinh 
Th|nh, ta có thể nói đến ba cấp độ của b|c |i, của tình yêu. 

Cấp độ thứ nhất: Chỉ yêu người đáng yêu. Khổng Tử đ~ 
để lại cho người đời một tư tưởng triết học thật đ|ng quí, đó l{ 
chữ “Nh}n”. Đối với ông, “Nh}n” l{ yêu người, nhưng điều đó 
không có nghĩa l{ yêu hết mọi người. M{ chỉ l{ yêu người đ|ng 
yêu; v{ ghét người đ|ng ghét. 

T 
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Tương đương với chữ “Nh}n” của Nho gi|o, l{ chữ “Yêu” 
của Cựu Ước: “Mắt đền mắt; răng đền răng”. Nghĩa l{ ai tốt với 
tôi một, thì tôi cũng tốt với họ y như thế. Ai l{m hại tôi điều gì, 
thì tôi có quyền l{m hại họ y như thế. Nghĩa l{ “lấy mắt đổi 
mắt, lấy răng đổi răng”, hay nói theo kiểu giang hồ l{ “mạng 
đền mạng”. Đó l{ nguyên tắc ứng xử. Bất cứ ai l{m cho người 
kh|c bị tổn thương vì bất cứ lý do gì, thì sẽ bị trừng phạt y như 
vậy. Đó l{ luật b|o thù, l{ góc tối của tình yêu.  

Luật trả thù n{y không những có trong những bộ luật l}u 
đời, m{ còn nằm ẩn s}u trong t}m hồn con người mọi thời. Vì 
thế, Chúa Giêsu đ~ phải cảnh tỉnh c|c môn đệ của Ng{i, xưa 
cũng như nay, l{ cần phải dập tắt ngay lập tức những mầm 
mống của sự b|o thù: "Ðừng chống cự người ác". Hơn nữa, 
Ng{i còn nhấn mạnh đến tinh thần m{ người môn đệ phải có, 
đó l{ tinh thần tha thứ, vượt qua mọi điều anh em xúc phạm 
đến mình (x. Mt 5,44). Ð}y l{ hình thức cao cả của đức b|c |i 
Kitô gi|o: Yêu thương một c|ch nhưng không, không đòi lại 
điều gì, cũng không chờ đợi điều gì. Yêu như thế l{ tốt. Nhưng 
đó vẫn chưa phải l{ mức độ tuyệt hảo của đức b|c |i. 

Cấp độ thứ hai: Yêu người như yêu chính bản thân 
mình. Chúa Giêsu dạy: “Con hãy yêu tha nhân như yêu chính 
bản thân mình” (Mt 22,39). Đó l{ một giới răn mới, so với c|c 
điều răn v{ lề luật đ~ có từ thời Cựu Ước. Ai thực hiện được 
giới răn mới n{y, l{ thực hiện được trọn vẹn cả mười điều răn 
v{ c|c lề luật, như Th|nh Phaolô giải thích: “Ai yêu người, thì 
đã chu toàn Lề Luật” (x. Rm 13, 8-10). Thật vậy, c|c điều răn 
như: Con không được ngoại tình, không được giết người, 
không được trộm cắp, không được ham muốn, cũng như c|c 
điều răn kh|c, đều tóm lại trong lời n{y: “Con hãy yêu tha nhân 
như yêu chính bản thân mình”. Nghĩa l{: “Điều gì con muốn 
người khác làm cho con, thì con hãy làm cho họ như vậy” (x. Mt 
7,12). Không ai ghét mình bao giờ.  

Chắc có người sẽ thắc mắc, nói “yêu người” l{ đủ rồi. Sao 
lại còn nói “yêu người như yêu chính bản th}n mình”? Lấy 
mình l{m thước đo tình yêu như thế, liệu có vị kỷ không? Thực 
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ra, điều n{y cũng dễ hiểu thôi. N{y nhé, nếu ta không biết yêu 
bản th}n mình, cũng không biết mình muốn gì, thì l{m sao ta 
có thể biết người kh|c muốn gì. Vì thế m{ ta cũng chẳng biết 
“yêu người” ra l{m sao! Trở lại với c}u hỏi: nếu ta chỉ dừng ở 
chỗ “yêu người như yêu chính bản th}n mình”, thì liệu ta có 
"ích kỷ" qu| không? Thưa không. Yêu người l{ l{m cho người 
kh|c điều m{ chính mình cũng mong muốn. Vậy, nếu ta không 
biết “yêu chính bản th}n mình” thì ta cũng giống như kẻ bị 
bệnh t}m thần. Họ không ý thức được chính bản th}n họ, thì 
l{m sao m{ họ biết c|ch “yêu người”. 

Vậy, điều kiện cần v{ đủ để có thể “yêu người”, l{ phải 
“biết yêu chính bản th}n mình”. Chính Chúa Giêsu cũng đ~ giải 
thích rõ giới răn đó, bằng một c}u nói được xem như l{ “khuôn 
v{ng thước ngọc”: “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta 
làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta như 
vậy, vì Luật Môsê và lời các ngôn sứ là thế đó” (Mt 7,12) 

Mới nghe c}u nói ấy, ta cứ ngỡ như l{ đơn giản lắm, nhưng 
thực h{nh c}u Kinh Th|nh đó thì quả l{ rất khó khăn. Vì đó 
cũng chính l{ "khung cửa hẹp", rất khó đi, rất khó v{o, nhưng 
lại l{ con đường sống, l{ c|i đích dẫn đến sự bình an hạnh phúc 
cho mình v{ cho mọi người. B|c |i ở mức độ n{y tuy đ~ kh| 
cao, nhưng vẫn chưa phải l{ tuyệt hảo. 

Cấp độ thứ ba: Yêu người như Chúa yêu. Bằng lời khẳng 
định “Ngài đã yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1), Th|nh Gioan 
đ~ th}u tóm tất cả sự tuyệt vời của đức B|c |i Kitô gi|o. Chữ 
"đến cùng" có thể được hiểu theo hai nghĩa: Một l{ yêu cho đến 
lúc chết, đến lúc chấm dứt cuộc đời. Hai l{ yêu với mức độ 
ho{n hảo tột cùng, không thể yêu c|ch n{o kh|c hơn. 

Ta muốn hiểu theo nghĩa n{o cũng được hết. Nhưng chính 
ý nghĩa thứ hai, mới đem lại cho ta nhiều cảm xúc hơn. Nó cho 
ta thấy nét đặc trưng của tình yêu Ðức Kitô. Nó giúp ta hiểu 
rằng, chính vì muốn đẩy tình yêu tới tột đỉnh cuối cùng, m{ 
Ðức Kitô đ~ chấp nhận c|i chết vì ta, vì mọi người. Đó l{ c|ch 
Chúa minh chứng một c|ch s}u sắc v{ hùng hồn nhất cho lời 
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của Ng{i: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người 
đã hi sinh mạng sống mình vì bạn hữu” (Ga 15,13). 

Vậy, ta thử xem Chúa đ~ hy sinh tính mạng mình như thế 
n{o? Chắc ta sẽ nghĩ ngay tới c|i chết của Ng{i trên Thập gi|. 
V}ng, ho{n to{n chính x|c. Tuy nhiên, việc Ng{i hy sinh mạng 
sống mình đ~ được thể hiện từ trước rồi, trước cả c|i chết của 
Ng{i trên Thập gi|, ở ngay trong việc Ng{i rửa ch}n cho c|c 
môn đệ, m{ cũng chính Th|nh Gioan, v{ chỉ mình Gioan, đ~ 
thuật lại ngay sau lời khẳng định l{: “Ngài đã yêu thương đến 
cùng”. 

Như ta biết, Gioan luôn coi mỗi sự việc xảy ra, đều l{ dấu 
chỉ nói lên một mầu nhiệm n{o đó. Cho nên, nếu ta bảo rằng, 
nhiều từ ngữ Gioan sử dụng luôn ẩn chứa những mầu nhiệm, 
thì cũng đúng thôi! Không tin, ta cứ nhìn v{o những cử chỉ của 
Chúa Giêsu trong việc rửa ch}n m{ xem: 

(1) Chúa chỗi dậy, rời khỏi bàn ăn: Đó l{ dấu chỉ của một 
h{nh vi vượt qua. M{ vượt qua đối với Ng{i, l{ ra khỏi đời n{y, 
l{ trao ban Thịt M|u Ng{i, l{ thí bỏ mạng sống. (2) Chúa cởi áo 
ngoài ra: Đó l{ dấu chỉ của sự lột x|c v{ từ bỏ chính mình. (3) 
Chúa cúi xuống rửa chân cho các môn đệ: Đó l{ dấu chỉ Chúa tự 
hạ bản th}n mình, để khiêm tốn phục vụ. Có thể nói, cử chỉ 
Chúa Giêsu rửa ch}n cho c|c môn đệ, l{ khúc nhạc dạo đầu cho 
bản trường ca “yêu đến tận cùng”, m{ Chúa sẽ thực hiện một 
c|ch ho{n hảo v{o ng{y hôm sau, trên Thập Gi|, vì phần rỗi 
nh}n loại. 

Noi gương Chúa Giêsu, đến lượt ta, ta cũng phải hy sinh 
mạng sống mình vì anh em, để chứng tỏ rằng: ta muốn yêu 
thương anh em, như Chúa đ~ yêu thương chúng ta. Hy sinh 
mạng sống mình, không đòi ta phải chết thật đ}u. Có chăng chỉ 
l{ trong những trường hợp hiếm hoi m{ thôi. Nhưng l{ hy sinh 
mạng sống mình trong đời sống hằng ng{y, l{ d{nh cả cuộc đời 
mình để phục vụ người kh|c trong tình yêu mến Chúa. Sống l{ 
sống cho người kh|c, như Chúa Kitô đ~ sống v{ chết cho ta. Ðó 
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mới thực l{ cuộc sống có ý nghĩa. V{ đó mới l{ cấp độ ho{n hảo 
của B|c |i Kitô gi|o. 

Kết luận: Những điều chia sẻ trên đ}y, thiết tưởng chúng 
ta đ~ biết từ l}u rồi. Nhưng thực h{nh đức |i tới mức độ ho{n 
hảo, e rằng khó lắm. V}ng, rất khó, nhưng đó vẫn l{ lý tưởng ta 
phải vươn tới không ngừng. Đó chính l{ con đường hẹp, nhưng 
lại l{ đường đưa ta tới sự sống viên m~n trên Nước Trời. Chúa 
Giêsu đ~ can trường đi trên con đường đó. C|c Th|nh cũng đ~ 
từng bước }m thầm đi trên con đường đó. Tại sao ta lại không 
đi được? 

Phải chăng vì tình yêu của ta chỉ l{ thứ tình hời hợt, hay 
rất dễ đổ vỡ v{ qu| mỏng manh? Nếu ta đ~ biết mình như thế, 
thì h~y b|m thật chặt v{o tình yêu Thiên Chúa, v{ xin Chúa bồi 
dưỡng đức |i cho ta hằng ng{y. Thế m{ không ít lần, ta chẳng 
những không muốn b|m chặt v{o Chúa; m{ lại còn lăm le tìm 
c|ch th|o tung cả sợi d}y tình yêu đó ra. Cứ như thế, thì bảo 
sao cho tới hôm nay tình ta vẫn còn hững hờ?  

 
 

  

 

Theo Kitô Gi|o 
nh}n đức B|c 
Ái l{ thường 
tồn: “Thiên 
Chúa là tình 
yêu, nên ai yêu 
thương thì ở 
trong Thiên 
Chúa ngay từ 
đời này chứ 
không cần phải 
chờ đến sau khi 

chết mới được sống hạnh phúc với Chúa trên Nước Trời, là nơi 
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đầy yêu thương, an bình và vui sướng vĩnh cửu”. (Lm. Fx. Ngô 
Tôn Huấn)(*). “Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến (đức 
ái), Cả ba đều tồn tại, Nhưng cao trọng hơn cả  là đức mến”. 
(1 Cor 13: 13) 

 

Xét theo chiết tự: 
BÁC được viết dạng chữ NÔM: 博 (A1*) 

Mượn nguyên chữ Hán BÁC 博: Tràn trề: Bác ái; Thông 

suốt, sâu rộng (kiến thức): Uyên bác 淵 博 sâu rộng. BÁC博 = 

THẬP十 mười, nhiều) + PHU尃 (=敷Tản ra, t|n bố): tản ra 

nhiều phía s}u cao d{i rộng. 
ÁI được viết dạng chữ NÔM: 愛 (A1*); 懓 (E2*) 

Mượn nguyên chữ Hán ÁI 愛: Yêu dấu, yêu quý, thương 

mến. Cách ghép khác ÁI 懓 = TÂM忄+ ÁI 愛. 

𫅷時敬懓: Gi{ thời kính |i, 稚耒腰當: trẻ rồi yêu đương. 

(Huấn tục, 9b) 

BÁC ÁI (博愛) được định nghĩa: Yêu thương rộng khắp 

(mọi người, mọi vật). Tương tự: Phiếm Ái (泛愛Rộng khắp, 

phổ biến. Luận Ngữ 論 語: Phiếm |i chúng nhi th}n nh}n 汎愛

眾而親仁 (Học nhi 學而) Yêu khắp mọi người m{ gần gũi 

người nh}n đức. Tương phản: thiên |i 偏愛Đặc biệt yêu 

thương một người hoặc một sự vật (giữa nhiều người kh|c 

hoặc sự vật kh|c). Tương tự: Thiên T}m 偏心, Thiên Hạnh 偏

幸. 

“Chúa nêu gương yêu thương, b|c |i  để dạy c|c môn đệ 
xưa kia v{ tất cả chúng  ta ng{y nay  l{  những kẻ tin yêu 
Người, phải yêu thương v{ cầu nguyện cho cả kẻ thù nữa, vì có 
như vậy thì mới xứng đ|ng l{ “con cái của Cha anh  em, Đấng 
ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi 
sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên 
người công chính cũng như kẻ bất lương.” ( Mt 5: 45) (*) 

http://vietnamtudien.org/hanviet/td_hanchar.php?unichar=35542
http://vietnamtudien.org/hanviet/td_hanchar.php?unichar=35486
http://vietnamtudien.org/hanviet/td_hanchar.php?unichar=27726
http://vietnamtudien.org/hanviet/td_hanchar.php?unichar=27726
http://vietnamtudien.org/hanviet/td_hanchar.php?unichar=30526
http://vietnamtudien.org/hanviet/td_hanchar.php?unichar=30526
http://vietnamtudien.org/hanviet/td_hanchar.php?unichar=35242
http://vietnamtudien.org/hanviet/td_hanchar.php?unichar=35242
http://vietnamtudien.org/hanviet/td_hanchar.php?unichar=23416
http://vietnamtudien.org/hanviet/td_hanchar.php?unichar=23416
http://vietnamtudien.org/hanviet/td_hanchar.php?unichar=20559
http://vietnamtudien.org/hanviet/td_hanchar.php?unichar=20559
http://vietnamtudien.org/hanviet/td_hanchar.php?unichar=20559
http://vietnamtudien.org/hanviet/td_hanchar.php?unichar=20559
http://vietnamtudien.org/hanviet/td_hanchar.php?unichar=24184
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Sống B|c Ái l{ yêu thương giống như Thiên Chúa, như Đức 
Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc khai triển: “Thiên Chúa l{ “Lòng 
Mến”, Thiên Chúa l{ “Tình Yêu”. Ai yêu thương thì sinh bởi 
Thiên Chúa v{ biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không 
biết Thiên Chúa (1Ga 4, 7). 

Nếu chúng ta không yêu thương, thì chúng ta không biết 
Thiên Chúa v{ không có sự sống đời đời. 

Nhưng tình yêu nơi chúng ta không bắt nguồn từ chúng ta, 
m{ bắt nguồn từ Thiên Chúa. Thiên Chúa đ~ yêu thương chúng 
ta trước v{ đ~ sai Con của Người đến l{m lễ hy sinh vì chúng ta 
(1Ga 4, 10). 

1Ga 4, 11 nhấn mạnh: “Thiên Chúa đ~ yêu mến chúng ta 
như thế, thì chúng ta cũng phải yêu mến nhau”. Nếu chúng ta 
yêu mến nhau, Thiên Chúa mới lưu lại trong chúng ta. Dấu 
hiệu chúng ta lưu lại trong Người, v{ Người ở trong chúng ta, 
đó l{ Th|nh Thần m{ Người đ~ ban cho chúng ta (1Ga 4, 12 – 
13). 

Phaolô cũng khẳng định: “Lòng Mến của Thiên Chúa đ~ 
được đổ xuống lòng ta nhờ bởi Th|nh Thần Người đ~ ban cho 
ta” (Rm 5, 5). 

1. Yêu thương như Thiên Chúa (1Ga 4, 11), yêu thương 
như Đức Giêsu (Ga 15, 12) l{ những đòi hỏi qu| lớn đối với 
chúng ta. Chúng ta không c|ch n{o thực hiện được. Chỉ có một 
c|ch duy nhất l{ nhờ Chúa Th|nh Thần, l{ “sức mạnh tình yêu 
của Thiên Chúa”, của Đức Kitô, ở trong chúng ta, yêu mến 
trong chúng ta. Chúng ta yêu mến nhờ Th|nh Thần, bằng tình 
yêu của Th|nh Thần. Đó mới l{ “đức |i siêu nhiên”. V{ đó l{ 
điều Thiên Chúa muốn. 

2. Chỉ khi n{o có một c|i nhìn siêu nhiên như thế về đức |i, 
chúng ta mới hiểu được B{i Ca Đức Ái trong 1Cr 13, 1 – 13. 

Trong b{i ca n{y, một đ{ng Phaolô dùng ngôn ngữ rất siêu 
nhiên, phải có quan điểm siêu nhiên mới hiểu được : 
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Nếu có mọi thứ t{i, m{ không có lòng mến, thì chỉ như 
thùng rỗng kêu to (c. 1). 

Nếu có nhiều ơn, cả những ơn trọng đại, m{ không có lòng 
mến, thì vẫn l{ số không. 

Nếu cho đi tất cả, hy sinh mạng sống, m{ không có lòng 
mến, cũng chỉ l{ hư vô. 

 Lòng mến ở đ}y phải hiểu theo nghĩa ho{n to{n siêu 
nhiên, v{ đó l{ Tình Yêu của Thiên Chúa trong chúng ta, l{ 
Th|nh Thần của Thiên Chúa trong chúng ta. 

3. Nhưng đ{ng kh|c, khi kê khai những đặc tính của lòng 
mến (khoan dung, không ghen tuông, không ích kỷ, không tự 
m~n, kính tin, trông cậy, kiên nhẫn, không chấp nhất, không ba 
hoa, không khiếm nh~, biết chia vui … (c. 4 – 7), chúng ta thấy 
một ngôn ngữ hết sức tự nhiên, gần gũi, thực tế. 

Ngôn ngữ tự nhiên không đi ngược với ngôn ngữ siêu 
nhiên, nhưng h{i hòa với ngôn ngữ siêu nhiên, được lồng v{o 
ngôn ngữ siêu nhiên. Nhiều yếu tố tự nhiên tốt đẹp nơi chúng 
ta bắt nguồn từ Thiên Chúa, v{ phải luôn bắt nguồn từ đó. 

4. Nói c|ch kh|c, Chúa Th|nh Thần, Vị Thầy dạy yêu mến, 
l{m việc nơi con người chúng ta bằng những đường lối nh}n 
bản, phù hợp với con người chúng ta. Chúa Th|nh Thần, t|c giả 
của biến cố nhập thể, sẽ l{m cho chúng ta nên người giống Đức 
Giêsu Kitô, hình ảnh trọn hảo của Thiên Chúa. Chúa Th|nh 
Thần l{m cho chúng ta trở nên những người con, giống Con 
Yêu Dấu của Thiên Chúa.” 

Nguyện Chúa xuống muôn ơn trên tất cả chúng ta, để mỗi 
người tập sống B|c Ái hầu nên giống Chúa v{ n}ng đỡ anh chị 
em mình. 

Ước chi được như vậy.  
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iều quý gi| nhất nơi con người đó l{ một tr|i tim biết yêu 
thương. V{ tình yêu ấy được thể hiện qua những h{nh 
động b|c |i. Cụ thể l{ trong môi trường gia đình, trong x~ 

hội. V{ để tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó, mỗi một gia đình 
cũng cần có người duy trì. Con c|i cần được sự dạy dỗ v{ 
hướng dẫn của cha mẹ về việc sống v{ thực thi đức b|c |i, theo 
tinh thần Ki-tô gi|o. 

Bác ái đối với những người thân cận  

Có rất nhiều người chuyên đi l{m việc b|c |i lớn lao ở 
khắp mọi nơi, ai cũng biết. V{ người ta rất h}m mộ về lòng 
quảng đại của họ. Ấy thế m{, ngay trong gia đình, họ chẳng bao 
giờ quan t}m. Đó l{ một nghịch lý. Điều n{y l{  một thực tế. Mẹ 
gi{ ở nh{ r|ch, cơm không đủ ăn, |o không đủ mặc. Mỗi lần nói 
chuyện với vợ với con thì c{u nhau, chửi rủa, la mắng, có khi 
còn đ|nh đập. Nhưng khi ra ngo{i x~ hội, họ liền thay đổi 180 
độ. Hết lòng bao dung, lo lắng cho mọi người. Yêu thương, 
chiều chuộng, lịch sự vô cùng, sẵn s{ng chia sẻ từ vật chất đến 
tinh thần cho những người cần đến. Họ như l{ hai người ho{n 
to{n kh|c nhau. Nhưng qua đó, chúng ta nhìn ra được bộ mặt 
thật của họ. L{m b|c |i chỉ để lấy tiếng m{ thôi chứ không phải 
xuất ph|t từ c|i t}m. Thật sự, nếu một người có tấm lòng b|c |i 
thì họ sẽ l{m từ ngay trong gia đình của mình, với những 
người th}n yêu bên cạnh mình trước. Đó vừa l{ tr|ch nhiệm, 
vừa l{ cơ hội để họ tập luyện mở tấm lòng. Khi họ sống b|c |i 
với những người trong gia đình được thì họ mới có thể sống 
b|c |i với những người xung quanh. 

Đ 
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Bác ái đối với những người xung quanh 

Đạo của chúng ta l{ đạo B|c Ái. Đó chính l{ cốt lõi của việc 
sống đạo. Do đó, đối với mỗi Ki-tô hữu, b|c |i vừa l{ một điều 
nên l{m nhưng cũng l{  một bổn phận phải l{m. Chúng ta có 
chung một Cha trên trời, còn tất cả l{ anh chị em với nhau. 
Những gì chúng ta có đều do Chúa ban tặng, v{ nhiệm vụ của 
mỗi người l{ phải chia sẻ cho nhau những gì đ~ l~nh nhận. Việc 
chia sẻ n{y vừa l{ c|ch chúng ta trả ơn Thiên Chúa, cũng vừa l{ 
h{nh động để thể hiện tình yêu của chúng ta đối với Đấng đ~ 
tạo dựng v{ chăm sóc chúng ta. C{ng sống tinh thần b|c |i bao 
nhiêu, chúng ta c{ng yêu Chúa bấy nhiêu. C{ng yêu Chúa bao 
nhiêu, chúng ta lại c{ng muốn l{m nhiều điều cho Ng{i hơn 
bấy nhiêu. Cụ thể của tình yêu ấy sẽ được thể hiện nơi anh chị 
em xung quanh của mình. Nhưng nếu chúng ta chỉ sống b|c |i 
thôi chưa đủ, chúng ta còn phải có tr|ch nhiệm dạy dỗ cho con 
c|i mình sống b|c |i nữa. 

Dạy dỗ con cái sống bác ái 

Con c|i l{ th{nh quả của cha mẹ. V{ sẽ l{ người nối tiếp 
những gì m{ cha mẹ đ~ l{m. Do đó, tr|ch nhiệm của cha mẹ l{ 
hướng dẫn, gi|o dục con c|i để cho chúng biết c|ch sống đạo 
theo tinh thần Ki-tô gi|o. Cha mẹ phải dạy cho con c|i sống v{ 
l{m việc b|c |i ngay từ nhỏ để chúng quen dần với nó. Việc l{m 
n{y tuy nhỏ nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của 
con c|i sau n{y. Muốn thế, chính cha mẹ phải l{ người thường 
xuyên l{m việc ấy, v{ để con cùng l{m với mình. Có như thế, 
tr|i tim của con sẽ được lớn dần với tinh thần biết cho đi, biết 
chia sẻ với mọi người. Chúng sẽ rất biết ơn những gì m{ cha 
mẹ chúng đ~ dạy dỗ v{ để lại cho chúng. Đ}y l{ c|ch l{m gi{u 
cho con c|i của mình, chứ không chỉ l{ về vật chất. 

B|c |i l{ h{nh động tốt đẹp, cần được mở rộng đến tất cả 
mọi người. Vì trong một x~ hội, ai cũng cùng nhau chung tay 
x}y dựng những gi| trị hữu ích thì x~ hội mới ph|t triển c|ch 
bền vững v{ nh{ nh{ mới ấm no, hạnh phúc. Do đó, l{m việc 
b|c |i bắt đầu từ trong gia đình, rồi mới ra đến x~ hội, đồng 
thời c|c bậc l{m cha mẹ cũng phải chú ý để dạy con biết sống 
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v{ l{m việc b|c |i, để chúng cũng được lớn lên trong tình yêu 
thương của con người. Cầu chúc quý gia đình luôn ý thức để 
nhắc nhở nhau x}y dựng v{ thực thi b|c |i mỗi ng{y.  

 
 

ơn một năm qua, trên thế giới phải chóng chọi với cơn 
đại dịch nguy hiểm, xuất ph|t từ con virus Corona. Cơn 
đại dịch đ~ t{n ph| nặng nề từ tính mạng con người đến 

kinh tế, x~ hội. Cho đến nay, c|c nh{ khoa học vẫn chưa tìm ra 
được vắc xin để điều trị chủng virus Covid-19 hay biến chủng 
mới Sars-Cov-2. Trong ho{n cảnh đó, con người ng{y c{ng khó 
khăn hơn khi phải đối mặt với sự tuột dốc của nền kinh tế do 
ảnh hưởng của đại dịch v{ không ít người đ~ rơi v{o ho{n cảnh 
thất nghiệp. Đứng trước thực trạng chung, x~ hội bắt đầu nở rộ 
lên một tr{o lưu mang tên “l{m từ thiện” hay còn được gọi 
nôm na l{ b|c |i x~ hội. Thế nhưng, đứng trước sự nở rộ của 
tr{o lưu x~ hội, chúng ta cần tự hỏi: Thế n{o l{ b|c |i ch}n thật, 
liệu đằng sau những việc l{m b|c |i đó có tồn tại một tình yêu 
ch}n th{nh không, hay chỉ l{ những “kiếm tìm” của thời đại. 

Lòng b|c |i hay lòng nh}n |i đều l{ một định nghĩa về một 
tình cảm thiêng liêng, thể hiện sự tôn trọng, yêu thương, quan 
t}m, chăm sóc, giúp đỡ giữa người với người. Thế nhưng, thực 
tế cho thấy người ta dễ d{ng nói những lời “có c|nh” để thể 
hiện lòng b|c |i đến với người kh|c, nhưng để hiện thực hóa 

H 



CHỦ ĐỀ TRONG THÁNG: BÁC ÁI 

bằng h{nh động thì còn qu| khó khăn. Thiết nghĩ, việc l{m b|c 
|i không qu| khó khăn đối với chúng ta. Không phải chúng ta 
bỏ ra một số tiền lớn để đi l{m từ thiện thì mới được xem l{ 
việc l{m b|c |i. Một h{nh động nhỏ như giúp đỡ một cụ gi{ qua 
đường, phụ giúp anh chị em l{m việc nh{, thăm hỏi trẻ em v{ 
người gi{ neo đơn,… thì nó đ~ hiển nhiên l{ một công việc b|c 
|i. Vì thế, trộm nghĩ chúng ta đừng nên qu| hình thức về việc 
b|c |i, bởi l{m b|c |i l{ công việc xuất ph|t từ tr|i tim, nối kết 
v{ lan tỏa tình yêu của con người đến với nhau. Có không ít 
người l{m b|c |i để đổi lấy sự nổi tiếng, quan t}m từ công 
chúng, đó không phải l{ b|c |i m{ l{ một sự “kiếm tìm” của 
thời đại. 

Trong x~ hội hiện nay, có không ít người, nhất l{ người 
gi{u nhưng lại không bao giờ l{m từ thiện, bởi họ có suy nghĩ: 
tại sao chúng ta phải có lòng nh}n |i? Đó l{ công việc của c|c tổ 
chức x~ hội chứ không phải của một c| nh}n. Suy nghĩ đó 
không hẳn l{ sai, nhưng nó không ho{n to{n l{ đúng. Bởi lẽ, 
việc l{m từ thiện không ai bắt buộc chúng ta phải l{m, thế 
nhưng như đ~ trình b{y từ đầu, việc l{m từ thiện l{ xuất ph|t 
từ con tim, nó l{ một thứ tình cảm thiêng liêng giữa người với 
người. Nếu chúng ta có điều kiện để giúp đỡ những người 
nghèo khó nhưng lại không thực hiện thì quả thật cuộc sống 
của chúng ta nó chưa to|t lên hết được phần ý nghĩa. Vì khi 
l{m việc b|c |i, nó sẽ mang lại cho chúng ta niềm vui, cảm gi|c 
an nhiên v{ ngọt ng{o. Không chỉ vậy, việc l{m b|c |i có khả 
năng giúp đỡ những người đang gặp khó khăn vượt qua cơn 
khốn đốn, mang đến cho họ suối m|t của tình thương v{ thông 
qua đó sẽ giúp những người đang lầm đường lỡ bước trở lại 
với con đường ch}n chính. Trải d{i theo thời gian, trên thế giới 
có vô số người quảng đại giúp đỡ những người nghèo khó, 
những người vô gia cư,… Nhưng trong số đó, nổi bật hơn hết l{ 
Mẹ Têrêsa Calcutta (Th|nh Têrêsa Calcutta). Mẹ Têrêsa l{ một 
biểu tượng của tình yêu thương được cả thế giới ngưỡng mộ, 
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không phải vì Mẹ có một t{i năng xuất chúng nhưng vì Mẹ l{ 
người gi{u lòng trắc ẩn v{ tình yêu vô bờ bến. Nhìn những 
người đau khổ với hình ảnh Chúa Giêsu l{ c|ch m{ Mẹ thể hiện 
tình yêu thương vô bờ bến. 

Như vậy, ngang qua những việc l{m của lòng b|c |i, chúng 
ta có thể nhận thấy nó đem lại những b{i học vô cùng ý nghĩa. 
Cụ thể, lòng b|c |i l{ một di sản văn hóa, đạo đức cao đẹp của 
con người, của một d}n tộc. Lòng b|c |i giúp người với người 
gần nhau hơn, việc n{y được thể hiện cụ thể trong cơn đại 
dịch. Khi ổ dịch ở th{nh phố Vũ H|n, không chỉ đất nước Trung 
Quốc m{ c|c nước kh|c như: Anh, Ph|p, Mỹ, Việt Nam, 
Vatican,… đ~ hỗ trợ tiền, dụng cụ y tế để giúp th{nh phố Vũ 
H|n chóng chọi với đại dịch. Lòng b|c |i không dừng lại đó, nó 
còn giúp cho cuộc sống n{y trở nên tươi đẹp hơn, x~ hội ph|t 
triển, con người có cuộc sống an nhiên, tốt đẹp. Thế nhưng, 
hiện trạng của lòng b|c |i trong x~ hội hiện nay không phải 
diễn ra theo một chiều tốt đẹp trên. Có nhiều tấm gương để 
chúng ta học hỏi, nhưng cũng không thiếu những người có th|i 
độ kì thị, khinh thường người nghèo khó, xa l|nh những người 
đang cần đến sự giúp đỡ, sẻ chia của cộng đồng. Nhưng điều 
còn đ|ng tr|ch hơn, đó l{ những người lợi dụng lòng tốt của 
người kh|c để chuộc lợi từ những việc l{m từ thiện như ăn 
bớt, cắt xén từ đồng tiền b|c |i của người kh|c,… 

Tóm lại, lòng b|c |i l{ một phẩm chất đạo đức cần thiết 
của con người. Mỗi c| nh}n h~y thể hiện lòng b|c |i của mình 
bằng một h{nh động cụ thể đến với những người xung quanh. 
H~y mở rộng lòng mình đến với mọi người để thấy rằng xung 
quanh chúng ta còn rất nhiều người đang cần đến sự giúp đỡ, 
yêu thương. “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng”. H~y 
để gió thổi đi lòng nh}n |i xuất ph|t từ tr|i tim, v{ bạn sẽ thấy 
cuộc sống n{y chẳng còn khổ đau hay o|n hận gì nữa. “Không 
phải tất cả chúng ta đều l{m được những điều vĩ đại. Nhưng 
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chúng ta có thể l{m những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ 
đại”...(Têrêsa Calcutta).  

 

 

 

 
 

{nh ít phút ngồi nhìn lại, tôi thấy mình phần lớn thích 
nhận hơn l{ cho. Đôi lúc được người n{y người nọ cho 
hết c|i n{y đến c|i kia, tự thấy mình nhận về rất nhiều 

m{ cho ra chẳng bao nhiêu. Lắm lúc khi đọc kinh 14 mối 
thương người m{ cảm thấy hổ thẹn hết sức, bởi có mấy khi 
biết cho kẻ đói ăn, cho kẻ kh|t uống, cho kẻ r|ch rưới ăn mặc, 
viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc… Thật sự m{ nói, nếu bảo mình 
chẳng bao giờ cho người nghèo thì cũng không đúng. Bởi, đôi 
lúc tôi cũng cho, nhưng chỉ d|m cho đồng tiền lẻ, cho để khỏi 
bị quấy rầy, cho để khỏi mang tiếng l{ keo kiệt, cho m{ có khi 
cảm thấy có chút tiếc xót. Đó có phải l{ sống b|c |i không? 

Ngồi suy nghĩ, tôi thấy có nhiều nguyên nh}n khiến chúng 
ta không muốn cho đi. Đầu tiên phải kể đến, đó l{ nhiều người 
ng{y nay sống theo kiểu “đèn nh{ ai người đó s|ng”, họ sống 
hờ hững, ít quan t}m tới nhau. Nhiều người sống dửng dưng 
để rồi xem chuyện người kh|c như không dính líu đến mình, 
bỏ mặc người kh|c theo kiểu “sống chết mặc bay”. Kế đến, một 
số người sử dụng mọi thủ đoạn, chiêu trò nhằm lừa gạt, lợi 
dụng lòng tốt của người kh|c để trục lợi. Khiến nhiều người 
luôn cảnh gi|c, nghi ngờ v{ đề phòng, họ ngại cho đi vì sợ bị 
gạt. Bên cạnh đó, nhiều ăn xin ng{y nay h{nh động rất thiếu 
thiện cảm. Ăn xin gì m{ như đòi nợ, đeo b|m n{i nỉ đến khi n{o 

D 
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cho mới thôi. Khiến nhiều người muốn thương cũng thương 
chẳng nổi. Nguyên nh}n cuối cùng, có lẽ trong ước muốn của 
nhiều người ai cũng muốn cho, nhưng chưa vượt qua nỗi sợ: 
họ sợ người kh|c hiểu lầm, sợ người kh|c nghĩ mình lợi dụng, 
sợ người kh|c không đón nhận lòng tốt, sợ được khen l{ “nổi 
cơn đạo đức”… để rồi chẳng d|m l{m gì. T}m lý chung của con 
người, ai cũng muốn thu vén, tích lũy, không muốn cho đi, đôi 
lúc còn vịn nhiều lý do để biện minh để rồi bỏ qua những dịp 
thuận tiện để l{m b|c |i, ngoảnh mặt l{m ngơ trước những 
nhu cầu cần giúp đỡ của người kh|c. 

Nhiều người nghĩ cho đi l{ mất, bởi đ~ cho thì đ}u còn 
thuộc quyền sở hữu của mình. Nhưng có lúc cho đi, không phải 
l{ mất. Tôi xin đưa ra một ví dụ, bạn có một ý tưởng, tôi cũng 
có một ý tưởng. Chúng ta trao đổi cho nhau, mỗi người chúng 
ta có 2 ý tưởng. C|i bạn cho vẫn còn, c|i tôi nhận không mất. 
Hơn nữa, khi cho đi cũng l{ lúc nhận về niềm vui, niềm hạnh 
phúc khi l{m được điều tốt cho ai đó. Như lời kinh hòa bình 
của Th|nh Phanxicô: “Chính khi cho đi l{ khi được nhận l~nh”. 
Đối với những người biết yêu thương: “c{ng cho nhiều họ c{ng 
có nhiều”. Khi giúp người kh|c sẽ có người giúp lại ta v{ hơn 
nữa “cho có phúc hơn l{ nhận” (Cv 20,35). Th|nh Phaolô 
khuyên: “Trong mọi việc, tôi khuyên anh em h~y đặt tình b|c |i 
lên trên hết ” (2Cr 2,8). H~y sống lời mời gọi của Chúa: Anh em 
đ~ l~nh nhận như không, anh em h~y cho đi như không. 

L{m b|c |i phải xuất ph|t từ tình thương, l{m một c|ch vô 
vị lợi không tính to|n thiệt hơn. Nhiều người ng{y nay l{m b|c 
|i vì tiếng tăm, l{m để phô trương danh tiếng, l{m để được 
người đời khen ngợi, ca tụng. V{ như thế thì chúng ta đ~ được 
phần thưởng ở đời n{y rồi, còn gì l{ công phúc đời sau nữa. 
Nhiều người còn biến việc b|c |i th{nh công cụ để đạt được ý 
đồ riêng, cho để được nhận lại theo kiểu “b|nh ích cho đi, b|nh 
quy cho lại”, điều đó thực chất l{ cho mình chứ đ}u cho người. 
Th|nh Phaolô khuyên: “Lòng b|c |i không được giả hình giả 
bộ” (Rm 12,9), “Ai l{m b|c |i h~y vui vẻ m{ l{m” (x. Rm12,8). 
L{m b|c |i phải xuất ph|t từ tình yêu, như mẹ Têrêsa Calcutta 
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nói: “Không phải những gì bạn l{m l{ quan trọng, nhưng quan 
trọng l{ bạn đ~ đặt bao nhiêu tình yêu v{o trong đó” hay như 
Th|nh Têrêsa H{i Đồng Giêsu dạy: “h~y l{m việc nhỏ với tình 
yêu lớn”, Th|nh Têrêsa Avila nói: “Chúa không cần việc l{m 
của chúng ta. Ng{i chỉ muốn tình yêu thúc đẩy chúng ta l{m 
việc ấy”. Chính tình yêu sẽ l{m cho công việc b|c |i của bạn trở 
nên gi| trị hơn. 

Nói về b|c |i, chắc hẳn nhiều người đ~ từng nghe c}u 
chuyện về Th|nh Martin de Porres (da đen). Ngay từ nhỏ 
th|nh nh}n đ~ có lòng yêu người. Lợi dụng những lần mẹ sai đi 
chợ mua những đồ lặt vặt. Th|nh Martin đ~ xén bớt tiền để cho 
người nghèo. Sau n{y khi v{o Dòng Đaminh, trong một lần 
ng{i đi lang thang trên đường, th|nh nh}n thấy một người 
quần |o r|ch tả tơi, mình đầy u nhọt hôi h|m v{ mắc chứng 
bệnh đau nhức cùng cực. Th|nh nh}n bèn cõng người ấy về 
phòng mình, đặt nằm trên giường, tắm rửa, thay quần |o, cho 
ăn uống, chăm sóc tận tụy. Có lẽ trong chúng ta ít ai có thể l{m 
điều tương tự như th|nh nh}n, nhưng có thể từng bước học 
được điều n{y qua c|ch m{ Mẹ Têrêsa Calcutta dạy c|c chị em 
mới vô Dòng chiến đấu chống lại c|m dỗ ch|n ng|n, ghê tởm 
khi chăm sóc bệnh nh}n v{ những người hấp hối. Mẹ dạy chị 
em, h~y xòe b{n tay phải ra rồi nắm từng ngón tay lại theo lần 
lượt mỗi ngón đọc một lời sau đ}y: chính l{/ cho ta/ m{/ con/ 
đ~ l{m. Đó l{ lời Chúa Giêsu: “Mỗi lần c|c ngươi l{m như thế 
cho một trong những anh em nhỏ nhất của Ta đ}y, l{ c|c ngươi 
đ~ l{m cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). Để l{m được điều n{y 
thật không dễ, nhưng mỗi khi l{m b|c |i chúng ta có thể tập 
như Mẹ Têrêsa Calcutta dạy, nó như một lời khích lệ bản th}n 
cố gắng l{m b|c |i hơn, một lời nguyện tắt với chút t}m tình 
d}ng cho Chúa. Cứ thử đi, bạn sẽ thấy hiệu quả bất ngờ. 

Để kết thúc, tôi xin mượn lời nhắn nhủ của Đức hồng y 
Phanxicô Xaviô Nguyễn Văn Thuận trong quyển Đường Hy 
Vọng số 741 có viết : “Đừng nghĩ có tiền mới có thể l{m b|c |i? 
Chúng ta có thể b|c |i bằng một nụ cười, một c|i bắt tay, một 
sự cảm thông, một lần đi thăm viếng hay d}ng những lời cầu 
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nguyện nhỏ bé. Nhiều người kém may mắn không cần c|i bạn 
cho, bằng c|i họ hiểu bạn thương họ”. Việc l{m b|c |i phải l{ 
ưu tiên số một của bạn: “Bao l}u còn thời giờ, chúng ta h~y l{m 
điều thiện cho mọi người” (Gl 6,10).  

 

 

 
 

h|nh Giacôbê đ~ x|c quyết: “Đức tin không có việc l{m l{ 
đức tin chết” (Gc 2,17). Cũng vậy h{nh động b|c |i nếu 
không xuất ph|t từ con tim trắc ẩn sẽ chỉ l{ h{nh động vô 

nghĩa. H{nh động b|c |i đích thật l{ h{nh động xuất ph|t từ 
con tim yêu thương, không tính to|n, h{nh động c|ch vô vị lợi 
trong }m thầm kín đ|o.  

Câu chuyện Tin Mừng 

Dụ ngôn người Samaritanô nh}n hậu trong Tin Mừng Lc 
10, 25-37 ph|c họa cho chúng ta rõ nét tình yêu cho đến cùng, 
tình yêu không chỉ dừng lại ở việc băng bó vết thương. Không 
cần biết người bị nạn l{ ai, ông chỉ biết rằng đ}y l{ một người 
đ|ng thương cần được cứu giúp v{ ông đ~ h{nh động. Bất cứ ai 
xuất hiện trên đường đời trong tình trạng quẫn b|ch đều l{ 
người th}n cận m{ tôi được mời gọi yêu thương v{ giúp đỡ. 
Yêu thương không thể vạch ra một giới hạn chính x|c. Không 
ai có thể nêu ra những tiêu chí, những con số thống kê giới hạn 
những kẻ m{ ta phải yêu thương. Trong l~nh vực yêu thương, 
người ta không được nghĩ từ bản th}n nhưng phải khởi đi từ 
nhu cầu thực tế của bất cứ người n{o ta gặp trên đường ta đi, 

T 
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bất cứ người n{o cần đến sự giúp đỡ của ta. Chỉ khi đó, đời 
sống ta mới trở th{nh con đường đưa tới cuộc sống vĩnh cữu.  

Bác ái- được và mất… 

 “B|c |i l{ nối d{i tình yêu Thiên Chúa đối với nh}n loại” 
(ĐHV 790). Muốn thực sự giúp đỡ người l}m cảnh hoạn nạn, 
đòi hỏi người ta phải dấn th}n trọn vẹn. Việc đó có thể l{m cho 
ta phải mất thì giờ, tốn phí tiền bạc, g}y phiền to|i, l{m x|o 
trộn sự yên tĩnh cũng như chương trình, thậm chí có thể g}y 
nguy hiểm cho chính mình. Nhưng đó mới chính l{ hạnh động 
yêu thương thực sự, một tình yêu tr{n đầy sức sống. Để được 
như thế đòi hỏi chúng ta phải luôn mở mắt v{ có một tr|i tim 
sẵn s{ng để nhận ra ai thật sự cần tôi giúp đỡ v{ phải giúp như 
thế n{o. 

Biết bao hồng }n Chúa tuôn đổ xuống trên cuộc đời chúng 
ta từ khi cất tiếng khóc ch{o đời. Một tình yêu nh}n hậu, tình 
yêu quan t}m đến hết mọi người v{ từng người. Tình yêu quan 
t}m nơi Thiên Chúa cũng l{ tình yêu Thiên Chúa muốn chúng 
ta d{nh cho nhau. Cha Th|nh Josemaria Escriva trong quyển 
The Way_Con Đường đ~ viết: Không chỉ l{ chuyện “cho đi”, b|c 
|i hệ tại ở sự “thông cảm” (số 463). B|c |i với người kh|c l{ 
gửi trao |nh mắt cảm thông, một nụ cười th}n thiện, một lời 
ch{o bình an, một lời động viên hỏi han hay chỉ l{ một cử chỉ 
yêu thương n{o đó nhưng cũng thắp lên hơi ấm tình người.  

Bác ái-  một thế giới mới 

“Lòng b|c |i, nhờ sức năng động phổ qu|t, có khả năng x}y 
dựng một thế giới mới. B|c |i không đơn thuần l{ tình cảm, 
nhưng l{ phương thế tốt nhất để kh|m ph| những con đường 
ph|t triển hữu hiệu đối với mọi người” (Fratelli Tutti, 183). 
Trong ho{n cảnh x~ hội ng{y nay, con người dễ d{ng sống 
dửng dưng với những người nghèo khó, bệnh tật cần được 
giúp đỡ, thông cảm. Chúa đang th|ch đố chúng ta nhìn thấy 
Người hiện diện nơi những anh chị em nghèo đói, bệnh tật v{ 
kém may mắn đó, d|m sống v{ thực h{nh b|c |i với mọi người 
không ph}n biệt chủng tộc, ngôn ngữ v{ địa vị x~ hội để nên 
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nh}n chứng tình yêu cho Chúa trước bao nhiêu người 
chưa biết Chúa, bao nhiêu người dửng dưng với những người 
nghèo khó, bệnh tật v{ vô gia cư ở khắp nơi trong thế gian 
vắng bóng tình thương v{ lòng nh}n đạo n{y. Mỗi người có 
những lý do riêng, những lý do đôi khi chỉ l{ những vỏ bọc cho 
những tr|i tim vô cảm, thiếu vắng tình yêu v{ lòng thương xót, 
thu mình v{o vỏ ốc của sự an to{n, của những lợi ích c| nh}n, 
của những vòng xo|y của công việc v{ danh vọng… 

Đức Cố Hồng Y Phanxico Xaviê Nguyễn Văn Thuận đ~ viết 
trong Đường Hy Vọng: “Tôi không l{m việc b|c |i được vì tôi 
không có tiền! Chỉ có tiền mới b|c |i sao? - B|c |i của nụ cười, 
b|c |i của bắt tay, b|c |i của thông cảm, b|c |i của thăm viếng, 
b|c |i của cầu nguyện” (số 739). 

Đ~ có biết bao vị th|nh nổi bật gương nh}n đức b|c |i. Một 
tấm lòng v{ng không thể không kể đến l{ Th|nh Martin Pores. 
Khởi đầu cuộc sống tu viện, Th|nh Nh}n đ~ t}m niệm noi 
gương Chúa, Đấng đ~ đến để phục vụ v{ hầu hạ mọi người. 
Ng{i luôn khiêm tốn v{ tận tình săn sóc không trừ một ai. Cũng 
bởi lòng mến Chúa m{ ng{i yêu thương c|ch riêng những 
th{nh phần xấu số, nghèo hèn, yếu đau, cơ cực, những hạng 
người nô lệ khổ sở, những trẻ nhỏ cô đơn côi cút. Gi|o hội đ~ 
tôn kính th|nh Martino vì lòng b|c |i yêu thương cao độ nơi 
t}m hồn Thầy, lòng b|c |i đ~ kéo nhiều ơn lạ của Chúa xuống 
cho người đời. 

Những hình ảnh tương tự như người Samaritano nh}n 
hậu vẫn diễn ra trong cuộc sống hôm nay. Trong t}m khảm 
mỗi người d}n Việt Nam chúng ta luôn ẩn chứa lòng trắc ẩn, 
luôn chứa đựng khả năng trao ban. Tấm gương từ người 
Samari mời gọi mỗi người chúng ta mở rộng b{n tay cứu giúp 
giữa thế giới hôm nay. Điều quan trọng l{ chúng ta d|m chấp 
nhận gặp rắc rối, phiền h{, chậm trễ công việc, thậm chí hiểm 
nguy để ra tay cứu giúp. 

Bác ái- một phúc lành 
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Đức Th|nh Cha Phanxico trong sứ điệp mùa chay 2021 đ~ 
mời gọi: “Theo bước Chúa Kitô, trong việc quan t}m v{ động 
lòng thương mọi người, tình yêu l{ biểu hiện cao nhất của đức 
tin v{ niềm hy vọng của chúng ta”. Chúa l{ tình 
thương tuyệt  đối. Yêu thương tha nh}n hay b|c |i với mọi 
người l{ tiêu chuẩn, l{ thước đo Thiên Chúa sẽ dùng để ph|n 
đo|n con người về thời gian sống trên đời n{y. Đó l{ lý do vì 
sao Th|nh Phaolô đ~ nói với c|c tín hữu Côrintô xưa kia: “Hiện 
nay đức tin, đức cậy, đức mến (đức |i), cả ba đều tồn tại. 
Nhưng cao trọng hơn cả  l{ đức mến”(1Cr 13,13). Đức mến cao 
trọng hơn cả vì l{ chính bản chất của Thiên Chúa, Đấng đ~ vì 
yêu thương vô vị lợi, đ~ tạo dựng v{ cứu chuộc con người nhờ 
Chúa Giêsu, Đấng cũng vì yêu thương m{ đ~ vui lòng xuống 
trần gian, trở nên Con Người thật về mọi phương diện, trừ tội 
lỗi để tự hiến mình l{m hy tế d}ng lên Thiên Chúa Cha để đền 
tội thay cho nh}n loại.  

Mo i sư  ro i se  qua đi, duy chỉ tình yêu tồn tại m~i m~i. Ước 
gì lời của Th|nh Phaolo luôn vang vọng v{ thúc b|ch mỗi 
người chúng ta mỗi nga y: “Ha y la m mo i sư  v   Đư c A i” (1Cr 16, 
14).  

 

 
 

ọi người ai nấy đều nói nhiều đến b|c |i, bởi vì b|c |i 
rất cần thiết trong đời sống con người ở mọi nơi, mọi 
lúc. Nhưng đa số chỉ giới hạn b|c |i trong: bố thí giúp M 
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đỡ người nghèo. B|c |i không chỉ có thế, vì b|c |i l{ một tình 
yêu rộng r~i đến hết thảy mọi người, mọi lo{i. 

Đức hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận nói: “Tôi 
không l{m việc b|c |i được vì tôi không có tiền! Chỉ có tiền mới 
b|c |i sao? – B|c |i của nụ cười, b|c |i của bắt tay, b|c |i của 
thông cảm, b|c |i của thăm viếng, b|c |i của cầu nguyện” 
(Đường hy vọng, số 741). 

Qua đ}y, tôi cảm nhận được những điều cao quý nơi người 
sống b|c |i: 

1. Người sống b|c |i l{ người biết quy về Thiên Chúa 

Th|nh Gioan định nghĩa: “Thiên Chúa l{ tình yêu” (1 Ga 4, 
16). 

Người sống b|c |i l{ người nhận ra tình yêu luôn l{ s|ng 
kiến của Thiên Chúa d{nh cho mình: “Tình yêu của Thiên Chúa 
đối với chúng ta được biểu lộ như thế n{y: Thiên Chúa đ~ sai 
Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người m{ chúng ta 
được sống” (1 Ga 4, 9). 

Chính vì thế, người sống b|c |i l{ người luôn cần đến ơn 
Chúa v{ biết quy hướng mọi sự về Ng{i giống như “Kinh s|ng 
soi” m{ chúng ta đọc hằng ng{y.  

Ước gì trong mọi việc l{nh chúng ta l{m đều quy về Chúa 
l{ cội nguồn của Tình Yêu. 

2. Người sống b|c |i l{ người biết cho đi 

Th|nh Gioan dạy: “Chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi 
chót lưỡi, nhưng phải yêu thương c|ch ch}n thật v{ bằng việc 
l{m” (1 Ga 3, 18). 

Người sống b|c |i l{ người biết chia sẻ, giúp đỡ, phục vụ 
tha nh}n. Cho dù họ nghèo, họ vẫn có thể trao cho tha nh}n nụ 
cười ch}n th{nh, lời động viên, hay bằng gương s|ng trong đời 
sống. Chính Th|nh Phaolô cũng dạy mỗi người rằng: “Trên mọi 
đức tính, anh em phải có lòng b|c |i: đó l{ mối d}y liên kết 
tuyệt hảo” (Cl 3, 14). 
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Chính nhờ lòng b|c |i m{ mọi người xích lại gần nhau hơn, 
cùng nhau x}y dựng x~ hội công bằng hơn v{ tốt đẹp hơn. 
Chính vì biết trao ban tình yêu m{ không tính to|n, nên người 
sống b|c |i đ~ chiến thắng được tính ích kỷ nơi mình v{ giúp 
tha nh}n vươn lên trong tin yêu v{ hy vọng. 

3. Người sống b|c |i l{ người biết sống có tr|ch nhiệm với 
cuộc sống của mình 

Chúa Giêsu dạy: “Ngươi phải yêu người th}n cận như 
chính mình” (Mt 22, 39). 

Người sống b|c |i l{ người biết quý trọng đời sống mình 
giống như Th|nh Phaolô dạy: “Chúng ta h~y ăn ở cho đứng đắn 
như người đang sống giữa ban ng{y: không chè chén say sưa, 
không chơi bời d}m đ~ng, cũng không c~i cọ ghen tương” (Rm 
13, 13). 

Chính vì sống có tr|ch nhiệm với đời sống mình nên người 
b|c |i luôn tìm đến người khôn ngoan để học hỏi, hầu trở nên 
“muối cho đời; |nh s|ng cho trần gian” như lời Chúa Giêsu mời 
gọi. 

Vậy người b|c |i l{ người biết quy hướng mọi sự về Thiên 
Chúa, quan t}m đến tha nh}n v{ sống có tr|ch nhiệm với đời 
sống mình.  
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rong năm 2020 vừa qua, c|c tỉnh miền Trung Việt Nam 
th}n yêu của chúng ta liên tiếp hứng chịu nhiều cơn b~o 
lũ. Cả một vùng rộng lớn bị b~o t{n ph|. Hằng trăm người 

thiệt mạng hoặc mất tích. Biết bao gia đình mất nh{ cửa, hoa 
m{u, vật nuôi. Nhiều người l}m v{o cảnh m{n trời chiếu đất. 
Nhiều người chỉ còn biết b|m víu v{o m|i nh{, nóc nh{ trơ trọi 

T 
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trên biển nước chờ người đến cứu. Nhìn cảnh b{ con đói kh|t, 
tuyệt vọng trên biển nước ai ai cũng chạnh lòng. Ngay lập tức, 
cơ quan chức năng tổ chức cứu hộ những nơi, những người 
mắc nạn. Nhiều người đ~ hy sinh th}n mình trong lúc l{m 
nhiệm vụ. Nhiều c| nh}n, tổ chức, quyên góp cứu trợ đồng b{o 
vùng lũ. Từ Hội Đồng gi|m mục Việt Nam, Caritas b|c |i, x~ hội 
Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ, c|c tổ chức thiện nguyện của c|c 
tôn gi|o, c|c c| nh}n gi{u lòng b|c |i cũng v{o cuộc. Chỉ riêng 
ca sĩ Thủy Tiên đ~ quyên góp được hơn một trăm tỷ đồng. Cô 
lặn lội trên vùng nước mênh mông nắng gió trong nhiều ng{y 
để đem vật phẩm nhu yếu đến tận tay đồng b{o miền Trung 
trong cơn thắt ngặt. Đ}y l{ nét son của nền văn hóa, đạo đức cổ 
truyền Việt Nam. Từ ng{n xưa, cha ông ta đ~ từng răn dạy con 
ch|u: Thương người như thể thương th}n. Nhiễu điều phủ lấy 
gi| gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. L| 
l{nh đùm l| r|ch. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng kh|c 
giống nhưng chung một gi{n… Chính trong cơn hoạn nạn, tinh 
thần tương th}n tương |i hay lòng b|c |i của người Việt Nam 
bộc lộ rõ nét.  

Hơn bao giờ hết, người ta nói đến lòng b|c |i, từ bi như l{ 
thuộc tính của người khoan dung, độ lượng. Trong d}n gian, 
b|c |i v{ từ bi được hiểu l{ lòng thiện, thương người, thương 
vật, không có tính vị kỉ. Tục ngữ Việt Nam có c}u: “ Một con 
ngưạ đau, cả t{u không ăn cỏ”.  

Hơn nữa, lòng b|c |i, từ bi được c|c tôn gi|o đề cao, 
truyền dạy. Theo quan niệm của Phật gi|o, TỪ BI l{ đem lại 
niềm vui, l{m vơi đi nỗi khổ của chúng sinh( Từ: luôn giữ điều 
vui; Bi; luôn xua điều khổ). Theo nghĩa rộng: T}m TỪ: trải 
rộng, mang đến niềm vui cho người yêu thương ta v{ cho 
những kẻ ghét ta ( thuận duyên v{ nghịch duyên với ta); T}m 
BI: l{ diệt trừ khổ n~o, giúp mọi người tho|t khỏi sự phiền n~o 
trong cuộc sống, s}u xa hơn nữa, xem nỗi khổ của chúng sinh 
như nỗi khổ của chính mình.  
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Theo quan niệm Ki Tô gi|o, BÁC ÁI ( tiếng latinh: caritas, 
nghĩa l{ “tình yêu cao cả, rộng khắp”, còn được gọi l{ đức 
mến).Theo thần học Kitô gi|o, b|c |i được hiểu l{ “ tình cảm để 
giữ mối liên hệ giữa con người với Thiên Chúa”. Th|nh 
Thomas Aquino nh{ thần học lừng danh thì cho rằng b|c |i “ 
không chỉ l{ tình cảm đối với Thiên Chúa m{ còn l{ tình cảm 
d{nh cho những người xung quanh chúng ta”.Vì thế, th|nh 
nh}n cho rằng b|c |i l{ nh}n đức cao đẹp nhất trong ba nh}n 
đức đối thần( gồm: đức tin, đức cậy v{ đức mến). Thuật ngữ “ 
caritas” cũng để chỉ những hoạt động giúp đỡ cộng đồng, 
người yếu thế, nghèo đói. Đối với những hoạt động n{y, người 
Công Gi|o nói riêng v{ c|c Kitô hữu nói chung thường dùng 
thuật ngữ “l{m b|c |i” chứ không dùng thuật ngữ  “l{m từ 
thiện”. Mặc dù lý tưởng v{ mục đích có thể giống nhau, nhưng 
bản chất thuật ngữ “ b|c |i” không ho{n to{n giống với thuật 
ngữ “ từ bi” của Phật gi|o. 

Khi đến trần gian rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa, 
Chúa Giêsu công bố một sứ điệp quan trọng, cốt lõi đó l{ giới 
luật yêu thương.“Thầy ban cho anh em một điều răn mới l{ 
anh em h~y yêu thương nhau. Anh em h~y yêu thương nhau 
như Thầy đ~ yêu thương anh em”(Ga 13, 34). Đ}y l{ nét đặc 
thù của những ai tin theo Chúa Giêsu: “ Người ta sẽ nhận biết 
anh em l{ môn đệ của Thầy ở điểm n{y: l{ anh em có lòng 
thương yêu nhau”(Ga 13,35).  

Lòng b|c |i phải được cụ thể hóa bằng h{nh động. Chúa 
Giê su đ~ dùng dụ ngôn người Samaria gi{u lòng nh}n hậu đ~ 
chạnh lòng thương, cứu giúp một người qua đường không may 
bị cướp đ|nh dở sống dở chết bên đường để ph|c họa ch}n 
dung  người có lòng b|c |i yêu thương đồng loại( Lc 10, 25-
37). Th|nh Gioan tông đồ đ~ nhắc nhở: “Chúng ta đừng yêu 
thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng h~y yêu thương c|ch 
ch}n thật v{ bằng việc l{m” (1Ga 3,18). Th|nh Giacôbê diễn 
giải điều n{y c|ch cụ thể hơn: “Hỡi anh em, nếu một người nói 
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l{ mình có đức tin m{ lại không có việc l{m thì có ích gì. Đức 
tin ấy có thể cứu vớt được họ sao? Nếu một người anh em hay 
chị em không có y phục hay thiếu lương thực hằng ng{y v{ 
một người trong anh em lại nói với họ: “H~y ra đi bình an, h~y 
mặc ấm v{ ăn cho no”, nhưng lại không cho họ những gì cần 
thiết cho th}n x|c thì như vậy có ích gì? Đức tin cũng vậy, nếu 
không có việc l{m thì đó chỉ l{ đức tin chết” (Gc 2,14-17).  

Như vậy, đối với người Ki tô hữu, việc thực thi b|c |i, 
quyết định số phận đời đời của mỗi người. Trong ng{y chung 
thẩm, Chúa Giêsu đồng hóa mình với những kẻ bé mọn, nghèo 
hèn, thiếu thốn, đau khổ. Những gì ta l{m cho họ l{ l{m cho 
chính Chúa. Những gì ta khước từ, l{m ngơ trước những khổ 
đau, khốn cùng của họ l{ ta khước từ, l{m ngơ trước nỗi đau 
v{ thiếu thốn của chính Chúa( Mt 25, 31-46).  

 



 

 

ng Cố l{m nh{! Không biết c|i “tước hiệu” n{y ph|t xuất 
từ đ}u? Lạ lùng thay! Không phải chỉ một hai người 
phong tặng, m{ đi khắp hang cùng ngõ hẻm xung quanh 

Họ Đạo, mọi người đều đồng thanh phong tặng “tước hiệu” 
th}n thương ấy. Sau một ít thời gian dò dẫm, gạn hỏi v{ x}u 
chuỗi c|c dữ kiện cho lô-gích thì mới ngộ ra nhiều điều. 

Sở dĩ có c|i “tước hiệu” ấy l{, từ ng{y về phục vụ Họ Đạo, 
sau khi chu du một vòng gặp gỡ, l{m quen v{ thăm hỏi gia 
cảnh b{ con gi|o d}n nơi mình phụ tr|ch, Ông Cố động lòng 
trắc ẩn trước h{ng loạt ho{n cảnh éo le, không những đang 
phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh, m{ còn phải tất bật gia cố 
ngôi nh{ ở xập xệ, xiêu vẹo, xuống cấp trầm trọng: có nh{ thì 
đang cưu mang c|c bạn mối mọt trú trong th}n bạch đ{n, có 
nh{ thì sớm tối đều được ngắm trăng miễn phí, có nh{ thì chắp 
v| chằng chịt, lại có nh{ thì hở hang tứ bề,…   

Sau chuyến chu du ấy, những ho{n cảnh éo le cứ phảng 
phất, luẩn quẩn trong t}m trí khiến Ông Cố ưu tư trằn trọc, vò 
đầu bứt tóc suy nghĩ l{m c|ch n{o để “ra tay nghĩa hiệp”. Từ đó 
c|i cảnh ăn không ngon ngủ không yên cũng thừa dịp thường 
xuyên viếng thăm Ông Cố.  

Chả khó để lý giải về hiện trạng ấy. Ở c|i vùng xa lắc xa lơ, 
quê chả ra quê m{ thị cũng chả giống thị n{y dường như cậu 
bạn “nghèo” quý mến b{ con cô b|c trong vùng c|ch đặc biệt. 
Cậu bạn “nghèo” cớ sự gì m{ cứ muốn gắn bó th}n thiết với c|i 
địa danh th}n thương n{y m~i không buông.  

Ô 
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V{ rồi chuyện gì đến cũng đ~ đến! Khi ấy tiết trời đang 
bước v{o thời điểm cuối thu, l| ngo{i đường rụng nhiều v{ 
trên không trung có những đ|m m}y b{ng bạc, lóe lên những 
tia hy vọng đ|nh tan bao nỗi ưu tư trằn trọc đang gặm nhấm 
trong tr|i tim vị mục tử, c|i thời điểm m{ Ông Cố có dịp hội 
ngộ với c|c chiến hữu v{o buổi lễ mừng “kim kh|nh hôn phối” 
của song th}n cậu bạn chí cốt. Sau buổi hội ngộ đầy duyên nợ 
ấy, chẳng biết đ{m đạo, thương thảo thế n{o m{ Ông Cố bỗng 
dưng nhận được gói hỗ trợ từ c|c mạnh thường qu}n nơi 
phương xa dạt về, với chút thiện chí nho nhỏ l{ muốn giúp cho 
b{ con gi|o d}n t|i thiết những ngôi nh{ hết hạn sử dụng, m{ 
Ông Cố đ~ có dịp thị s|t cận cảnh. 

T{i lực đ~ sẵn s{ng, Ông Cố bắt đầu tiến h{nh t|i thiết nh{ 
ở cho b{ con gi|o d}n, dĩ nhiên l{ không thể thiếu sự cộng t|c 
đắc lực của đông đảo c|c nam nh}n đại trượng phu th{nh t}m 
thiện chí trong Họ Đạo. Chẳng mấy chốc, từ những ngôi nh{ ở 
xập xệ, xiêu vẹo ng{y n{o, b}y giờ thay hình đổi dạng th{nh 
những ngôi nh{ kiên cố, thỏa sức chống đỡ mưa gió b~o bùng.  

Tiếng l{nh đồn xa, anh em tôn gi|o bạn sống l}n cận 
chứng kiến Ông Cố thường xuyên “ra tay nghĩa hiệp”, nên lui 
tới thăm hỏi h{n huyên, kết quả l{ đôi bên đi đến quyết định 
chung tay kiến tạo những ngôi nh{ tình thương d{nh cho c|c 
hộ nghèo trên địa b{n x~. Thế l{ từ dạo ấy những ngôi nh{ tình 
thương xuất hiện mỗi ng{y thêm đông số, tuy không nguy nga 
tr|ng lệ, nhưng đủ kiên cố để cho b{ con che nắng che mưa, 
hầu yên t}m mưu sinh l{ điều chắc chắn. Trong bầu khí liên 
tôn ấy, mối th}n tình giữa Ông Cố v{ anh em tôn gi|o bạn 
dường như ng{y c{ng khắng khít hơn, điều n{y được cụ thể 
hóa qua việc họ phong tặng cho Ông Cố một “tước hiệu” hết 
sức tr}n quý v{ th}n thương: “Ông Cố l{m nh{!”. Từ dạo đó c|i 
“tước hiệu” ấy được lu}n phiên truyền khẩu, người n{y gọi, 
người kia gọi, mọi người đồng thanh gọi, gọi riết rồi chết danh 
“Ông Cố l{m nh{!” lúc n{o không hay. 

Mừng v{ mừng lắm! Khi “ph|t hiện” đó đ}y chỗ n{y, chỗ 
kia, chỗ nọ trải d{i khắp mảnh đất hình chữ S th}n yêu vẫn 
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thấp tho|ng bóng d|ng vô số “Ông Cố l{m nh{” đang }m thầm 
thắp lên những tia hy vọng qua c|ch thế thực thi b|c |i đượm 
thắm nghĩa tình n{y, cho dù phải đối diện với sự bủa v}y của 
cơn đại dịch nghiệt ng~ đang ho{nh h{nh đầy biến động.                       

 

 
 

Oa, oa, oa................oa…………………….. 

Tiếng khóc xé toạc đêm tối.Tiếng khóc l{m mọi người 
trong nh{ bừng tỉnh, căn phòng của Soeur Năm s|ng choang 
bởi mọi công tắc điện được bật. Lại còn có cả c|c chú công an 
nữa chứ, mắt nhắm mắt mở tôi cũng chen v{o xem có chuyện 
gì xảy ra. À, thì ra lại có một em bé bị bỏ rơi, sau khi ph|t hiện, 
lập tức họ đưa tới cho c|c chú Công an, m{ c|c chú n{y nhớ tới 
M|i Ấm v{ đem bé đến trong đêm ấy. 

Sơ Năm bế lấy đứa bé v{ trao lại cho tôi, Sơ Năm dẫn mấy 
chú công an xuống phòng kh|ch, trên tay tôi lúc n{y l{ đứa bé 
đang lạnh cóng v{ g{o thét trong tiếng khóc, lấy tay ghì bé v{o 
lòng để hơi ấm của tôi l{m cho bé được ấm trên đường đưa bé 
về phòng để sưởi.Tiếng khóc của em bé có ý nghĩa gì nhỉ? Phải 
chăng đó l{ “tiếng đòi”, đòi quyền sống, đòi quyền được yêu 
thương. Đó l{ quyền cơ bản nhất của một con người chưa thể 
tự l{m điều gì cho mình, mọi sinh hoạt: ăn, uống, ngủ, ngay cả 
đi vệ sinh hay muốn di chuyển được từ nơi n{y qua nơi kh|c 
thì phải có người kh|c giúp. Có lẽ hoạt động chính của em l{ 
ngủ v{ khóc m{ thôi. Khóc để đòi ăn, đòi được bế hay khóc. Vì 
thế, ngôn ngữ chính yếu của trẻ sơ sinh l{ “khóc”. Tiếng khóc 
của em va đập v{o tr|i tim tôi l{m tôi quên mất giấc ngủ của 
mình v{ trong đêm ấy tôi thức với em, tiếng khóc dịu dần khi 
em được uống sữa được thay t~ v{ nhất l{ được ủ ấm trên tay 
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tôi, thay v{o đó l{ nhịp thở nhẹ nh{ng, em như một thiên thần 
nhỏ m{ Chúa mang đến cho m|i ấm n{y. Em l{ đứa trẻ bị bỏ 
rơi thứ 42 trong m|i ấm  n{y 

S|ng hôm sau, đưa bé đi kh|m bệnh viện, khi b|c sĩ hỏi tôi: 
bé l{ con chị {? 

Tôi lắc đầu, nhưng rồi như giật mình, tôi khẽ trả lời: “Dạ 
không, ch|u l{ trẻ mồ côi” 

-  Bé bị nhiễm trùng huyết cần điều trị kh|ng sinh v{ theo 
dõi cẩn thận, chị đi l{m giấy tờ nhập viện cho bé.. 

- Bước ch}n tôi rảo nhanh trên h{nh lang, nhưng tim như 
thắt lại khi nghĩ đến đứa trẻ đang vật lộn với bệnh tật, với sự 
bỏ rơi, có thể em không biết chính ho{n cảnh của mình thế 
n{o, với em chỉ l{ tiếng khóc.  

V{ rồi những ng{y kế tiếp tôi ở lại bệnh viện chăm sóc bé. 
Có lẽ, tôi không thể hiểu được cảm gi|c l{m Mẹ l{ như thế n{o, 
nhưng Chúa cho tôi cảm được nỗi đau khi người kh|c đau, hay 
đó chính l{ cảm thức l{m Mẹ trong tôi m{ tôi được Chúa phú 
bẩm trong con người nữ m{ Chúa ban tặng cho tôi v{ tất cả 
những người phụ nữ, tôi thầm cảm ơn Chúa về điều đó. Để rồi 
như bị cuốn v{o sứ vụ hay chính cuộc sống của tôi cũng đang 
bị trộn lẫn sứ vụ v{ ơn gọi vì chính khi thi h{nh sứ vụ tôi cũng 
đang ca tụng Chúa, v{ yêu mến Chúa qua những con người m{ 
tôi phục vụ, lời cầu nguyện của tôi không chỉ bị bó buộc trong 
nh{ nguyện nữa. 

Khi về đến cộng đo{n, tôi v{o nh{ nguyện ch{o Chúa v{ chỉ 
biết nói: “Thưa Chúa, con yêu Chúa!” V{ rồi, tôi thiếp v{o giấc 
ngủ lúc n{o không hay...V{ tôi tin, đó cũng chính l{ hình ảnh 
tấm b|nh Giêsu bị bẻ ra trong mỗi Th|nh lễ v{ tôi được th|p 
nhập v{o tấm b|nh ấy bằng chính đời sống thật của tôi... 

Rất nhiều năm trước đó, tôi không hiểu tại sao khi nhìn 
c|c em khiếm thính chơi đùa cùng c|c thầy B|c Ái Vinh Sơn, 
c|i cảm xúc trong tôi lại m~nh liệt như vậy, tôi đ~ khóc như 
chưa từng được khóc, có thể đó l{ tiếng khóc của niềm hạnh 
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phúc n{o đó trong tôi. Giờ tôi mới hiểu, ngay trong tiếng khóc 
của tôi có tiếng Chúa gọi tôi. Đó cũng chính l{ ơn gọi của tôi 
trong cuộc đời n{y. V{ rồi chính khi suy tư “tại sao con người 
khóc”, tôi ph|t hiện dường như tiếng khóc không chỉ l{ của trẻ 
nhỏ nhưng còn đó tiếng khóc của bao người của bao ho{n cảnh 
đang thấm ướt cuộc đời của bao người. Khi cuộc đời có qu| 
nhiều đau khổ, họ khóc. Khi bị đối xử bất công từ người kh|c, 
có thể l{ chính người th}n, chỉ vì gi{nh giật nhau có một mét 
đất m{ anh em trong nh{ t{n s|t nhau, con giết cha, chồng giết 
vợ…Trong chính bối cảnh như thế, họ cũng phải bật khóc. Nhất 
l{ khi sống trong x~ hội n{y, họ c{ng khóc to hơn nữa vì bị qu| 
nhiều sự bóc lột, họ chịu sự quản lí chặt chẽ của nh{ nước, 
ngay cả quyền tự do ngôn luận họ cũng bị cướp mất dưới chế 
độ n{y. 

Người ta cũng khóc khi không được yêu thương. H~y nhìn 
xem những cụ b{ móm mém, ăn mặc lôi thôi, tay thì run rẩy đi 
mời từng tấm vé số trên c|c ng~ ba, ng~ tư đường. Có những 
người phải lục lọi từng thùng r|c xem còn gì sót lại trong đó 
không. Vậy con họ đ}u, người th}n của họ đ}u? 

Trong m|i ấm m{ tôi đang phục vụ cũng đang cưu mang 
những bạn nữ trẻ tuổi vị th{nh niên không những mang thai, 
m{ còn mang cả tiếng xấu: “g|i lầm lỡ”. Tại sao lại “lầm lỡ”?. Vì 
khi yêu qu|, khi trao th}n qu|, bị người nam lợi dụng sự yếu 
tin, lợi dụng x|c thịt…nên họ mới mang thai ngo{i ý muốn. Vậy  
họ có khóc trong ho{n cảnh của họ? Chắc chắn l{ họ khóc. 

Vậy Thiên Chúa có khóc không?  

Chắc chắn l{ có, trong đêm Gi|ng Sinh một Thiên Chúa l{m 
người mang lấy th}n phận của một em bé để đến trần gian. 
Tiếng khóc của Em Bé Giêsu chắc hẳn đ~ xé toạc trời v{ đất, để 
l{m l{nh tấm |o bất trung của Adam v{ Eva, nối lại nhịp cầu }n 
nghĩa giữa Thiên Chúa v{ con người.Trong Tin Mừng Chúa 
khóc khi Ladarô chết, Chúa khóc thương th{nh Giê-ru-sa-lem 
sẽ không còn hòn đ| n{o trên hòn đ| n{o. Ng{y nay, Mầu 
nhiệm Con Thiên Chúa xuống thế l{m người v{ đẩy cho đến 
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tận cùng của Tình Yêu l{ Mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa Giêsu trở 
nên Hy Tế Đền Tội thay cho nh}n loại mỗi ng{y. V{ nhất l{, 
Chúa c{ng buồn hơn nữa khi b{n tiệc Mình v{ M|u Th|nh 
Chúa được dọn sẵn, thế nhưng chẳng ai thèm để ý tới, vì họ có 
qu| nhiều thứ bận rộn: n{o l{ công việc, học h{nh, chợ búa… 
xung quanh họ không gì kh|c l{ một thế giới vật chất bủa v}y, 
m{ có khi con người tự lao v{o nó, nhưng lại không thể tự 
mình tho|t ra. 

Oa, oa, oa...  

V{ lúc n{y l{ tiếng khóc của một em bé bị mẹ bỏ rơi trong 
đêm sương gi| lạnh. Qua tiếng khóc n{y, tôi c{ng nhận ra rõ 
nét hơn ơn gọi của tôi l{ ơn gọi dấn th}n cho người nghèo của 
Chúa, để từ nay tôi trở nên dấu chỉ Tình Yêu tinh tuyền của 
Chúa trong một môi trường có qu| nhiều vấn nạn phức tạp 
như ngôi nh{ M|i ấm Tình Mẹ m{ tôi đang được phục vụ. Cứ 
mỗi cuối tuần, dắt c|c em đi ra s}n banh gần đó rồi “dì ch|u” la 
hét om sòm cho thỏa thích khi được đi ra khỏi không gian ngột 
ngạt ở nh{. Nếu hôm n{o c|c ch|u lớn phải học b{i, thì tôi lại 
cho c|c ch|u nhỏ hơn nữa mang những đôi gi{y nhỏ xinh của 
chúng, đội nón v{ ra s}n, c|i s}n bé tẹo trước nh{ để chúng đ| 
những quả banh nhỏ của chúng, chạy nhảy hay l{m gì tùy 
chúng, còn tôi thì chỉ quan s|t để chúng không xảy ra tai nạn l{ 
được. Nhìn chúng lon ton trong từng bước đi xem ra còn chưa 
vững, chạy qua chạy lại quanh ch}n dì, tôi ôm chúng, bế chúng 
trên tay v{ thơm v{o c|i m| xinh của chúng, mệt nhưng đó l{ 
những gi}y phút thật ý nghĩa đối với tôi, tôi rất thích nhìn 
chúng cười, nụ cười sao dễ thương qu|, đơn sơ qu|! Qua đó, 
tôi cũng nghiệm thấy rằng Chúa cũng đang nhìn ngắm ngay cả 
lúc tôi chơi đùa, Chúa cho tôi cảm được tình yêu của Chúa nơi 
những t}m hồn trẻ thơ m{ tôi đang được ở với chúng. 

Tiếng khóc như một lời mời gọi tôi sống tình yêu, của sứ 
vụ, v{ tiếng khóc ấy trở nên Siêu Việt nhắc tôi biết xót thương 
như Thiên Chúa, hòa nhịp đời mình trong kinh nguyện v{ hy 
sinh cho những nhu cầu của gi|o Hội của Hội Dòng tôi. V{ có 
lúc tiếng khóc ấy trong suốt không th{nh tiếng bởi niềm vui 
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trong phục vụ khi nhìn ngắm những đứa trẻ trong m|i ấm đ| 
bóng, những c|i dụi đầu l{m nũng của chúng l{m tôi quên hết 
những mệt mỏi. 

  Đêm nay tiếng khóc của em bé thứ 42 trong m|i ấm, như 
tiếng nhạc giữa đêm khuya, b|o hiệu một sự sống mới trong 
thế giới n{y. Tiếng khóc của em bé như luồn v{o từng ngõ 
ng|ch trong t}m hồn mỗi người đang hiện diện ở đó. Nó như 
một lời nhắc nhở về sứ mạng của người nữ tu l{ trở nên dấu 
chỉ Tình yêu của Chúa giữa thế gian đang đầy những nỗi khổ 
đau n{y v{ l{m nảy sinh từng mầm sống non nớt, yếu ớt, cho 
chúng từ từ lớn lên trong mảnh đất của người l{m vườn, để 
chúng được vươn lên trong gió v{ đón lấy từng tia nắng ban 
mai, đó cũng chính l{ tình thương của Chúa đối với con người 
v{ giữa con người với nhau. Đ}y cũng l{ lời nhắc cho thế giới 
n{y biết rằng: thế giới sẽ không thể tồn tại nếu thiếu tình 
thương, một tình thương xuất ph|t từ tr|i tim, m{ chính nơi đó 
có một Thiên Chúa ngự trị.  

(Mẩu chuyện của một Nữ tu đang phục vụ tại mái ấm Tình 
Mẹ thuộc hội dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô.) 

 
 

ới đó m{ đ~ rời xa gia đình gần chục năm, kể từ khi 
Khang bước ch}n v{o trường đại học. Nói l{ rời xa 
nhưng thật ra cậu không được chung sống với cha mẹ, 

không được cha mẹ chăm nom kèm cặp như thời còn bé. Bước 
v{o độ tuổi trưởng th{nh, cũng như bao người trẻ kh|c, cậu 
rong ruổi thả mình v{o giấc mộng x}y đời. 

M 
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Sinh ra trong một gia đình kh| giả, cha mẹ đều l{ gi|o viên 
nên Khang được thừa hưởng sự gi|o dục lễ gi|o từ nhỏ. Vì nh{ 
có hai anh em, Khang lại l{ con trai một, l{ ch|u đích tôn nên 
dường như tất cả tình yêu của gia đình dòng họ đều đổ dồn 
v{o cậu. Cậu l{ vũng nước trũng của tình yêu, nơi cha mẹ cậu 
đổ tr{n v{o. 

Đùng một c|i, sau khi tốt nghiệp đại học, cậu quyết chí xin 
cha mẹ cho đi tu. Cậu bảo từ l}u đ~ có kh|t vọng d}ng mình 
cho Chúa. Trong l{n khói trắng mờ ảo, ông Hai Sang, cha cậu rít 
điếu thuốc m{ ông đang cầm trên tay với nét mặt bình thản. 
Quay sang nhìn Khang, ông nói: 

- Con lớn rồi, tự quyết định đời mình. Nh{ còn nhỏ Hạnh, 
nó sẽ phụ mẹ con. Chừng n{o nó đi lấy chồng thì cha mẹ tính 
tiếp. Cha mẹ tự lo cho nhau được. 

Quay sang nhìn mẹ, cậu thấy mẹ không nói gì. Cậu đinh 
ninh mẹ im lặng tức l{ mẹ đồng ý. Thế nhưng khi nhìn v{o 
khóe mắt mẹ, Khang thấy hai dòng lệ tr{n ra như thể b{ đang 
phải chấp nhận điều gì miễn cưỡng… 

Từ khi tiễn con v{o nh{ dòng, ng{y n{o mẹ Khang cũng 
khóc. Khóc vì thương con. Khóc vì nhớ con. 

Một hôm, đang khi l{m cỏ bên bờ Hồ Phục Sinh trong nội 
vi tu viện, Khang nhận được tin b|o có điện thoại từ gia đình. 
Thì ra l{ nhỏ Hạnh, em g|i cậu gọi điện lên thăm. 

Hạnh: Anh Hai ơi, anh khỏe không? Út Hạnh nè! 

Khang: Út hả út, anh khỏe, út khỏe không? Cha mẹ khỏe 
không út? 

Hạnh: Út vẫn khỏe anh Hai ơi. Cha mẹ ai cũng khỏe hết. 
Anh Hai tu tập sao rồi? 

Khang: À, môi trường ở đ}y anh cũng đang quen dần. C|c 
cha gi|o cũng quý anh. Anh em trong lớp cũng kh| cởi mở. Anh 
ở đ}y vui lắm. 

Hạnh: Dạ, anh Hai nói dzậy út mừng qu|. M{ nè anh Hai, 
chừng n{o tu m{ khó qu| thì dzề nha anh. 
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Khang: C|m ơn út. Hiện giờ ở đ}y anh cảm thấy tốt lắm. 
Nhớ cầu nguyện cho anh vững bước trong ơn gọi nha. 

Hạnh: Dạ, dạ! em nói đùa dzậy thôi, chứ em biết l{ anh đ~ 
suy nghĩ thấu đ|o rồi m{. Anh không biết đó thôi, từ hồi anh 
xin v{o nh{ dòng, ng{y n{o mẹ cũng cầu nguyện cho anh đó. 
Mẹ kêu cha v{ em mỗi người lần thêm một chục kinh Kính 
Mừng để xin Chúa v{ Đức Mẹ gìn giữ anh. M{ nói nhỏ với anh, 
mẹ nhớ anh nên xúi út gọi điện hỏi thăm anh đó. Giờ biết anh 
vẫn khỏe mạnh, vui vẻ chắc mẹ mừng lắm. Vậy anh r|ng tu 
nghen. Bye anh Hai. 

Lần n{o gọi điện về nh{, Khang cũng nghe tiếng khóc sụt 
sùi bên kia đường d}y điện thoại. Dù không b{y tỏ nhưng cậu 
hiểu được phần n{o nỗi lòng của mẹ. Mẹ lo cho cậu phải tự 
xoay sở. Mẹ lo cho cậu không biết có tự chăm sóc mình được 
không. 

Thế rồi thời gian trôi qua, sau hai năm thỉnh viện, cậu 
được gọi v{o nh{ tập với nghi thức trao ban |o dòng. Kho|c 
trên mình chiếc |o dòng m{ mình hằng mong ước. Cậu thấy 
trong mình rạo rực kh|t vọng dấn th}n. Cậu ước ao được sống 
triệt để hơn với linh đạo dòng. Thế nhưng bước v{o năm tập 
nhặt, quy định của tập viện ngặt hơn. C|c tập sinh không được 
liên lạc với gia đình trong một năm. Chỉ được gọi điện thoại khi 
có phép của cha gi|m tập. 

C|c tập sinh được phép tiếp th}n nh}n lên thăm v{o ng{y 
mùng hai tết. Đó l{ thông b|o của tập viện. Chỉ nghĩ tới việc 
được gặp cha mẹ thôi đ~ d}ng tr{o trong cậu cảm gi|c sung 
sướng. Thế l{ Khang sắp được gặp cha mẹ. Cậu liền vội v~ b|o 
về cho gia đình tin vui nóng hổi vừa mới nhận được, nh}n tiện 
nhắn thêm cho chị Ngọc, con Duy v{ thằng Th{nh để tụi nó biết 
cùng đi. 

Dù không nói ra, nhưng Khang rất mong tới ng{y đó, ng{y 
mùng hai tết để được gặp lại những người th}n yêu. 
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Trước tình hình đại dịch covid-19 đang diễn biến hết sức 
phức tạp. Nhiều ca l}y nhiễm tăng lên trong đầu th|ng 2 năm 
2021, nhiều khu vực được c|ch ly v{ vùng thực hiện gi~n c|ch 
x~ hội. Với tinh thần phòng chống dịch bệnh v{ bảo vệ sức 
khỏe cộng đồng. Cha Bề trên tu viện ra một thông b|o mới: Tu 
viện sẽ không đón tiếp bất cứ ph|i đo{n n{o từ phương xa đến 
trong dịp tết. C|c tập sinh vui lòng b|o cho quý th}n nh}n lên 
thăm v{o dịp kh|c. 

Ngậm ngùi khi nhận được thông b|o, Khang không d|m 
gọi điện về cho cha mẹ. Cậu không d|m để cho cha mẹ biết cảm 
gi|c hụt hẫng của cậu khi không được gặp lại gia đình. Cậu chỉ 
xin được nhắn tin cho gia đình biết với dòng chữ: “Cha mẹ ơi, 
do tình hình đại dịch, tu viện tạm thời không tiếp kh|ch v{o 
dịp tết n{y được. Chừng n{o tu viện cho tiếp th}n nh}n, con sẽ 
b|o cho cha mẹ biết. Con, Khang”. 

Gửi xong tin nhắn, cậu lặng lẽ tắt điện thoại như đang cố 
gắng chấp nhận một sự thật không thể thay đổi được. Cậu thẫn 
thờ nuối tiếc vì không được gặp lại cha mẹ v{ út Hạnh. Cậu rất 
nhớ cha mẹ. Cậu h|o hức từ l}u để có được dịp n{y. Không 
ngờ… 

C|i đêm mùng một tết năm nay l{ một đêm đặc biệt đối 
với Khang. C|i đêm của mùa xu}n mới trải d{i trong nỗi nhớ 
bất tận. C|i đêm m{ người tu trẻ hướng trọn về gia đình. Bao 
nhiêu ký ức về gia đình được t|i hiện trong t}m trí cậu. Chắc 
phải kể từ lúc cậu có trí khôn, lúc được mẹ đút cơm, lúc được 
cha dẫn đến trường, lúc cùng ngồi nặn hình đất sét với nhỏ 
Hạnh, v.v. thước phim ký ức về gia đình cứ chạy chầm chậm 
cho đến lúc cậu ch{o cha mẹ v{o nh{ dòng. Cậu nhớ rõ mồn 
một lời dặn của mẹ trước khi hôn lên tr|n con trai: “Con r|ng 
tu học nghen con. R|ng giữ gìn sức khỏe”. 

Nghĩ lại khoảnh khắc ấy, Khang cảm thấy hạnh phúc tuôn 
tr{n. Cậu thầm cảm tạ Chúa đ~ ban cho cậu một gia đình ấm 
êm. Cậu biết ơn cha mẹ vì đ~ luôn ủng hộ cậu. Dù rất muốn giữ 
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con lại nhưng Cha mẹ đ~ quảng đại d}ng con cho Chúa. Đó l{ 
tình yêu vô bờ m{ cậu cảm nhận được. Từ đ}u đó, cậu nhớ lại 
lời của một cha cố đ~ từng giảng: “Người ta thường nói món 
qu{ lớn nhất m{ cha mẹ đ~ cho con l{ cho con sự sống. Nhưng 
món qu{ còn qúy gi| hơn nữa m{ cha mẹ đ~ cho con đó l{ cha 
mẹ chỉ sống vì con v{ sống cho con”. Đúng vậy, cha mẹ sẽ luôn 
l{ điểm tựa cho cậu vững bước. Đúng vậy… 

Đang thả trôi trong những suy nghĩ mộng mơ như thế. Bất 
ngờ tiếng chuông binh boong từ ngọn nh~n gi{ bên cạnh nh{ 
nguyện vang lên b|o hiệu một ng{y mới bắt đầu, ng{y mùng 
hai tết. Tiết trời l{nh lạnh của những ng{y đầu xu}n vẫn còn 
đang muốn níu kéo Khang thả lòng về những kỉ niệm về gia 
đình thì hình lình có tiếng gõ cửa phòng. Cộp…cộp…cộp, giọng 
anh Nh}n, một người bạn phòng bên, vọng v{o: 

- Khang ơi, dậy, gần tới giờ lễ rồi. 

Vội v~ tỉnh giấc, sau khi đọc kinh d}ng mình cùng với việc 
chuẩn bị, cậu mặc trên mình chiếc |o dòng bước v{o nh{ 
nguyện. Quỳ trước Th|nh Gi|, cậu nhìn sang bên c|nh phải 
phòng th|nh một đo{n rước gồm những bạn đồng trang lứa 
tay đang cằm c{nh huệ trắng tiến lên b{n thờ tổ tiên. Hóa ra 
những anh em n{y đ~ không còn cha, mẹ, hoặc đ~ mất cả hai. 
Do ho{n cảnh m{ họ không thể về bên phần mộ để thắp nén 
nhang cho th}n phụ mẫu đ~ qua đời. Tu viện đ~ muốn dùng 
dịp n{y để nhắc đến lòng hiếu thảo của con c|i d{nh cho cha 
mẹ còn sống cũng như đ~ qua đời. 

Đo{n rước tiến lên trong lời h|t nhập lễ của ca đo{n. B{i 
Nhớ Nguồn của linh mục nhạc sĩ Ân Đức được cất lên: “Chim 
có tổ, suối có nguồn con người có tổ có tiên (ơ) con người có tổ 
có tiên. Ai l{m người không sinh ra, công cha ng{y đêm vất vả 
nhớ nghĩa mẹ như nước chảy ra, nước trong nguồn nước vẫn 
chảy ra…”. Chẳng hiểu vì sao nỗi nhớ đêm qua của Khang lại 
được đ|nh thức. Nỗi nhớ ấy d}ng cao đến độ đẩy tr{n hai dòng 
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nước mắt của cậu ra bên ngo{i như thể muốn phơi b{y tất cả 
tình cảm d{nh cho gia đình m{ cậu đ~ giấu từ l}u.  



 

 
 

TH NH GI  T N TÒNG 
 

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 
 

hi  te n Le   Xua n v   nghe me  chi  ba o, sinh chi  va o mu a xua n 
va  chi  kho c nhe  suo t. Ca i te n đươ c đa  t vơ i như ng ly  do 
nga u nhie n va  y tho i a y ma  no  la i a m va o ca  cuo  c đơ i gian 

nan kho  ha nh cu a chi , cuo  c đơ i nhie u nươ c ma t hơn nu  cươ i, 
nhie u đau kho  hơn vui sươ ng.  

Chi  la  chi  em ho  vơ i to i, con d   to i. D   dươ ng hai to i mo  t 
thơ i la  da n buo n bo , gia u co  nư t tie ng trong vu ng. V   the  tuo i 
thơ cho đe n thơ i con ga i, chi  cu ng la  tie u thư la  ngo c ca nh va ng 
đươ c d   dươ ng to i cha m nom ky  lươ ng va  ye u chie u he t mư c. 
The  nhưng kho ng v   the  ma  chi  to i hư ho ng, tra i la i, chi  la  mo  t 
đư a con ga i xinh đe p, ngoan hie n. Đie u to i ne  phu c ơ  chi  nha t 
la  sư  ngoan đa o. To i nho  hơn chi  5 tuo i ne n khi to i mơ i e  a 
ba ng chư  ca i lơ p ma u gia o th   chi  đa  ho c lơ p 4 trươ ng la ng. Khi 
to i co n chưa đươ c tham dư  lơ p Rươ c le  la n đa u th   chi  đa  la  tru  
co  t thie u nhi cu a lơ p The m Sư c ơ  nha  thơ . To i ngươ ng mo   chi  
v   chi  luo n la  đie m sa ng trong to p thie u nhi ơ  vu ng que  na y. Chi  
hay đo c sa ch tha nh cho ca c le  misa sa ng ơ  nha  thơ . Chi  co n la  
gương ma  t kho ng bao giơ  thie u trong ca c đoa n da ng hoa Đư c 
Me  va o tha ng 5. Như ng lu c ngo i nga m chi  da ng hoa tre n cung 
tha nh, to i cư  ươ c ao m  nh mau lơ n hơn, va  cu ng đươ c xinh đe p 
như chi  đe  đươ c xu ng x  nh trong bo   a o đa m da ng hoa. To i co n 
nhơ  như in go c Đa i Đư c Me  chi  hay ngo i suy tư mo  t m  nh. To i 
ho i: “Chi  ngo i đa y la m g  ?” Chi  ba o: “Ngo i ca u nguye  n vơ i 
chu a”. Đo  cu ng la  la n đa u tie n chi  da y to i ca u nguye  n. Chi  ba o, 
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nhơ  ca u nguye  n, Chu a se  giu p chu ng ta đu  nghi  lư c vươ t qua 
mo i gian trua n, thư  tha ch trong cuo  c so ng. 

Thơ i gian da n tro i, chi  ke t thu c thơ i con ga i ba ng cuo  c ho n 
nha n vơ i ngươ i ngoa i đa o. Tư  đo , to i kho ng co n ga  p chi , pha n 
v   chi  theo cho ng ve  xư  kha c, pha n v   to i lo vie  c ho c ha nh ro i 
sau khi to t nghie  p đa i ho c, to i cu ng la y cho ng, que n ba ng ngươ i 
chi  xinh đe p gio i giang cu a to i na m na m na o. Mo  t ho m, to i đe n 
nha  thơ  sơ m hơn mo i nga y, v   ho m nay la  nga y khai gia ng lơ p 
gia o ly  rươ c le  cho thie u nhi xư  nha , con ga i to i cu ng đa  đu  tuo i 
tham gia lơ p. Sau khi đưa con va o lơ p xong, to i ra da o mo  t 
vo ng sa n nha  thơ . Bao suy ngh   mie n man no i tie p khie n đo i 
cha n vo  đi nh la c lo i đe n go c Đa i Đư c Me  quen thuo  c na m na o. 
To i chơ t gia  t m  nh khi tha y mo  t ngươ i phu  nư  trung nie n đang 
ngo i đo . Vơ i go c nh  n nghie ng ca ch khoa ng mươ i bươ c cha n to i 
nh  n la i, gương ma  t ra t tha n quen. To i chơ t nhơ  đe n chi  to i 
na m na o. Đu ng ro i, go c ngo i quen thuo  c cu a chi , gương ma  t cu a 
chi  to i đa y ma . Ba t gia c to i go i lơ n: Chi  Xua n! To i mư ng rơ  
nhưng xen la n ba ng hoa ng. O i! Đu ng ngươ i chi  na m xưa cu a to i 
đa y ro i, nhưng sao chi  tie u tu y qua , kha c kho  qua ! To i tie n la i 
be n chi , sau phu t gia y mư ng rơ  cu a hai chi  em la  mo  t tra ng ca u 
ho i cu a to i da nh cho chi . Gia i đa p như ng tha c ma c cu a to i, cuo  c 
đơ i chi  la n lươ t hie  n le n như mo  t thươ c phim da i qua lơ i chi  
ke . 

Nga y đo  chi  ye u va  la y anh trươ c sư  nga n ca n cu a gia đ  nh 
v   anh la  ngươ i ngoa i đa o. Tư  đo , chi  bươ c va o cuo  c so ng gia 
đ  nh va  nga y ca ng tha u hie u no i kho  cu a ngươ i vơ  khi co  cho ng 
đa o theo, ca ng hie u đươ c no i lo cu a gia đ  nh khi la n lươ t 2 đư a 
con ra đơ i. Sau khi la y nhau, anh co ng chư c hie n la nh na m na o 
nga y ca ng sa va o rươ u che , le  la c nha  thơ  cha ng như ng anh 
kho ng ma ng đe n ma  co n kie m chuye  n đay nghie n vơ  khi chi  
đo c kinh xem le . Mo i la n say, anh la i nghe u ngao ha t “cha p tay 
la y chu a tre n trơ i, con la y đươ c vơ  con tho i nha  thơ ”. Tư ng lơ i 
ha t như như ng mu i kim xoa y va o ta m ho n cu a mo  t co  ga i 
ngoan đa o như chi . Chi  da n va  t bơ i ba y giơ , chi  vư a kho ng 
đươ c tư  do tham gia vie  c Chu a như xưa vư a mang to  i đưa anh 
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va o đa o ro i kho ng d  u da t anh đe n nơi đe n cho n. Đau kho  
nhưng chi  kho ng tha t vo ng, bi  tro i buo  c trong khuo n kho  nha  
cho ng nhưng chi  chưa he  bo  cuo  c. Đe m na o, chi  cu ng da ng lơ i 
ca u nguye  n vơ i Chu a đe  Chu a soi sa ng cho cho ng chi , cho cuo  c 
đơ i chi . Như ng nga y ra nh ro i đươ c ve  tha m nha , chi  la i ta t qua 
nha  thơ , ngo i ơ  go c Đa i Đư c Me  đe  ca u nguye  n mo  t m  nh.  

Tha nh gia  ta n to ng chi  va c tre n vai dươ ng như ca ng da i 
hơn, na  ng hơn khi la n lươ t hai đư a con ra đơ i. Đư a na o lo t lo ng 
me , chi  cu ng len le n a m ve  ngoa i rư a to  i cho con. Khi con 3, 4 
tuo i bi bo  ta  p no i cu ng la  lu c chi  da y con la m da u tha nh gia  
trươ c khi a n cơm, trươ c khi đi ngu . Du  hie m khi ca c con đươ c 
dư  le  nha  thơ  nhưng chi  va n da y con đo c ca c kinh thươ ng 
nga y, da y ca c con ca u nguye  n vơ i Chu a. Đươ c như ng ho m 
cho ng chi  đi nha  u ve  khuya, me  con chi  la i tu m tu m trong ca n 
pho ng nho  khe khe  đo c kinh ho m. V   the , con chi , đư a ga i lơ n 6 
tuo i, đư a trai nho  3 tuo i đa  thuo  c la u la u kinh sa ch va  bie t ca u 
nguye  n. Ca u ca u nguye  n quen thuo  c cu a hai đư a nho  mo i khi 
ke t thu c giơ  kinh la  “Ca u cho ba con bo  nha  u, tin Chu a va  trơ  
la i vơ i Chu a”. Co  la n, ma y me  con đang đo c kinh th   cho ng đi 
nha  u say ve , t  nh cơ  nghe đươ c ca u ca u nguye  n a y, anh xo  cư a 
va o lo ng lo  n chư i ma ng chi , ca m chi  kho ng đươ c da y ca c con 
kinh sa ch, ca u nguye  n nư a. Va  cu ng ch  nh la n đo , anh x   va o 
ma  t chi  va  đay nghie n: “Cu ng nhơ  ma y ca u nguye  n ma  giơ  tao 
ma t vie  c luo n ro i. Đe  xem Chu a cu a ma y co  lo cho ma y me  con 
ma y đươ c nga y hai bư a”. Tha  t ra, chi  bie t anh ma t vie  c v   anh 
nha  u nhie u, tha m thu t co ng quy  va  la m ma t tie n cơ quan. 
Nhưng v   l   do g   đi nư a th   chi  cu ng bie t ra ng tư  nay se  kho  
so ng hơn nhie u trong ngo i nha  na y. Ngươ i ta ba o “ho a vo  đơn 
ch  , phu c ba t tru ng lai” tha  t đu ng vơ i chi . Cho ng ma t vie  c 
kho ng bao la u, đư a con nho  la i la m tro ng be  nh, đie u tri  kha  to n 
ke m. Chi  cha y va y kha p nơi đe  lo đu  tie n thang thuo c cho con. 
Co  la n na m trong be  nh vie  n, ca n be  nh suy gia m tie u ca u ha nh 
ha  con trai chi  va  t va  tươ ng sa p che t. Trươ c ma  t anh, chi  o m 
đư a con đang qua n qua i v   đau đơ n va o lo ng va  ke u lơ n: “Chu a 
ơi, ha y cư u la y đư a con trai to  i nghie  p cu a con”. Cu ng cha ng 
bie t Chu a co  nghe tha y lơ i chi  nhưng tha  t sư  k   t  ch đa  xua t 
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hie  n, mo  t ba c s   nươ c ngoa i đang chuye n co ng ta c ơ  be  nh vie  n 
đi ngang qua đa  ghe  la i tha m ho i, cha n đoa n va  le n pha c đo  
đie u tri  cho con trai chi .  

Tư  đo , be  nh t  nh cu a be  thuye n gia m ma  c du  va n pha i 
uo ng thuo c mo i nga y theo lie  u tr  nh. Sau bie n co  đo , cuo i tua n, 
chi  thươ ng đưa hai con ve  nha  ngoa i đe  tie  n tham dư  tha nh le . 
Hai đư a va o tuo i tie u ho c, chi  đe u cho ho c xưng to  i rươ c le  va  
tham gia sinh hoa t thie u nhi tha nh the . Cho ng chi  kho ng bie t 
anh co  thay đo i hay kho ng nhưng kho ng co n tha y la ma ng chi  
va  ca c con khi chi  đưa ca c con đi dư  le , đo c kinh. V   the  ma  giơ  
đa y, to i mơ i co  di p ga  p la i chi  sau nga n a y na m, trong di p khai 
gia ng lơ p rươ c le  la n đa u v   con ga i to i ho c cu ng vơ i con trai 
chi . Tha nh gia  ta n to ng cu a chi  co  le  đa  nhe  nha ng hơn pha n 
con, co n pha n cho ng, to i bie t chi  se  kho ng bo  cuo  c. V   ga  p la i 
chi  nơi go c Đa i Đư c Me  tha n quen na y, to i bie t chi  đang tie p lơ i 
ca u nguye  n cho gia đ  nh m  nh, đa  c bie  t cho ngươ i cho ng ta n 
to ng cu a m  nh nga y ca ng tin va  quay ve  vơ i Chu a.  
 

 

XÓM ĐẠO 

 

  ừ 1956, miền C|i Sắn hình th{nh nhiều gi|o xứ, m{ cư 
d}n địa phương gọi l{ xóm đạo. 

Nh{ cửa trong c|c xóm đạo c|ch nhau 30 mét, nằm 
dọc hai bên bờ kênh. Tình l{ng nghĩa xóm thuận thảo, nhất l{ 
mỗi khi có hiếu hỉ, người trong xóm đạo đều đến với nhau. 

Sau 1975, nh{ cửa san s|t hơn, nhiều nh{ chỉ còn c|ch 
nhau 15 mét hay 10 mét, có khi l{ 7,5 mét.  

Những năm 1990, miền C|i Sắn bắt đầu có điện v{ đường 
bê tông nông thôn, sinh hoạt tôn gi|o ở c|c xóm đạo cũng ph|t 
triển hơn.  

Mỗi lần xóm đạo ho{n th{nh một công việc chung, thì thể 
n{o cũng có tiệc tùng kèm theo, l}u dần rồi th{nh lệ. Nơi có 

T  



TẤM GƯƠNG CÔNG GIÁO 

công việc chung của xóm đạo, cũng l{ nơi để người ta gặp gỡ 
chia sẻ những vui buồn thường nhật trong xóm đạo. Nhưng 
thỉnh thoảng, chuyện của thiên hạ lại được xen v{o, nhất l{ 
chuyện ông nọ b{ kia. 

Ông phó Mười, một người rất hăng say c|c công việc 
chung trong xóm đạo. Thời trẻ thì ông l{ ca viên, lớn thêm thì 
ông l{m quản gi|o rồi trùm họ, sau cùng l{ phó trương h{ng 
xứ. Khóa hội đồng gi|o xứ ng{y ấy có b{ Năm l{m thư ký, b{ ký 
Năm ở S{i Gòn về sau 1975, ông Năm đ~ tử trận thời chiến 
tranh, nên trong nh{ chỉ có ba mẹ con. 

Nh{ ông phó Mười c|ch nh{ b{ ký Năm v{i trăm mét. Từ 
ng{y l{m việc với nhau trong hội đồng gi|o xứ, ông phó Mười 
thường đi chung với b{ ký Năm bằng chiếc xe khung ngang, 
khi họ có công việc của gi|o xứ. B{ ký Năm có thói quen l{ ngồi 
xoay ngang trên c|i yên sau, mỗi lần chiếc xe bị chao đảo l{ b{ 
lại vịn v{o lưng hoặc v{o hông của ông phó Mười. 

Nhìn thấy ông phó Mười v{ b{ ký Năm như thế, người ta 
cho l{ họ đ~ có tình ý với nhau. Rồi mỗi ng{y một thêm thêu 
dệt, v{ c}u chuyện ấy đ~ trở nên đề t{i nóng bỏng. Đến lũ trẻ 
trong xóm đạo còn nghêu ngao ca rằng: “Tôi kể người nghe, 
cuộc tình Năm v{ Mười, l{ một cuộc tình u tối…”. 

Ông phó Mười v{ b{ ký Năm cùng xin thôi việc h{ng xứ, vì 
tiếng xấu đ~ loan truyền khắp xóm đạo. B{ ký Năm đưa hai con 
trở lại S{i Gòn, còn gia đình ông phó Mười thì sống trong nỗi 
buồn tủi. Ông b{ phó Mười rất lo lắng cho s|u cô con g|i đang 
lần lượt trổ m~, vì bị c|i tiếng l{ mèo mả g{ đồng thì còn ai 
d|m kết tình thông gia nữa!  

Ông Ba, một bạn học của ông phó Mười, l{ người ham học 
hỏi v{ thạo chuyện đời. Sau mười mấy năm lăn lộn kiếm sống 
v{ học h{nh, ông Ba có được c|i visa định cư theo nghề của 
Canada, v{ cả gia đình ông ta đang sinh sống bên Canada. Một 
lần về quê dự đ|m cưới, ông Ba ghé thăm ông phó Mười. Lúc 
chỉ còn hai người bên ly rượu của bữa cơm tối gần t{n, ông 
phó Mười mới kể cho ông Ba nghe về sự khốn khó m{ gia đình 
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ông đang phải g|nh chịu. Nhấm một chút rượu rồi đặt nhẹ c|i 
cốc xuống mặt b{n, ông Ba chầm chậm rằng: “Tôi được như 
hôm nay l{ nhờ đ~ biết chịu đựng những điều tiếng xấu! Ông 
cũng thấy đó, tôi chưa l{m điều gì thất đức với xóm l{ng. 
Ngược lại, giúp ai được gì l{ tôi đều sẵn lòng. Vậy m{!”. Ông Ba 
nghẹn lại một chút rồi nói tiếp: “Chúng ta đừng đem lòng thù 
o|n ai cả, h~y d}ng hết mọi nỗi khổ nhục lên Chúa v{ cầu 
nguyện cho mọi người hằng ng{y. Chúa sẽ ban phước l{nh cho 
chúng ta, ông Trời công bằng vô cùng! Người n{o gieo khẩu 
nghiệp, ắt người ấy sẽ bị mất đi phần phước đức m{ đ|ng lẽ họ 
được hưởng, v{ c|i phần phước đức ấy sẽ đến với những 
người bị đổ vạ c|o gian… Còn hiện tại, ông nên tìm một nơi n{o 
phù hợp hơn để m{ sinh sống”. 

Ít th|ng sau, ông phó Mười đưa gia đình đến ở gần một c|i 
chợ nhỏ, gia đình ông l{m một cửa h{ng tạp hóa v{ một qu|n 
c{ phê, rồi s|u cô con g|i cũng lần lượt theo chồng.  

Quả l{ gia đình nh{ ông phó Mười đ~ được phước đức, 
trong s|u ch{ng rể thì ba ở Hoa Kỳ, một ở Đức, một ở Canada 
v{ một ở Úc. Cả s|u đều muốn bảo l~nh bố mẹ vợ, nhưng ông 
b{ phó đ~ chọn đi Hoa Kỳ. 

Còn b{ ký Năm, sau khi trở lại S{i Gòn, b{ sống thầm lặng 
để nuôi hai con ăn học. Thằng lớn học h{nh giỏi giang, lấy 
được học bổng tiến sĩ của Úc, rồi cưới vợ định cư luôn bên Úc. 
Thằng lớn đ~ bảo l~nh mẹ v{ em g|i sang Úc sinh sống. 

Hôm mừng đại lễ 50 năm ng{y th{nh lập gi|o xứ, có chiếc 
xe hơi biển số S{i Gòn dừng trên s}n nh{ thờ. Ông b{ phó 
Mười, ông b{ Ba v{ b{ ký Năm thong thả bước ra khỏi xe. Ban 
tổ chức đại lễ v{ xóm giềng xưa niềm nở ch{o đón họ, cũng có 
v{i ba người đứng từ xa xa đưa tay chỉ trỏ.  

Xong th|nh lễ tạ ơn, rồi tiệc mừng cũng t{n. Chiếc xe chầm 
chậm lăn b|nh trở về S{i Gòn, mọi người ngồi thinh lặng nhìn 
về phía nh{ thờ, rồi nhìn ra c|nh đồng đang gợn sóng lăn tăn, 
cùng những r|c rến v{ x|c tôm c| bập bềnh… 
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L{n gió heo may nhè nhẹ từ c|nh đồng ngập nước đ~ l{m 
man m|c lòng người, mặc dù nó lẫn cả mùi chết ươn của c| 
tôm do thuốc diệt ốc bươu v{ng.  

Nhìn ra dòng sông, ng{y xưa nhiều người tắm gội v{o mỗi 
chiều t{. Nhưng nay, không thấy ai tắm sông nữa, chỉ thấy 
nước sông luôn đục ngầu v{ đầy r|c rến quanh năm. 

Khi xe đang chạy trên quốc lộ 80, b{ ký Năm nói: “Có 
chuyện gì vui bên Canada kể nghe anh Ba ơi!”. Ông Ba cười 
đ|p: “Cả nh{ tôi đều thích cuộc sống bên Canada, chỉ riêng có 
tôi thì không, l{ vì bằng cấp của Việt Nam thì Canada không 
dùng, khí hậu của Canada thì tôi không hợp, còn tình l{ng 
nghĩa xóm thì bên Canada không được như ở Việt Nam mình. 
Nhắc đến chuyện tình l{ng nghĩa xóm, xin mọi người h~y quên 
những chuyện ng{y xưa, vì ông Trời đ~ bù lại cho chúng ta 
nhiều hơn gấp bội rồi!”.  

Trò chuyện về thế th|i nh}n tình, mọi người cười nói r}m 
ran cho đến lúc chỉ còn mỗi mình anh t{i xế cùng những tiếng 
ng|y đều đều.  

 

 
 

 



 

 

1. Trước hết hãy tha thứ cho bản thân 
Đó không phải l{ điều qu| hiển nhiên, cũng không phải l{ 

điều dễ nhất để thực hiện, nhưng yêu bản th}n mình l{ một 
giới luật. Không có yêu thương thì không có tha thứ. Chúng ta 
nghĩ về điều n{y khi nói đến tình yêu đối với Thiên Chúa v{ 
anh chị em, nhưng chúng ta thường quên nó khi nói đến tình 
yêu d{nh cho chính mình. Chúng ta thường hay nghiền ngẫm 
về sự tiếc nuối v{ hối hận: chúng ta đổ lỗi cho bản th}n vì đ~ 
không có khả năng đương đầu với tình huống n{o đó, vì đ~ 
không giữ lời hoặc mắc phải lỗi lầm cũng như đ~ g}y ra hậu 
quả nghiêm trọng. Nếu qu| khứ ngăn cản chúng ta sống trong 
bình an, sống như l{ chính mình c|ch trọn vẹn, thì đó l{ dấu 
hiệu cho thấy chúng ta phải tha thứ: cho người kh|c v{ cho 
bản th}n. 

  

2. Đừng nhầm lẫn giữa tha thứ với quên 
Tiến trình tha thứ không phải l{ phủ nhận vết thương, 

chôn vùi nó bao nhiêu có thể. Tr|i lại, con đường tha thứ trước 
hết l{ con đường sự thật. Để tha thứ, cần nhận ra rằng chúng ta 
bị xúc phạm, cần nhận thấy v{ đặt tên cho h{nh vi phạm tội, 
cho dù chúng ta l{ thủ phạm hay nạn nh}n. 

  

3. Đừng "khai thác" sự tha thứ 
Tha thứ có thể được sử dụng như một phương tiện để bóp 

nghẹt người kh|c, để thao túng, khiến người kh|c th{nh con 
nợ kép: “Anh không chỉ mang tội xúc phạm đến tôi mà anh còn 



HÔN NHÂN CÔNG GIÁO 

phải cám ơn tôi, bởi vì tôi nhân hậu và tôi đã tha thứ cho 
anh”. Sự tha thứ giả tạo n{y đi ngược với th|i độ thương xót 
thực sự, nó bị bóp méo ho{n to{n bởi vì không được tình yêu 
sai khiến, nhưng từ sự kiêu ngạo hay bởi |c t}m. 

  

4. Hãy thanh tẩy những ý định của mình 
L{m thế n{o để ph}n biệt tha thứ giả tạo với tha thứ thực 

sự? Có nhiều tiêu chuẩn kh|c nhau để có thể ph}n định. Ví dụ, 
bạn cần đặt ra cho mình những c}u hỏi đúng đắn: “Tôi đã sẵn 
sàng để xin sự tha thứ trước hay chưa?”; “Sự tha thứ của tôi có 
mục đích giúp người khác tiến bộ, nhất là liên quan đến lòng tự 
trọng của họ không?”; “Tôi có sẵn sàng tha thứ cho người khác 
trước khi người đó xin tôi thứ tha?”; “Tôi có thể tha thứ cho 
người khác mà không cần nói gì, nếu sự tha thứ của tôi có nguy 
cơ làm họ nhục nhã?”; “Tôi có sẵn sàng đợi chờ thời cơ - dẫu 
biết rằng thời điểm này có thể sẽ không bao giờ đến – để thể 
hiện sự tha thứ đó không?”. 

  

5. Đừng nghi ngờ về sự tha thứ 
Điều nguy hiểm thì không phải l{ tha thứ, nhưng ngược 

lại! Chúng ta nhìn nhau qua vẻ bề ngo{i, bởi vì không có gì 
giống với sự với tha thứ (hoặc lòng tốt, hoặc th|nh thiện) hơn 
l{ điều ngược lại của nó. Đối với sự thiếu khiêm tốn, chúng ta 
có thể lặp lại rằng sự tha thứ (xin hay cho) có thể được thể 
hiện bằng h{ng nghìn c|ch kh|c nhau, không chỉ bằng lời nói. 

  

6. Tha thứ bằng lời nói và / hoặc việc làm 
Xin tha thứ, ban ph|t ơn thứ tha đôi khi không cần phải 

nói. Nhưng nó luôn luôn tốt khi bạn nói ra điều đó. Mở miệng 
ra v{ nói: “Xin bạn tha cho tôi” hoặc “tôi tha thứ cho bạn” l{ dấu 
chỉ của việc mở rộng t}m hồn. Tất nhiên, sự tha thứ có thể bao 
gồm một c|i ôm chẳng hạn. Yêu thương – khi tình yêu truyền 
cảm hứng cho sự tha thứ - l{ biết c|ch tìm ra c|c hình thức cho 
phép nó thể hiện bản th}n, đồng thời tôn trọng sự khiêm 
nhường v{ sự nhạy cảm của đối phương. Một nụ cười, một cử 
chỉ }u yếm, một lời nói dễ thương có thể trở th{nh những dấu 
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chỉ rất rõ r{ng của sự tha thứ cho nhau, ngay cả khi không phải 
lúc n{o tha thứ cũng có thể thay thế bằng lời. 

  

7. Tha thứ cần có thời gian (dạy cho trẻ em tha thứ 
cần phải kiên nhẫn) 

Để được như vậy tiến trình tha thứ cần nhiều thời gian: 
Cha mẹ phải biết đồng h{nh với con c|i của mình trên con 
đường n{y, đừng vội v{ng hay nản chí. Điều quan trọng không 
phải l{ nhanh chóng tha thứ m{ phải thật lòng. Một số người 
cảm thấy khó khăn khi nhìn thấy mức độ trầm trọng của h{nh 
vi phạm tội: họ cần được giúp đỡ nhìn lại qu| khứ để nhận ra 
mức độ nghiêm trọng của những tổn thương m{ họ đ~ g}y ra 
hoặc phải chịu đựng. Quên đi không có nghĩa l{ tha thứ. 

  

8. Tha thứ trong mọi dịp 
“Qu| muộn rồi” đó l{ lời dối tr| của Satan. Chính hắn đ~ 

quả quyết rằng những thảm kịch của chúng ta ho{n to{n vô 
vọng, những gì chúng ta đ~ chọn lựa không thể thay đổi, v{ tha 
thứ thì không thể cho đi hay nhận lại. Chúng ta đ~ tin v{o 
những lời dối tr| đó của nó, bởi vì tình yêu vô điều kiện của 
Thiên Chúa xem ra qu| tuyệt vời để có thể trở th{nh sự thật. 
Chúng ta thực sự không tin rằng “đối với Thiên Chúa mọi sự 
đều có thể”. 

  

9. Cầu xin Chúa Thánh Thần 
Tha thứ giúp ký ức được chữa l{nh v{ thiết lập lại trong 

bình an. Nhớ lại h{nh vi phạm tội tôi phải chịu trở th{nh h{nh 
trình sống v{ phúc l{nh, ngay cả khi trước đ}y nó l{ con đường 
của sự chết v{ nguyền rủa. Thực ra, tha thứ l{ Phục sinh: bước 
từ c|i chết sang sự sống. Chúa Giêsu sống lại đem lại cho chúng 
ta khả năng vượt qua n{y, đem lại cho chúng ta khả năng cầu 
xin tha thứ đến “bảy mươi lần bảy” (Mt 18,22), nghĩa l{ tha thứ 
không giới hạn. Vì vậy, chúng ta không nên sợ h~i khi cầu xin 
Chúa Th|nh Thần l{m cho chúng ta nhớ lại mọi lỗi lầm trong 
ký ức của chúng ta m{ chúng ta cần phải tha thứ.  
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Tác giả: Luc Adrian 

Chuyển ngữ: Giuse Võ Tá Hoàng 
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HỌP MẶT DỰ TU LIÊN GI O HẠT 

LONG XUYÊN, CH U ĐỐC VÀ CHỢ MỚI 
  

Sáng Chúa nhật 4 mùa Chay, quý cha phụ trách ơn gọi của 3 giáo hạt 

Long Xuyên, Chợ Mới và Châu Đốc đã tổ chức họp mặt cho hơn 100 

dự tu cấp II và III nhằm giúp các em biết nuôi dưỡng ơn gọi trong 

thời gian đang học tại các trường phổ thông.  

 



TIN GIÁO HỘI – GIÁO PHẬN 

Đức Giám mục giáo phận Giuse Trần Văn Toản gặp gỡ và huấn đức 

để giúp các em sống ơn gọi trong môi trường giáo xứ. Các em cũng 

được quý cha trong Ban Ơn gọi giúp học hỏi về đời sống nhân bản. 

Sau đó, các em xưng tội, tham dự thánh lễ và cùng chia sẻ với nhau 

trong bữa cơm đơn sơ. 

Trong dịp này, Ủy ban Ơn gọi của Giáo phận đã mời các em dự tu 

lớp 12 và đại học năm cuối, cùng các phụ huynh về TTMV để định 

hướng cho các em chọn lựa ơn gọi linh mục trong những tháng ngày 

cuối cùng khi học cấp III và đại học, đồng thời, để các phụ huynh 

biết những hình thức đào tạo dự tu của giáo phận hiện nay nhằm 

hướng ý cho con cái mình biết biện phân ơn gọi. Một tin vui đối với 

Ban Ơn gọi và riêng với Đức cha Giáo phận là năm học 2021-2022, 

số các em dự tu xin xét tuyển tại Nhà Têresa Long Xuyên khoảng 30 

và Nhà Têrêxa An Châu khoảng 20 em.   

 

 
 

Một ngày họp mặt ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa. Hy vọng qua các 

buồi sinh hoạt này, các em dự tu sẽ có thêm động lực và niềm vui để 

sống ơn gọi trong môi trường gia đình và trường học. Đặc biệt qua 

buổi gặp gỡ các phụ huynh và dự tu lớp 12 và đại học, sẽ giúp các 

em và phụ huynh các em vững tin và xác quyết hơn khi nộp hồ sơ xét 

tuyển vào nhà dự tu Têrêxa. 



 

 

 
 

Gi|o xứ Thanh Hải thuộc Gi|o Hạt Vĩnh Thạnh. Bổn mạng 
Th|nh Giuse, mừng ng{y 19/3. 

1. Địa chỉ: 

Nh{ thờ Thanh Hải, Ấp D2, X~ Thạnh Lợi, Huyện Vĩnh 
Thạnh, Tp Cần Thơ. 

2. Địa lý, dân số và giáo dân: 

Nằm dọc theo hai bờ kênh thuộc Ấp D2, chạy d{i 6km, phía 
ngo{i gi|p với Ấp D1, phía trong gi|p với Thoại Sơn, An Giang. 
D}n số: 1150 gi|o d}n. 

3. Lịch sử hình thành & phát triển: 

Năm 1956, một số d}n di cư từ miền Bắc, thuộc c|c họ đạo 
như: T}n Th{nh, Thanh Bình, Ph|t Hải, Thanh Vinh, Thanh Chính, 
Thanh Phước, Duyên Hải, Mạc Cầu, Thanh Quỳnh, H{o X|, Trung 
Nghĩa, Kim Bích (c|c gi|o phận gốc: Thanh Ho|, Ph|t Diệm, Vinh, 
Th|i Bình, Hải Phòng) đến cư trú tại kênh D, dưới sự dẫn dắt của 
cha Stêphanô Nguyễn Đức Do. 

Năm 1960, theo sự sắp xếp của Đức Cha Micae Nguyễn 
Khắc Ngữ, Gi|o xứ chính thức được th{nh lập v{ lấy tên l{ gi|o xứ 
Thanh Hải, được tính từ sông đòn dông kinh D, đến gi|p ranh 
Thoại Sơn, An Giang. 
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Năm 1963, c|c nhóm trên được họp lại th{nh 4 khu với c|c 
tên gọi: Khiết T}m, Truyền Tin, Vô Nhiễm, Mẫu T}m. 

4. Nhà thờ: xây dựng và chỉnh trang 
Từ đầu đ~ có hai ngôi nh{ thờ được dựng nên. Một bằng c}y 

l| nằm giữa hai khu Truyền Tin v{ Vô Nhiễm (sau n{y l{ nh{ thờ 
xứ), v{ một thuộc khu Mẫu T}m. 

Năm 1963, vì nhu cầu mục vụ, ngôi nh{ thờ xứ 14m x 45m 
được x}y dựng mới với tường x}y, m|i ngói (vẫn được gọi l{ Nh{ 
Thờ Đỏ). 

Năm 1970 cũng vì nhu cầu mục vụ, một ngôi nh{ thờ được 
x}y dựng tại khu Khiết T}m. 

Năm 1997 vì ngôi nh{ thờ xứ xuống cấp, nên đ~ được t|i 
thiết lại. 
5. Các linh mục coi sóc: 

* 1956–1959: Cha Phaolô Nguyễn Ngọc Đỗ. 
* 1960–1961: Cha Antôn Lương Công Đại. 
* 1961–1963: Cha Giuse Nguyễn Trọng Xu}n ch|nh xứ. 
* 1963–2008: Cha Đaminh Phạm Minh Quang ch|nh xứ. 
* 2008 -2012: Cha Giuse Bùi Văn Đang ch|nh xứ. 
* 2012 -2015: Cha Giuse Nguyễn Văn Hương 
* 2015- 2019: Cha Giuse Nguyễn Văn Tinh 
* 2019- nay: Cha Giuse Nguyễn Trí Diễm 

6. Tổ chức sinh hoạt: 
Đường lối sống đạo: theo thư chung của HĐGMVN năm 

1980 “Sống Phúc Âm giữa lòng d}n tộc”. 
Hai khu Truyền Tin v{ Vô Nhiễm được chia th{nh 12 nhóm 

mục vụ. Sinh hoạt theo từng giới: Gia Trưởng, Hiền Mẫu, Thiếu 
Nhi, Ca Đo{n. 

Mục vụ: C|c nhóm v{ c|c giới cùng ban h{nh gi|o xứ lo 
những công t|c mục vụ trong gi|o xứ như: kiến thiết, lo an t|ng 
cho người qu| cố, giúp hòa giải, thăm viếng v{ giúp đỡ những 
người nghèo, gi{ yếu bệnh tật trong gi|o xứ. Ngo{i ra, còn phối 
hợp với chính quyền địa phương thực hiện những công t|c x~ 
hội. 

Điểm đặc biệt của Gi|o xứ l{ có nhiều ơn thiên triệu nhất nhì 
trong gi|o phận. 



 

 

XEM TIVI (St) 
 
Anh Ba nổi tiếng là mê game và xem đá banh, nên cả năm anh không thèm 
xưng tội và đi tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật. Anh chỉ biết nằm dài trên 
giường xem đá banh, đến giờ lễ thì mở tivi ra xem lễ.... 
Khi chết đi, anh gặp Thánh Cả Phêrô, Ngài coi hồ sơ xong liền phán: 
- Ở dưới đó anh làm biếng đi lễ ngày Chúa Nhật, lại còn không chịu đi 
xưng tội, rước lễ.... Kể cả mùa chay và mùa phục sinh. Anh xuống hỏa 
ngục ngay tức khắc. 
-Thưa Thánh Cả, oan cho con lắm, Chúa Nhật nào con cũng mở Tivi ra 
xem lễ để thông công cùng Hội Thánh kia mà. 
- Vậy thì ta sẽ cho anh cái Tivi nầy, để anh mang xuống dưới đó mà xem 
cảnh thiên đàng nhé.!!!!! 

 

XIN THA CHO CHÚNG (St) 
 

Trong một thánh lễ hôn phối, vị linh mục chủ tế hỏi giáo dân của Ngài : 

"các con có biết là Thiên Chúa đã nói gì với những người lập gia đình 

chưa?" 

Sau một hồi cả nhà thờ im lặng, bỗng có một em nhỏ giơ tay rồi nhanh 

nhẩu trả lời:"  

- Dạ thưa cha, Chúa đã nói rằng : Xin Cha tha tội cho chúng, vì chúng 

không biết việc chúng đang làm.".!!!! 

 

GIẢNG BUỒN NGỦ (St) 
 

Lễ xong, một phụ nữ đứng đón cha xứ ở cuối nhà thờ và thưa với ngài: 
- "Chắc cha không phiền khi thấy chồng con bước ra ngoài lúc cha đang 

giảng chứ?" 
- "Thật tình thì tôi cũng bị phân tâm khi thấy ông ấy bỏ ra như vậy." 
Người phụ nữ cố gắng biện minh: 
- "Không phải là chồng con chê cha giảng dở mà bước ra đâu. Số là chồng 

con có bệnh mộng du từ nhỏ. Lần nào ngủ ông cũng đều đi như thế!" 
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